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BİZ DE GÜZEL İNSANIZ 


Eskilerde nezaketin, zarafetin, inceliğin bol olduğu söylenir durur. Annemizin babamızın kayınpederine veya diğer aile büyüklerine gösterdiği hürmeti, amcamızın nişanlısına bayramda gönderdiği hediye koçu, küçük halamızın ilkokula uğurlandığı töreni, diş çıkaran çocuğa pişirilip konu komşuya ikram edilen “diş buğdayı”nı masal gibi dinleriz. “Ne güzel insanlarmış eskiler” der, onlar gibi olamadığımıza hayıflanırız. Üstüne bir de, “Geçti o günler, ne varsa eskilerde var” gibi nostaljik yorumlar işitince bizden adam olmayacağı vehmine kapılırız. Bütün güzelliklerin eskilerde kaldığına inanırız çünkü. Ama bir dakika! Biz de güzel insanız! Şairin dediğinin aksine “güzel insanlar, güzel atlara binip” gitmediler. Her dönem güzel insanlar vardı, bugün de var ... Biz varız... 
Hala bizi birbirimize sevdiren nezaket kurallarımız, içimizi ısıtan hos adetlerimiz var ... 


Elinizdeki kitap değişen hayat şartlarının görgü kurallarını, yani bir bakıma modern adab-ı muásereti anlatıyor. Semerkand Aile dergisinin ağırlıklı olarak bugünün adab-ı muáseretini işlediği yazılarından oluşturulan bu kitap, muhatabının gönül kapılarını tıklatan “güzel söz”, gözlerden kelimelere muhabbet vesilesi olan “selám”, 


insanin en gúzel elbisesi olan “nezaket”, yolda yúrúmenin “yolu yordamı”, muhabbet vesilesi “sofralarımızın adabı”, hatta çoğu eziyet azı meziyet olan “uyku”ya dair birçok hoş detayı okuyucusuyla paylaşıyor. 


Biz, geçmiş neslimizi, bize bıraktıkları değerler için hayırla yadediyoruz, bakalım gelecek nesiller bizi nasıl hatırlayacak? 


BIRINCI BOLÚM 


AI 
Nezaket 


‚Vakısır 


qa. 
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SİZ DE GÜZEL 
İNSANSINIZ 


Meral Yılmaz 


Eski insanların daha görgülü olduğunu düşünürüz. Annemizin babamıza ne kadar hürmetli davrandığını, babamızın da bir zamanlar annemizin sandalyesine ipek mendil serip oturttuğunu anlatır dururuz. Peki ya çocuklarımız? Onlar biz- 


den geriye ne anlatacak dersiniz? J 


En büyük korkularimizdan biri degil midir yalniz kalmak ... “Yalnızlık Allah”a mahsustur” deriz. Tanımadıklarımızla içli dışlı olmak istemeyiz. Aynı havayı solumaktan mutluluk duyduğumuz dostlarımızdan başkasına kalbimizi açmayı sevmeyiz. 


Sevsek de sevmesek de türlü türlü insanlarla bir arada yaşayıp giderken onlara kalbimizin tüm kapılarını sımsıkı kapatırız. Belki de yıllarca tek bir keläm etmediğimiz komşularımız vardır mahallemizde ve hatta apartmanımızda. 


Dostlarınızdan başka insanlarla ilgilenmeseniz, selám vermeseniz, konuşmasanız da onlardan kaçamazsınız. Yüz ifadeniz, hal ve tavırlarınız sizin adınıza daima bir şeyler söyler. Eğer sabah moraliniz bozuk olarak evden çıkmışsanız, asansörde yahut yolda karşılaştığınız komşunuza selam vermezseniz dahi görünen ifadeniz “bugün sinirlerim bozuk” der. İş yerinde, markette, otobüste, çocuğunuzun okulunda, nerede 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olursaniz olun sizi góren bakislara mutlaka o anki ruh halinizi yansıtırsınız. 


Şimdi filmi başa saracak olursak, sabah evden çıkıyorsunuz, -moralinizi bir tarafa bırakın- kendinizi iyi yahut kötü hissetseniz de sorun değil. Karşılaştığınız komşunuza gülümseyerek selam veriyorsunuz. İnsanlara pozitif davrandığınız zaman bu iyi davranışınızın size geri dönüşümü de olumlu oluyor. Mesela, komşunuz da size gülümsüyor ve halinizi hatırınızı sormaya başlıyor. “Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır” sözünü unutmayın. 


İnsan bir aynadır. Kendisini nasıl yansıtıyorsa dışarıdan öyle görünür. Saygılı ve görgülü davranıyorsanız aynı şekilde muamele görürsünüz. Küçüklere sevgi, büyüklere saygı yeterince gösterilmiyor diye hep şikayetleniriz. Eski insanların daha saygılı olduğunu düşünürüz. Annemizin babamıza ne kadar hürmetli davrandığını, babamızın da bir zamanlar annemizin sandalyesini kibarca tuttuğunu hatta hürmet ifadesi olarak ipek mendil serip öyle oturttuğunu “ah” çekip anlatırız. Gerçekten de şairin dediği gibi, “Güzel insanlar güzel atlara binip gittiler” mi bu dünyadan?... 
Şimdi hemen ümitsizliğe sevketmeyelim sizi. Her dönem güzel insanlar vardı. Bu dönemde de var. Yarın da olacak. Mesela siz ... Kendiniz de güzel bir insansınız. Sizi etrafa sevdiren, insanları da size sevdiren hoş adetlerimizi, içimizi ısıtan görgü kurallarımızı biraz daha fazlaca hatırlayalım. Zarafeti ve hak ettiğimiz değeri daha çok yaşayalım. Görgü kuralları anlamına gelen adab-ı muáseret hakkında daha çok bilgi sahibi olalım. Saygı ve sevgiyi ifade etmeyi ilk öğrendiğimiz 


yer evimizdir. Cocuklarimiza örnek oldugumuzu unutmayalım. Onlara ahlák, terbiye ve nezaket kurallarını hikäyelerle ve kavramlarla anlatalım. 


Mesela edep kelimesinin anlamlarina bakacak olursak, İslâm'ın güzel saydığı söz ve davranışlara “edep” diyoruz. Bilumum hayırlı işlerde, zarafet ve güzel ahlaklı olmaya davet ediliyoruz. Edepli olmak bizi ayıplanma ve kötülenme sebeplerinden koruyor. Geçmiş dönemlerdeki insanların birbirlerine nasıl davrandığını anlatan yazıları okuyalım. Efendimiz Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem) güzel ahlakın en güzel temsilcisiydi. O [sallallahu aleyhi vesellem) “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim”! buyurmuştu. Onun hayatına, kutlu sözlerine ve Allah”ın Kur”an”daki uyarılarına kulak vermemiz ädab-ı muáseret hakkında pek çok bilgi edinmemize yetecektir. 


£—— — ————.—” 
İNCELİKLER: 


ə Kalabalık bir mecliste bulunurken, yaşlı ve bilgili kişilerden daha yüksekte oturmamalıyız. 
Bize söz verilmedikçe konuşmamalıyız. Sonradan gelenlere yer vermeli, birbirimize karşı güler yüzlü, tatlı dilli olmalıyız. 


ə Kıyafetlerimizin daima temiz olmasına özen göstermeliyiz. 


e Büyüklere hürmet ve saygı göstermek, küçüklere, düşkünlere şefkat ve merhametle muamele etmek İslâm'ın esasları arasındadır. 


1 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/381. 
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EDEPLE GELEN 
HAYIRLA ÇIKAR 


Haluk Sena Arı əmin 


Mihriban teyze bizleri sözle değil, davranışları ile eğitirdi. Mesela ahşap evin merdivenlerinden o kadar yumuşak basarak çıkardı ki biz yürürken 


» devamlı gıcırdayan tahtalardan hiç ses gelmezdi. 
QUMAŞ 


Medeniyetimizi ilmek ilmek ören “edep” anlayışımız şimdilerde hayli değişti. İnsanlar daha özgür, daha bağımsız (daha doğrusu başına buyruk) hareket etmek istedikleri için başkalarının duygu ve düşüncelerine pek aldırış etmiyor, bunu da nezaketsizlik olarak görmüyorlar. Hareketlerimizi disipline eden geleneksel edep anlayışımız yerine, Batı”dan aktardığımız görgü kuralları daha çok rağbette, bugün ve sosyal hayatta da bunlar tatbik ediliyor. 


Bugünün telaşlı yaşamında biraz mübalağalı sayılsa bile, büyüklerimizin zamanında kapı çalmaktan misafir karşılamaya, oturuş tarzından hatır sormaya kadar hemen her şeyin, usul erkan da denilen bir edebi vardı. 
Bu inceliklere dikkat eden insanlar arasında yetişmiş biri olarak hep talihli sayarım kendimi. Mesela çocukluk hatıralarım arasında ayrı bir yeri olan Mihriban teyzenin hayatımda da çok önemli bir insan olduğunu belirtmeliyim. 
O yıllarda kaç yaşında idi bilemiyorum. Bize yaşlı gelirdi ama gönül alıcı sözleri, güler yüzü, kimseyi incitmemeye 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çalışması onu aranilir bir insan yapmıştı, hep aramızda olsun isterdik. 


Bizleri sözle değil, davranışları ile eğitirdi. Mesela ahşap evin merdivenlerinden o kadar yumuşak basarak çıkardı ki biz yürürken devamlı gıcırdayan tahtalardan hiç ses gelmezdi. “Evin içinde uyuyan veya hasta olabilir, rahatsız edilmesin” düşüncesi ile böyle hareket etmeyi itiyat haline getirmişti. 


Sik sik evine giderdik. “Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek bizi karşılar, çini soba ile ısınan odasına alırdı. Oturduğumuz sedirin karşısındaki duvarda asılı duran iki tablodan gözümü hiç ayırmazdım. Usta bir hattatın elinden çıktığı ve iyi bir tezhipçinin süslediği belli olan o tablolardaki yazıyı maalesef okuyamazdım. Nihayet bir gün Mihriban teyzeye sordum. “O tablolardan birinde “Edep Ya Hü” diğerinde de “Edeple gelen hayırla çıkar” yazıyor” dedi ve izah etmeye başladı: “Rahmetli babam hattattı. Bu yazılar onun hatırasıdır ve benim için manevi değeri büyüktür. Babam ciddi bir tasavvuf terbiyesi almış, hayatını edep üzerine tanzim etmişti. “Edep, gerek sözle, gerek davranışlarla kimseyi incitmeme sanatıdır. Böyle yapan Hakk”ı da razı eder halkı da” derdi. Her sanatkarda olduğu gibi rahmetli pederimin de hocalarına hürmeti büyüktü. İlk hat hocası “Oğlum, sen benden öğreneceğini öğrendin, filan hocaya git, o daha fazla şeyler öğretir” demiş fakat babam onun sağlığın- da başka hocaya gitmemiş. Bütün sanatkarlar gibi o da hocası müsaade etmeden hiçbir eserine imza atmamış. 
Eskiden talebeye benlik gelir diye hocalar hemen imza müsaadesi vermezlermiş.” 


“Rahmetli pederim bir yaz gúnú kiz kardesimle beni Bogazici'ne götürmüstü. Vapura binerken insanlarin nasil bir nezaketle birbirlerine yol verdiklerini unutamam” sözleriyle güzel anılarını anlatmaya devam eden Mihriban teyze, Boğaz tepelerindeki evlerin, birbirlerinin manzarasını ve güneşini kapatmayacak şekilde yapıldığına dikkatimizi çekti. Sonra karşı sahildeki camileri gösterdi. Bazı camiler tek minareli iken bazılarında da birden fazla minare bulunuyordu. Birden fazla minarenin ancak padişah veya hanedan mensuplarının yaptırdıkları camilere konulacağını, sadrazam bile yaptırsa edeben tek minareli olacağını anlattı. 


Misafirin Ayakkabıları Kapıya Doğru Değil, Evin İçine Doğru Çevrilirdi 


Mihriban teyze babasına ait hatıralardan sonra, kendi yetiştiği devirdeki görgü kurallarından da bahsetmeye başlamıştı: “İnsanlar o devirde bu kadar telaş içinde değildiler, başkalarına da vakit ayırabiliyorlardı. Komşu, akraba ziyaretleri hiç ihmal edilmezdi. Sokak kapılarında şimdiki gibi zil yoktu. Tokmağı vurarak kapıyı çalardık. Fasılalarla en fazla üç defa tokmak vurulur, eğer açılmazsa geri dönülürdü. Ev sahibi kapıyı açtı ise gelenleri güler yüzle karşılar, misafir odasına alırdı. Misafirin kahvesini evin yardımcısı pişirip getirdi ise bile, ev sahibesi kalkar, tepsiyi alır fincanı misafirin önüne eli ile koyardı. Misafirin ayakkabıları, “Git de bir daha gelme” manasını çıkarmasın diye, kapıya doğru değil, evin içine doğru çevrilirdi. 


Kücük, büyüge hatir sormazdı. Büyük sordugu vakit de, “Hürmetler ederim, ellerinizden öperim” diye cevap verirdi. Toplulukta gizli konuşulmaz, eksiklinin yanında o eksikten bahsedilmez, yardımlar gizli yapılırdı. Yardımı yapan bilirdi ki ona, bunu yapmayı nasip eden Cenab-ı Hak'tir, bu da şükür gerektirir sadece. 


Övünmek de hiç hoş karşılanmazdı. Övünülen vasıfların bu dünya hayatındaki imtihan sualleri olduğunun herkes farkında idi. Zarif insanlar, sülalelerindeki üstün kimselerle övünmezler, onları sadece örnek alırlardı. 
Gerçek üstünlüğün de “takva”da olduğunun bilincinde idiler. Bugünün telaşlı yaşamında bu kadar teşrifatlı davranmaya kimse vakit bulamıyor. Edep ölçüleri de değişti. Fakat yine kimseyi incitmeyen, kırıcı olmayan, huzur veren, başkalarını da düşünenler var. Hayat kısa. 
Bıraktığın hoş seda kalıyor sadece geriye. İyiliklerinle, nezaketinle, merhametinle anılmak varken, gönül kırmak akıl işi mi?” İşte böyle konuşurdu Mihriban teyzem, onun yanından ayrılmak bile istemezdik. İçimize koyduğu güzel hislerle bizi yönlendirirdi. Onu rahmet ve minnetle anıyorum. 


NEZAKET İNSANA YAKISAN 
EN GÜZEL ELBİSE 


Kadriye Bayraktar 


Nazik ve ince davranışlar sevgi ve saygıya kucak açar. Güzel söz muhatabının gönül kapılarını tıklatır. Nazik insan, basta kendisine olmak üzere, bütün insanlara hatta diğer varlıklara karşı 


saygılıdır. -—.. 


Moralı Osman Efendi vakarlı, nazik, şeref sahibi bir Osmanlı beyefendisi olarak bilinir. Moralı Osman Efendi bir gün resmi işlerini halletmek için kendisinden pek hoşlanmayan Halet Efendi'nin yanına gider. Hálet Efendi konuğunu büyük bir saygı ve nezaket içinde ağırlar. 
Onun bu tavrını gören yakınlarından biri, Osman Bey'i hiç sevmediği halde niçin bu kadar hürmetkar davrandığını sorar. Halet Efendi, “Evet ben bu adamı hiç sevmem. Dilesem rütbesini, memuriyetini, nüfuzunu ve servetini hatta canını bile alabilirim. Fakat onun üzerinde bir Osmanlı efendiliği var ki işte bunu alamam” cevabını verir. 


Nazik ve ince davranışlar sevgi ve saygıya kucak açar. Güzel ve nezih sözler muhatabının gönül kapılarını tıklatır. Nazik insan, başta kendisine olmak üzere, bütün insanlara hatta diğer varlıklara karşı saygılıdır. Muhatabına göre değil sahip olduğu değerlere göre davranır. 
Nezaket yürekten gelir, yapmacık tavırlardan uzaktır. 
İnsana yakışan en güzel elbise nezakettir. 
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Peygamber Sünnetinde Nezih İnsan 


Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] ÇOcuk yaşta hizmetine giren Hz. Enes [radıyallahu anh], Peygamberimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] eşsiz nezaketini şöyle anlatır: “Sahabilerine güzel unvanlar verirdi. Hz. 
Ali'ye “Ebü Türäb’, bir başka sahabisine “Ebü Hüreyre’ gibi isimler vermişti. Onlara şeref kazandırmak için, hoşlarına giden isimle çağırırdı. Kimsenin sözünü kesmezdi. 
Konuşmasını yarıda bırakmazdı. Konuştuğu kişi sözünü bitirmeden yahut gitmek üzere ayağa kalkmadan sohbetine devam ederdi.”? 


Peygamber sünnetinde nezih bir insan müslüman kardeşiyle karşılaştığı zaman Allah'ın selâmını esirgemez. İnsanlarla olan ilişkilerinde onları incitmemeye özen gösterir. Mümin kardeşinin gönlünü Kâbe bilip Kâbe'ye duyulan hürmet nazarıyla muhatabına yönelir. Konuşurken ve konuşma bitmeden acele etmeyip yüzünü çabucak başka bir yöne çevirmez. Davet ettiği zaman davetine icabet eder, bir ihtiyacı olduğunda yardımcı olur. Kendi hakkından önce kardeşinin hakkını düşünür. Hastalandığında ziyaretine gidip hal hatırını sorar. Yolda giderken insanları incitip zarar verecek bir taşı, bir dikeni veya başka bir şeyi görünce alıp bir kenara koyar. İyilik edene iyilik etmeye gayret eder. Gücü yetmediğinde ardından duasını eksik etmez. Bütün bunları yaparken davranışlarında sevginin ve saygının kokusu vardır. 


2 bk. Buhâri, Edeb, 113. 


NEZAKET VE DOSTLUK 
SERTLIKTEN KUVVETLIDIR 


Bir gün rüzgär, günese, “Ben senden daha kuvvetliyim. Bak, su ihtiyarın ceketini sırtından nasıl firlatip atacagim” der. Rüzgar estikge ihtiyar ceketine sımsıkı sarılır. Sonunda rüzgar pes eder. Güneş bulutların ardından gülümseyerek gelir ve rüzgara, “Beceremedin. Bak gör ihtiyarın ceketini nasıl çıkartıyorum” der ve sevgi dolu sıcak ışınlarını göndermeye başlar. İhtiyar bir müddet sonra ceketini çıkarır, neşe içinde yürüyerek evinin yolunu tutar. İşte o zaman güneş, rüzgära | dönerek, “Nezaket ve dostluk sertlikten kuvvetlidir” cevabını verir. 
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INCELIKTEN EDEBE 
NEZAKET ANLAYISI 


( Nazan Bülbül 


Yalnızca toplumda “nezaketli biri” olarak algılanmak adına nezaket kurallarına özen göstermek aslında en büyük nezaketsizliktir. Mesela karşılaştığımız birine samimiyetsiz bir şekilde “merhaba” demek, yalnızca selam vermemiş olmaktan kurtarır bizi. 


Nezaket hayatımızda geniş bir uygulama alanına sahip bir kavram. Sözlükte “incelik, kibarlık, başkalarına karşı saygılı davranma, naziklik ve zarafet” ifadeleriyle açıklanıyor. Bu anlam bütün sözlüklerde aynı olsa da her insanın kendine özgü nezaket tanımı var. Sosyal hayatımızda davranışlarımızı sağlıklı yönlendirebilmek için “nezaket” kavramını doğru anlamlandırmak oldukça önemli. 


Genetik Mayamızı Şekillendiren “Doğru Eğitim”dir 


Yaşam biçimimizi ve kabiliyetlerimizi doğuştan sahip olduğumuz genetik kodların etkilediği bir gerçek. Fakat tertemiz bir yaratılış üzerine dünyaya gözlerini açan bireyin kişiliği, ilk olarak yetiştiği ortamın nitelikleri ve koşulları çerçevesinde şekilleniyor. Adeta boş cam bir bardağın içine konulan sıvının rengini alması gibi ... 
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Bu sürec zarfinda “nezaket” kavraminin yeni yetisen bireye doğru bir biçimde öğretilmesi, sağlıklı toplumsal ilişkilerin temelini teşkil ediyor. “Ağaç yaşken eğilir” atasözü bu gerçeğin en bilindik ifadesi. 


Davranışı Biçimleyen Kalbin Sesidir 


İslam dini kişiye “Yaratılanı, yaratandan ötürü sevme” edebini kazandirir. Kendisini var eden ve yaşatan Rabb'ini bilen biri, kulluk bilincine sahip olur. Kulluk bilinci ise O”nun rızasını kazandıracak ve O”na şükretme niteliğinde olan fillere yönelmeyi sağlar. Bu gayreti taşıyan bir birey, iyi ile kötü, doğru ile yanlış, güzel ile çirkin arasındaki ayrımların farkındadır. Toplumda “Allah”tan korkmak, kuldan utanmak” olarak nitelendirilen bu hal, davranışlarımızı nezaket çerçevesinde bicimlendirir. 


Nefis ile gönül arasındaki ince sınırları gözetmek, davranışların, hal ve tutumların ince bir elekten geçirilmesini gerektirir. “El, gönülden gizli iş işlemez” (Hz. 
Mevlana) şiarınca yaşamak, kişiyi hem hakiki huzura ulaştırır hem de cemiyet hayatına sayısız güzellikler kazandırır. 


Davranışlarımızda Öncelikle İlahi Rıza Gözetilmeli 


İlahi tecellinin neticesinde farklı milletler, kültürler mevcut. Kültürlere göre davranış biçimleri değişiyor. Bu noktada toplumu şekillendiren asli unsur kuşkusuz inanış biçimleridir. 


Bütün toplumlarda “büyüklere saygı duyma, yalan söylememer” gibi kimi değerler ortak olsa da ahlaki de- 


ğerlerin igerik ve uygulama yönünden en mükemmeli İslam”da mevcuttur. İslam, insanın yaratılışına en uygun terbiye ve ahlak üzere şekillenmesini sağlayarak toplumun hayır üzere yaşamasını temin ediyor. 


Allah [celle celäluhü] rızasını gözeterek yaşayan kişiye, eşsiz bir nezaket üslubu kazandıran ihlaslı oluşudur. İnsanların rızasını kazanmaya yónelik fiiller ve davranışlar değişkendir. En tehlikeli yönü ise kişiyi “riya”ya sürükleyebilecek olmasıdır. Mesela, bir insanın vesile olduğu bize faydası dokunan bir iş için, teşekkür etmemiz başlıca nezaket kurallarından biridir. Bu fiilin yaratıcısı Allah”a şükrü yerine getirmek ise imanımızın neticesi gerçekleşen bir edeptir. 


Edep “iyi ahlak, incelik, terbiye” olarak tanımlanıyor. 
Ancak, hak olan inanç doğrultusunda terbiye edilmiş bir insan, davranışlarında gerçek edebi gözetebilir. Nezaket çerçevesinde değerlendirilen tüm fiillerde öncelikle edebin gözetilmesi gereklidir. 


Kalıplar Kalbimizin Önüne Geçmesin 


İhlas ve içtenlik, tüm hayatımıza güzellik kattığı gibi kimi kez kusurlarımızı bile örtebilir. Nezaket söz konusu olduğunda ise içtenlik ayrıca önem kazanır. Yalnızca toplumda “nezaketli biri” olarak algılanmak adına nezaket kurallarına özen göstermek aslında en büyük nezaketsizliktir. Mesela karşılaştığımız birine samimiyetsiz bir şekilde “merhaba” demek, yalnızca selám vermemiş olmaktan kurtarır bizi. Karşımızdaki insanın samimi olmadığımızı farkedip üzülmesine neden olduğumuz için edebe aykırı davranmış bile sayılabiliriz. 
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Ölcü, Nezaketin Vazgecilmezi 


Her şeyde olduğu gibi nezaket kurallarina giren bütün davranışlar da “edep, ölçü” gözetildiğinde amacına ulaşabiliyor. Aşırılıktan kaçınılması samimiyetin muhafaza edilebilmesi açısından önemlidir. Mesela evimize gelen misafirlerimize iyi bir ev sahipliği yapabilmek adına aşırı gayretli ve ilgili davranmak, samimiyete zarar verebilir. 
Misafirimizin rahat hissetmesini sağlayamayacağımız gibi rahatsızlık vermiş bile olabiliriz. 


Kısacası nezaket adı altında gösterişe varan davranışlar sergilememiz bizatihi nezaketin kendisiyle çelişir. 
Bu nedenle davranışlarımızın görünen kısmı olan incelik ve güzelliğe dikkat ettiğimiz kadar, içeriği olarak tanımlayabileceğimiz niyete yani samimiyete de dikkat etmemiz gerekir. Çünkü kalplere asıl tesir eden samimiyetimizdir. 


EDEPLE VARAN 
ELİ BOŞ DÖNMEZ 


Huriye Karnap 


“Göster cemalini görmeye geldim” nidasıyla yanıp tutuşuyor. Halbuki o, sevenlerine lisan-ı hal ile “edeple gelen lutufla döner” diyor. 


Ecdat yadigarıdır, medreselerimizin, camilerimizin kah kapı üzerlerinde kah duvarlarında gördüğümüz “Edep Ya Hü” yazılı levhalar “Burada ölçülü ol” dercesine kulağımıza fısıldar. Modern zamanların mimarisinde fazla gözükmeyen bu latif kelime yine de mana boyutunu kaybetmeden “Hayırla geldiniz, hayırla gidiniz” lafızlarıyla karşımıza cikar. Zira edep, hayrın ta kendisidir, ibadetimiz, karakterimiz, hizmetimiz gibi “Allah için” ettiğimiz ziyaretlerimiz de onunla menziline ulaşır. 


Er Kapısına Vardım 


Allah Teälä’nın, “Ey iman edenlerl Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah”ı severler. 
Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler...” (Maide 5/54) buyruğu doğrultusunda hayatın doğal akışı içinde türlü vesilelerle ziyaretlerimiz olur. Kimini insanlığımız ve kardeşliğimiz gereği teselli etmek, şifa dilemek, tebrik etmek, gönül almak için yaparız. Bazı ziyaretlerimiz ise 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dogrudan maneviyatımıza hitap eder. Allah Teälä’nın “evim” dediği Beytullah”ı ve Resülullah Efendimiz’in [sallallahu aleyhi vesellem] kabr-i seriflerinin bulunduğu Medine-i Münevvere'yi ziyaretlerimiz gönlümüze nese verir. 


Yine Ebü Bekir Tilimsâni'nin (kuddise sırruhül, “Allah'la sohbet ediniz. Eğer buna güç yetiremezseniz, Allah'la sohbet eden âriflerle beraber bulununuz ki onların bereketi sizi Allah'la beraber olmaya ulaştırsın” nasihatince, Allah dostlarının meclislerinde bulunup böylesi bir ziyaretin sevabından, faziletinden nasip almak isteriz. 


Meclislerine girmek istediğimiz gönül erleri sevgi dolu, merhametli ve cömerttirler; imanı, ibadeti, ahlâkı kuşanmak isteyen herkese kapılarını açık tutarlar. Cenâb-ı Mevlâ'nın “Allah'ın rahmetinin eserlerine bak!...” (Rüm 30/50) buyrugunun hikmetiyle bunalmış gönüllerimiz ferahlanır, girdiğimiz mekânla kurduğumuz ünsiyetten sıyrılmak istemeyiz. Başka bir âlem olur orası bizim için. Yunus’ga, “Erenler kademinde toprak olasım gelir” arzusuyla bir değil defalarca o kapıya varmak isteriz. Lâkin zordur, kademlerinde toprak olmak. Bir Allah dostunu bulup, meclislerine varsak bile, o meclisten manen istifade edip selâmetle çıkabilmemiz için edebe riayet etmemiz beklenir. 


Süreten Değil Kalbi Edep 


Kimimiz hastalığından şifa bulmayı, düştüğü herhangi bir sıkıntının defini ümit ederek, kimimiz çok gitmekle “kutlu biri olduğu” intibaını vermek, manevi halleri gaye 


3 Dilaver Selvi, Ziyaret Edepleri ve Yolculuk Hükümleri 


edinmek için dururuz kapılarında. “Gelmeyin, gidin” demezler. Lakin niyet ve maksatlarımız bu ve benzeri manada olduğunda ne huzurlarında gereken edebe riayet edebiliriz ne de kendilerinden hakkıyla istifade. Mesela, Resülullah Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] varisi olan bir Allah dostunun huzurunda onu beklerken kargaşa ve gürültü çıkarmalarımız, görüş alanına girmek için birbirimize eziyet etmemiz, görevli kardeşlerimizin uyarılarını hiçe saymalarımız ve benzeri bütün olumsuz muhtemel ahvalimiz, süreten boyun büküp, el pençe divan durmalarımızı edebe dahil etmez. Bu minvalde sadat-ı Nakşibendi'den Ebü”l-Hasan-ı Harakâni'ye [kuddise sırruhül sormuşlar: “Kurban Peygamberimiz”le yaşamak nasıl olurdu?” Mübarek, “Sabahtan akşama kadar süfi kardeşlerini incitmez, gıybet etmezsen o gün akşama kadar Peygamberimiz [sallallahu aleyhi vesellem] ile yaşamış gibi olursun. O gün bir süfi kardeşini üzersen Allah o günkü amelini kabul etmez” buyurmuş. 


Ya Rabbi! Lazım Olan Adabı Bize Lutfet 


“Ben kulumu sevdiğim zaman, onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, anladığı kalbi olurum. Benden bir şey isterse, istediğini veririm, bana sığınırsa kendisini korurum ...”* hadisinin izinde Allah Teâlâ'nın muradı doğrultusunda olan gönül erlerinin dualarının makbuliyetine inanmak gerekir. Çünkü bir başka hadis-i şerifte, “Kámil müminin ferasetinden sakının. Şüphesiz o, Allah”ın nuru ile bakar”” diye buyrulmaktadır. Buna karşılık biz de nazarlarının şifa olduğuna inanırız. 


4 Buhari, Rikâk, 38. 
5 Tirmizi, Tefsirü’l-Kur’än, 16; Taberâni, el-Mu‘cemü’l-Kebir, nr. 7497. 
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Läkin nefsimiz, ziyaretin sevap ve faziletini unutturup bizi dünyevi islere meylettirebiliyor. Ehlullahin kalp hastaliklarimiza sifa olacak nazarindan cok, edebi takinmamiza engel olacak sekilde kendi nazarımızı daha mühim gösterebiliyor. Oysa bir an söyle düsünsek belki nefsani dürtülerimizi kontrol edebiliriz. Bir sevgili ve onu seven pek çok kişi, herkes sevdiğini görmek istiyor. 
Karacaoğlan”nın deyişiyle “Göster cemalini görmeye geldim” nidasıyla yanıp tutuşuyor. Halbuki o, sevenlerine lisan-ı hal ile, “Edeple gelen lutufla döner” diyor. 


Hakikat böyle olduğuna göre, konumuz çerçevesinde şu kadarını söylemek kafi sanırız. Evvela, “Ya Rabbil Lazım olan adap ve hürmeti bana lutfet” niyazıyla ziyarete “Allah için” niyetlenmek, huzurlarında abdestli bulunmak, bütün günah, hata ve kusurlarımızı kalbimize alıp “estağfirullah” diyerek Fatiha ve İhlas sürelerini ruhaniyetlerine hediye etmek, tevazu ile kalplerine yönelmek, “Sıkıntım duasıyla gidecek mi gitmeyecek mi, gördüm göremedim” telaşına düşüp edebe aykırı davranmamızdan evladır. 


d ap S 


( Aramızda b 


Muhabbeti — 
‚Vayalım 


TESEKKUR ETMEK 
KADIRSINASLIKTIR 


ge 


Teşekkür, bir kadirbilirliktir, vefa duygusunun ilk görünümüdür. Teşekkür etme inceliği kişiye anlam katar, o kişiyi diğer insanların gözünde 


daha sevimli ve değerli kılarlar. paling) 


Peygamber Efendimiz’in bir hadis-i serifi vardir: “Kula teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmiş olmaz!” Tesekkür, bir kadirbilirliktir, vefa duygusunun ilk görünümüdür. 
Gördüğümüz en ufak bir iyiliğin ardından teşekkür edebilmek bir erdemdir, güzel ahlaktan bir parçadır. 


Teşekkür etmek için büyük bir iyiliğin yapılmış olması gerekli değildir. Ufak iyilikler de teşekkürle taçlandırılmalı. Bu bir nezakettir. Kişi bu davranışıyla aslında kendi kişiliğini gösterir. Nezaket toplumumuzda biraz ihmal edilen ahlákí bir tutumdur. Oysa mümin, duygu dünyası derin, meyveli bir ağaç gibi, sadece Allah için eğilen mütevazi ve bir nazik insandır. Kompleksli kişilikler gönül rahatlığıyla ne özür dileyebilir ne de teşekkür edebilir. Çünkü onlar özür ve teşekkür sözlerinin kendilerini küçülttüğünü sanır. Oysa, teşekkür etme inceliği kişiye erdem katar, o kişiyi diğer insanların gözünde daha sevimli ve değerli kilar. 


6 Buhâri, e/-Edebü”l-Müfred, nr. 218. 


Yapılan tesekkür, görülen iyilige karsı en hızlı sekilde verilen bir ödüldür. Sonradan maddi bir karsılık verilse dahi tebessümle süslenerek söylenmiş “teşekkür ederim” sözü muhatabımızın memnuniyetini sağlar. Bir şey alırken, bir iş yaptırırken gösterilen nezaket, o hizmeti yapanı bize karşı daha özenli olmaya sevkeder. 


Evlerinin temizliği için aynı kadını tutan arkadaşımla komşusunun konuşmalarına şahit olmuştum bir defasında. Komşusu arkadaşıma şöyle demişti: “Para dersen aynı para, yardım dersen ben senden çok fazla yardım ediyorum, ikramsa iyisinden yapıyorum ama kadının ağzından sen düşmüyorsun. Allah aşkına sen benden farklı bu kadına ne yapıyorsun?” Arkadaşım, komşusuna gülümsemiş ve şöyle yanıtlamıştı: “Ona nazik davranıyorum, bol teşekkürlerle bir hanımefendi muamelesi yapıyoruml” 


Teşekkür etme gibi nezaketli davranışlar çok erken yaşlarda ediniliyor. Peki ama, bu önemli özelliği nasıl kazanacağız? Topluma nasıl yayabiliriz? Her şey gibi bunun için de çocukluk dönemine dikkat etmemiz gerekiyor. Neden mi? Teşekkür ve nezaket çok erken yaşlarda ediniliyor. O zamanlar bu duygu kazanılamamışsa sonradan ona sahip olmak karakterde epeyce köklü ve bir o kadar da zorlu bir değişimi gerektiriyor. 


Teşekkür Etmeyi Aileden Öğrenir 


Diğer alışkanlıklar gibi nezaket kurallarının öğrenilmesi de önce ailede başlıyor. Çocuk aile fertlerinin davranış ve konuşmalarını izleyerek, onları taklit ederek ilk eğitimini alır. Özür dileyen, teşekkür eden ve “lütfen”li 


cümleleri duyan cocuk bunları zihnine yerlestirir; bir süre sonra da farkında olmadan taklitle onları kullanmaya başlar. Sonrasında ise artık nezaketli cümle ve davranışlar çocuğun karakterinin bir parçası halini alır. 
Çocuk büyüdüğünde bu temelin üzerine nezaketin başka kurallarını da inşa eder. Çünkü bir davranışın özü mevcutsa onu geliştirmek, olgunlaştırmak mümkündür. 


İyi bir davranışın ardından yapılan teşekkür, o iyiliğin devam etmesini sağlar. Rabbimiz'in rızası olduğu için teşekkür ederiz. Sık kitap yazan ve her önsözünde gördüğü en küçük bir iyiliği dahi teşekkürle müköfatlandıran bir tanıdığım bu hareketinin nedenini şöyle açıklamıştı: “Önsözde yaptığım bu teşekkür o insanları tekrar iyilik yapma noktasında şevklendiriyor. Yazdığım ufak bir teşekkür yazısı onların yaptıklarını ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlıyor ve yeni bir kitap hazırlığında tekrar yardımda bulunma isteği veriyor onlara.” Bu belki de çoğumuzun önemsemediği minik bir teşekkürün gücüdür. Hiç kimseye görünüşte küçük ama anlamca büyük “teşekkür ederim” cümlesini çok górmeyelim!... 
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HEDIYELESMEK 
DARGINLIKLARI YOK EDER 


4? Beyhan 


Çevremizdekilerle aramızda sevgiden köprüler kuran hediyelesme inceliğinde, nezaket kurallarına dikkat etmek, en az sunacağımız hediye 


kadar önemli. dn 


“Hediyelesiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz artsın”, “Hediye kalpten kini giderir, muhabbeti artırır” buyuruyor Peygaber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem]. 
Bu güzel davranışın karşılığını pek çok alanda yaşıyoruz. Hediyeleştiğimizde birbirimize muhabbetimiz artar her şeyden önce. Aramızda kırgınlık olan kimse, samimi duygularla avuçlarına bıraktığımız küçük bir hediyenin ardından kin tutmayı unutacak kadar yumuşayabilir, duyguları neredeyse tam tersine çevrilir. Komşuluk ve akrabalık bağları kuvvet bulur. 


Hemen yanı başındaki komşusunun bebeğini, ufaklık bir yaşına geldiğinde, rastlantı sonucu ancak görebilen komşuların yaşadığı “modern” dünyada, sofrasındaki bir tabak yemeği hediye etme niyeti, komşularımızla güzel bir iletişim ve sıcak ilişki vesilesidir. Nitekim Resül-i Ekrem Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem) bu konuda, “Birbirinize hediye veriniz. Çünkü hediye gönüllerdeki dargınlığı yok eder. Komşu hanımlar birbirleriyle hediyeleş- 


7 Taberâni, el-Mu‘cemü’l-Evsat, 6/362 (nr. 5771). 
8 Taberâni, el-Mu‘cemü’l-Kebir, 25/162 (nr. 393). 
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meyi kücümsemesin. Alıp verdikleri sey azicik bir koyun parçası bile olsa!”* hadisiyle özellikle uyarır bizleri. 


Resülullah Efendimiz [s.a.v] Hediyeleşirken de Çok Nazikti 


Hediyeleşme için hiçbir neden olmasa da biz Allah Resülü bu güzel davranışı sergilediği için birbirimize hediye verebiliriz. Ona mütabaat maksadıyla, sünnete uymak niyetiyle hediyeleştiğimizde, bu davranışımız Allah katında kıymetlenerek sünnet sevabının getireceği mükəfatlarla karşılık bulur. Yalnız bunun için hediyeleşme sırasında bazı inceliklere dikkat etmemiz gerekiyor. 


Hediye Verirken ... 


Niyetimizin hális olmasına gayret göstermeli, riya, gösteriş ve karşılık beklentisi içinde olmamalıyız. 


Hediyemizin imkanlarımız ölçüsünde olmasına özen göstermeli, bütçemizi zorlamamalıyız. Çünkü hediyeleşmede maksat hatırlamak ve hatırlanmaktır. Bu nedenle sınırlarımızı zorlamaya ve kendimizi sıkıntıya sokmaya gerek yoktur. 


ə Hediye vermek için düğün, bayram gibi özel günleri vesile kılabiliriz, fakat en güzeli gönlümüzden geçtiği an hayır yapmak ve sevdiklerimizi tatlı sürprizlerle sevindirmektir. 

e Hediye vereceğimiz kimsenin yaşı, mevkii, işi, zevkleri ve hediye götürme nedenimiz hediye tercihinde 


9 Tirmizi, Vela, 6; Mâlik, el-Muvatta, Sadaka, 58. 


ónemlidir ve degerlendirmeye alinmalidir. Seker hastasına cikolata veya tatlı gótúrmek uygun olmaz; onun durumuna göre, sevdiği yiyecekleri tercih edebilirsiniz. 


e Yemekli davetlere genellikle tatlı, çiçek, çikolata türü hediyeler götürülür. Çiçekleri hanımlar taşır ve evdeki hanım yahut genç kızlara takdim eder. 


e Kendimize layık görmediğimiz bir şeyi başkasına götürmememiz gerekir. 


e Yaşlı kişilere yiyecek türü yerine, iç giyim, havlu, gömlek, elbise veya ihtiyaç duydukları başka bir şeyi hediye götürebilirsiniz. 


e Evlenecek kişiye hediye götürmeden önce gelin kızın annesinden ihtiyaçlarını sormak da kültürümüzde yardımlaşma ve dayanışmanın güzelliklerindendir. 


e Hediyemizi sunmak da almak kadar önemlidir. Hediye doğrudan sahibine verilmeli, sunarken kibirden sakınılmalıdır. Gayet mütevazi ve sevecen olarak sunmak daha erdemli bir davranıştır. 


Hediye Kabul Ederken ... 


e Bize hediye veren kimseyi sevindirmeli, ona hediyesinden dolayı mutlu olduğumuzu göstermeliyiz. Sonradan memnuniyeti, telefonla veya diğer iletişim araçlarıyla tekrar dile getirmek de hediye veren kişiyi mutlu eder. 


e Zaruri bir durum olmadıkça hediyeyi reddetmemeli, küçük büyük demeden kabul etmeliyiz. Allah Resülü, “Eğer paça veya kürek eti yemeğe davet edilsem, derhal giderim. Şayet bana kürek veya paça hediye edilse, hemen kabul ederim” hadisiyle hediye ayrımına gitmemeye işaret etmiştir. Zira Araplar'da kürek eti çok makbul bir ikram iken paça etine değer verilmezdi. 


— Malını mülkünü ver de bir gönül al. Al da o gönül, mezarda, o kapkara gecede ışık versin sana! 


Mevlânâ [kuddise sırruhü] di Mei 


HEDIYELESIRKEN NEZAKETLI 
OLMALIYIZ 


Hediyelesme için belli sebepleri beklemeye gerek yoktur. Evde fazladan hediye ve hediye paketleri bulundurabilir, cebinizde cocuklara vermek üzere seker tasıyabilirsiniz. 


Eve misafir gelen yeni gelin ve yeni dogan bebegi, yabancı bir kimseyi evden hediyesiz cikarmama kültürümüzün güzelliklerindendir. 


Hastaya, yola gıkan kimseye, davet edilen yere hediyesiz gitmemeye özen gösterilmelidir. 


Ne túr hediye secerseniz secin hediyenin ambalajinin gúzel ve sik olmasina gayret edin. 


Hediyenin fiyatını yahut kıymetini söylemek uygun bir davranıs olmaz. 


Karşılığını veremeyeceğiniz büyük bir hediyeyi kabul etmeyebilirsiniz. 


10 Buhari, Nikah, 74: Müslim, Nikah, 16. 


Bayramlarda, ramazanda, kandillerde, okul mezuniyeti gibi özel günlerde özellikle de cocuklara hediye götürülmelidir. Çocuklarımızın da başkalarına hediye verme alışkanlığı edinmeleri sağlanmalıdır. 
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GÖZLERDEN KELİMELERE 
MUHABBET VESİLESİ: SELAM 


un 


En sık kullandığımız ifadelerden biri “selam”, 


5 kapısı niteliğinde. 
“ə 


“Selámún aleyküm”, “Merhaba”, “Günaydın”, “Hayırlı sabahlar”, “İyi akşamlar”... Bu ifadelerin her biri günün ayrı zamanlarında esenlik dilekleri ulaştırıyor insanda insana. Duygularımızı kültürlere ve içerisinde bulunduğumuz sosyal ortama göre farklı kelimelerle ifade etsek de karşılaşma anlarında “esenlik” diliyoruz birbirimize. 


Nazan Bülbül 


Gün içerisinde farkında olmadan en sik kullandığımız ifadelerden biri “selám”, ádeta muhabbetin kapısı niteliğinde. Sevgi dolu bir bakış ve bir tebessümün selam ile seslendirilmesiyle başlıyor çoğu kez sohbetlerimiz. 


Toplumsal işleyişi düzenleyen ve güzelleştiren fiillerimiz, ilahi eksenli olduğunda çok özel anlamlar katıyor hayatımıza. Selämlasmak da kuşkusuz bu fiillerin başında geliyor. Her işe besmele ile başlayarak amellerimizi Allah'a havale ettiğimiz gibi, diyaloglarımıza da selamla başlayarak birbirimiz için Allah”tan selámet niyaz ediyoruz. 


Kalabalıklar Çoğalırken ... 


Nüfusumuz her geçen yıl giderek artıyor. Yalnızlığımız da artıyor. Çevremizdeki genç yaşlı birçok insan 


yalnızlıktan şikayet ediyor. Değişen yaşam koşulları refah düzeyini artırsa da farklılaşan kültürel değerler ne yazık ki artan huzur katsayıları elde edilmesini sağlayamıyor. Çünkü kendine bile vakit ayıramayan insanlar, sosyalleşme ihtiyaçlarını gideremiyor. 


Hepimizin ortak derdi tek kelime ile ifade edilebilir “Meşgulüm ...” Her yaştan her insanı bir anlık da olsa “insansızlık” şikayetinden bir nebze uzaklaştıracak bir tavsiyemiz var: “Allah için selamlaşın ve hal hatır sorunl” En yoğun anlarda bile meşguliyetimizin de bahane olamayacağı bir eylem bu. 


Esma-i Hüsnadan Bir Hikmet 


Allah Teala’nin güzel isimlerinden biri de Selam’dir. 
O”nun zatında, sıfatlarında ve fiillerinde her türlü noksan ve eksiklikten uzak olduğunun ifadesidir. O, yarattıklarını karanlıktan aydınlığa, selámet ve esenliğe erdirendir. 


Selam sözcüğünün Arap lisanındaki kökeni selime kelimesidir. Sağ salim, huzur, güven, sağlık, esen olmak anlamına gelen bu kelime güvenlik anlamı ihtiva eder. 
İslam kelimesi de bu kökten türemiş. Bu bağlamda birbirimizi Allah”ın selámiyla selamlamanın manası daha da derinlik kazanıyor. 


Türk kültüründe Allah”a sığınmayı dile getiren “Ya Rabbi” ifadesi, Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem) yaşadığı topraklardaki Arap kültüründe “Yâ Selâm” olarak kullanıyor. Öyle ya kulun O'ndan başka sığınacak kimi var ki! Bir insanın sevdiklerini bu kelime 


ile Allah’ın selámetine emanet etmesi de ¡badetlerin ve fiillerin en gúzellerinden biri. 


Selám, günlük yasantimizda yer etmis, farkında olunsa da olunmasa da ibadet niteliği taşıyan bir adab-ı muáseret unsuru. Allah, peygamberlerine ve mümin kullarına kendi katından “selam” ediyor ve Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) vasıtasıyla bu fiilin yeryüzünde yayılmasını emrediyor. Müminlerin arasındaki muhabbetin artması, birbirine güven duygusunun ve toplum huzurunun temini için bu ilahi emre icabet etmemiz gerekiyor. 
Fert ve toplum bazında selämet ve muhabbetin temini için “selam”ı aksatmamak çok önemli. 
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SELÄMLASMADA ÄDAP 


e Konusmaya baslamadan evvel seläm verilmelidir. 


e Karsilasma aninda selám vermede ónce davranmak, hayirda yarisma anlaminda güzel bir davranıştır. Bazı durumlarda ise öncelik sırası nezaket gereğideğişebilir. 


ə Selamlaşmada en güzel selâm şekli tercih edilmelidir. “es-selâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühü” ifadesi Kur'an'da zikredilen selâm olduğu için tercih edilir. “Merhaba” ifadesi ardından kullanılabilir, “hoş geldin, rahat, huzurlu ve emin ol” manasına gelir. 


e Biri selâm verdiğinde derhal “aleyküm selâm” diyerek veya daha güzeli ile karşılık verilmelidir. 


e Uzaktan bağırarak selâm vermemelidir. 


ə Bir topluluğa selâm verildiğinde en az bir kişinin mukabelede bulunarak diğerlerinden sorumluluğu kaldırması gerekir. 


ə Selam insanların rahatlıkla duyabileceği muhatabına uygun bir ses tonu ile verilmelidir. Hürmetli ve şefkatli bir ses tonu tercih edilmelidir. 


ə Telefonla konuşurken mektuba başlarken selâm ile başlanmalıdır. Mektupla gönderilen selâma, dil veya yazı ile “ve aleyküm selâm” denilerek cevap verilmelidir. 


e Bir meclise girildiğinde selâm verildiği gibi oradan ayrılırken de selâm verilir. 


ə Öğrenmeleri için çocuklara selâm vermek ihmal edilmemelidir. 


> 


Kiymetlisi 
ORS 


KELIMELERDE SIHIR VARDIR 


Kadiye Bayraktar 


Sözlerin en güzelini söyleyen Peygamberimiz [s.a.v], “Fasih ve beliğ olan sözde sihir vardır” buyurarak, güzel sözün insan úzerindeki etkisinin büyüklüğüne işaret eder. 


Konuşma yetisi insana verilmiş büyük bir nimettir. 
İletişimin temel aracı olduğu gibi hayata güzellik ve anlam katar. Bu nedenle seçilen sözcüklerin önemi büyüktür. Bir ressam fırçayı nasıl ustaca kullanır ve resmine özgün bir anlam yúklerse; konuşmacı da kelimeleri öyle usta bir sanatçı edasıyla, incelikle, seçerek kullanmalıdır. Sözlerin en güzelini söyleyen Peygamberimiz [sallallahu aleyhi vesellem], “Bazı fasih ve beliğ olan sözde sihir vardır” buyurarak, güzel sözün insan üzerindeki etkisinin büyüklüğüne işaret eder. Lokman Hekim'e, “İnsan bedeninde en zararlı ve en faydalı organ hangisidir?” 
diye sorulduğunda ise, “İşte bu” diyerek dilini gösterir ve, “Çok söz zarar getirir, az söz söylemek fazilettir” der. ( 


Güzel düşünce ve hisler uygun bir dille ifade edilmediğinde, kelimeler fikir dünyasında ifade edilmek istenen asıl manayı cılız bırakabilir. Özellikle duygudan yoksun sözcükler ruhsuz bir bedeni andırır. Amerikalı yazar Ryland, güzel konuşmanın sırrını, “söz, ses, süs ve his” diye dört kelime ile özetler. Gerçekten de bu dört unsur, 


11 Buhári, Tıb, 51, Malik, e/-Muvatta, Kelam, 3. 
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konusmada bir binanın dört direği gibidir. Söylenen söz güzel bir ses tonuyla, edebi bir nezaket içinde ve duygu ile yoğrularak sunulduğunda muhatabinin gönlüne ulaşması zor olmaz. 


Edeple Konuşan İnsan, 
Ziyafete Çağıran Davetçi Gibidir 


Konuşurken hal ve hareketlerimiz kadar edebimiz de önemlidir. Nazik bir dille konuşmak güzeldir, fakat edeple konuşmak daha güzeldir. Edeple konuşan insan ziyafet sofrası sunan davetçi gibidir. Dinleyenler her sözünden ayrı bir lezzet alır. 


Her konuda bizlere bir rahmet ve örnek olan Allah Resülü”nün konuşmasındaki güzellik ve incelik hadis-i şerifler ışığında şöyle özetlenebilir: 


* Bir kimse konuşmaya niyet ettiğinde ya faydalı seyler söylesin ya da sussun. 


* Hiç kimseye hakaret ve lanet ifade eden incitici sözler sarfetmemeli. Çünkü sözlerimizin incittiği bir kalp, Allah katında değer taşır. 


* Sözlerimiz birini çekiştirmeye başladığında çok çirkin bir elbise giymiş kimsenin durumuna düşürür bizi. 


* Alay etmek, bir mümin kardeşini arkasından çekiştirmek ise en kötü davranışlar arasındadır. 


Konuşurken, kelime zenginliği ve áhenk kadar úslup da büyük önem taşır. Nitekim Hz. Âişe [radıyallahu anhâ) güzel konuşmanın şeklini Allah Resülü'nün hayatından örnek vererek şöyle anlatır: “Resül-i Ekrem açık ve an- 


lasilir bir sekilde konusurdu. Dinleyenler konustuklarını kolayca anlar ve ógrenirlerdi.”*? Hz. Enes [radıyallahu anh) ise Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi vesellem] bir sey söylediği zaman cevresindekiler anlayıncaya kadar üç defa tekrar ettiğini belirtir.** Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem) ashabıyla yaptığı sohbetlerden, açık konuşma, gerektiğinde sözü tekrar etme ve kelimelerin hakkını vermenin birer sünnet olduğu anlaşılır. 


Güler Yüz, Tatlı Söz 


Bir başka önemli husus da muhatabımız kim olursa olsun, zengin fakir, büyük küçük ayırt etmeksizin, her zaman güler yüz ve tatlı sözle muamele etmemizdir. 
Cana yakın, iyi geçimli, atalarımızın tabiriyle “ağzından bal damlar gibi” konuşmanın hayırlı bir davranış olduğunu unutmadan müslüman kardesimizle muhabbetle konuşmanın hassasiyetini taşımalıyız. 


Konuşmanın bir edebi olduğu gibi dinlemenin de bir usulü vardır. Ashab-ı kiram, Resül-i Ekrem Efendimiz”i [sallallahu aleyhi vesellem] dinlerken sanki başlarında birer kuş varmış da hareket etseler uçup gidecekmiş gibi pür dikkat kesilip dinlerdi. Peygamberimiz”in huzurunda konuşurlarken asla tartışmazlardı. Peygamberimiz sözünü bitirinceye kadar can kulağıyla dinler, sözünü kesmezlerdi. Ashap, Allah Resülü”nden aldığı terbiye ile yerli yersiz konuşmamaya dikkat ettiği gibi, kendi huzurlarına gelen bedevllerin kaba konuşmalarına ve sorularının yol açtığı tatsızlıklara da sabretmesini bilirlerdi. 


12 Ebü Davud, Edeb, 21. 
13 Tirmizi, İsti”zan, 28. 
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Toplumda lafı kimseye birakmayan kimseler sevilmez. Allah Resúlú, bos sózú terketmeyi imanin gúzelliğinden saymıştır. Bunun için dili, lüzumsuz konusmalar ve çirkin kelimelerden korumak da bir ibadettir. 


AZ KONUŞMAK İNSANI YÜCELTİR 


“Kişinin iyi müslüman oluşundan, kendisini ilgilendirmeyen şeyi terketmesidir”* buyuran Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] dilin lüzumsuz sözlerden korunması gerektiğine işa- 


görüşü şöyledir: “Kişi, sözlerini de amellerinin bir \ bölümü olarak kabul ederse, çok az ve sadece kendisini ilgilendiren konularda konuşur.” 


| ret eder. Ömer b. Abdülaziz'in ise bu konudaki 


Söylenen her söz Allah katında amel kıymetindedir. Buna dikkat etmeli ve Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem) su uyarısını unutmamalıyız: “İnsanlar arasında günahları en çok olanlar, kendilerini ilgilendirmeyen konularda en çok söz söyleyenlerdir. İnsanların cennetten mahrum olmalarının sebebi dilleriyle kazandıklarindan başka bir şey değildir.” 


“Bana dl) olur hör ne olursa. Başım, rahat 


İ “eder, dilim. dell de ə Kor 


14 Tirmizi, Zühd, 11; İbn Mace, Fiten, 12. 
15 bk. Tirmizi, Zühd, 12. 


LATIFELERINIZ LATIF OLSUN 


Bazıları öyle agir sakalar yaparlar ki bir care bulunamaz telafi etmek için zararı. Hem şaka yapilanin yúzú kizarir utancindan hem de nasil to- 


parlayacagını sasirip kalır sakayı —.. 


Ara sıra şöyle içten bir tebessüm edemesek, dünyanın yüküne, sıkıntısına tahammül etmek zor olurdu biz insanoğlu için. Öyle zamanlar olur ki insan dünya meşguliyetlerinden bir an olsun uzaklaşmak, derdini unutup kafa dağıtmak ister. Bir gereksinimdir şöyle sıcacık bir gülümseme. Bu konuda önemli nokta, ifrata vardırmadan, gülmenin ve güldürmenin dozunu ayarlayabilmektir. Çünkü dozunda gülmek kişiyi canlandırır, negatif ruh halinden ve rehavetten kurtarır. Gülümsendiğinde yüz kasları bir anda harekete geçer. Daha keyifli bakar ve olumlu enerii dağıtır çevresine. Hem biraz olsun rahatlayıp stresten kurtulmaya vesile olan espri ve tatlı şakalar insanları birbiriyle kaynaştırır, sosyal bünyenin sağlamlaşmasına katkıda bulunur. Aradaki kırgınlıkları, öfke ve nefreti yok edip, muhabbet ve yakınlaşmaya vesile olur. 


Şaka Yapmıştım, Pişmanım 


Her konuda olduğu gibi şaka mevzuunda da önemli olan ayarı tutturabilmektir. Şaka yapayım derken kimseyi kırıp rencide etmemelidir. Çünkü latife yapmak, söz 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inceliklerini bilmeyi ve bunları uygun sekilde kullanmayı gerektirir. Bu incelikler de söylenen sözün yalan, argo, müstehcenlik vb. kirlerden arınmıs olmasını sart kosar. 
Latife diye adlandırılmayı hak eden sakalar, beklenmeyen zamanda ama yerli yerinde yapılan, ağızdan bir çırpıda çıksa da zeki ve çevikçe planlanmış, güldürürken düşündürebilen şakalardır. Bazıları öyle ağır şakalar yaparlar ki bir çare bulunamaz telafi etmek için zarari. Hem şaka yapılanın yüzü kizarir utancından, hem de nasıl toparlayacagini şaşırıp kalır şakayı yapan. “Şaka yapmıştım, ben pişmanım” demek bir çözüm olmaz böyle zamanlarda. Anlayacağınız letafet falan ortadan kaybolur gider. 


Durun, Sakalandiniz! 


Şakadan atışmalarıyla düşündürerek güldüren Kara- göz-Hacivat skeçleri, söze son noktayı koyan Nasreddin Hoca'nin latif núkteleri, kültürümüzün mizahi esintileriydi bir zamanlar. Maalesef günümüzde bu karakterlere ancak ilkokul kitaplarında ya da bazı televizyon kanallarının ramazan programlarında rastliyoruz. Şimdiyse gülmek için onların yerine, televizyon dizilerinin argo ve müstehcenlik kokan, incelikten uzak esprilerine muhatap oluyoruz. 


Bir de sadece şakayı yapanın güldüğü şakalar var ki bunlar saymakla bitmez. Kamera şakaları, sulu el şakaları, telefon şakaları gibi rahatsız edici ve küçük düşürücü şakalar bunlar. Maalesef tüm başına gelenlerin bir şaka olduğunu öğrendiğinde şakaya maruz kalan kimsede gülecek hal kalmıyor. Çünkü duyduğu korku 


ve soktan kurtulmak pek kolay olamıyor. Olsun (!), zaten burada güldürmek değil, bizzat tek tarafin güldüğü bir eğlence amaclandigindan, şakalanan kişinin ağlamaktan beter olması kimsenin umurunda olmuyor. 


Şakada Yalana Yer Verilmemeli 


Kurt kuzu hikayesini biliriz hepimiz. Şaka ile yalanın arasındaki sınırın ne denli keskin olduğunu anlayalım diye çocukluğumuz boyu anlatılmıştır bize: Aklı sıra şaka yapıyormuş yalancı bir çoban, yaşadığı köyün ahalisine. 
Kurt geldi diye ortalığı velveleye verip yatıyormuş yerlere kendisine inananların haline gülüp. Bir gün gelip şu meşhur kurt çıkınca ortaya, inanmamış bu sefer tabii ki kimse ona. Mâlumunuz, son pişmanlık fayda vermemiş, kimse kurdu kovalamaya gelmemiş, hain kurt da bütün kuzuları afiyetle yemiş. 


Çocukluğunda herkes bu hikâyeden büyük dersler çıkarıp, yalanı alet ederek eğlenmekten uzak dursa da yaş ilerledikçe yapılan şakaların birçoğu yalan merkezli olabiliyor. Belki zekice bir latife üretmek için akıl yormaktan kaçınılıyor. Belki de insanları doğru olmayan ifadelerle şaşırtıp güldürmeye çalışmak daha kolay geliyor. Resül-i Ekrem Efendimiz'in de sallallahu aleyhi vesellem) şaka söz konusu olduğunda üzerinde durduğu niteliklerin başında yer alıyor içine yalan karışmaması. 
“İnsanları güldürmek için yalan söyleyenlere yazıklar olsun”! ,“Muhakkak ben de şaka yaparım fakat doğru konusurum”*” buyuruyor kâinatın en latif insanı. 


16 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 5/7. 
17 Tirmizi, Birr, 57. 


55 


RESÜLULLAH DA [s.a.v] ŞAKALAŞIRDI 


Allah Resúlú de sakalasırdı. Fakat onun latifelerinin özelliği yalan, alay ve korku icerikli olmamaları, latif ve keskin bir zeka ürünü olmalarıydı. 
Özellikle yoksul, yaşlı ya da sevgi ve ilgiye muhtaç insanlarla şakalaşır, böylece onların gönüllerini ferahlatmayı amaçlardı. Peygamber Efendimiz”in (sallallahu aleyhi vesellem] kendisiyle “iki kulaklı” diye şakalaştığı Hz. Enes [radıyallahu anh) Resülullah’ın ailesiyle ve çocuklarla şakalaşmada insanların en önde olanı olduğunu belirtirdi. 


Resül-i Ekrem'e [sallallahu aleyhi vesellem] bir ihtiyar kadın geldi ve, “Ya Resülallah, Allah”a beni cennete koyması için dua et” dedi. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem) ona şaka yaparak, “Ey filanin annesil Cennete ihtiyarlar girmez” buyurdu. Kadın dönüp ağlamaya başladı. Buyurdu ki: “Ona ihtiyar olarak girmeyeceğini haber verin. Allah Teâlâ, “Biz onları yeniden yaratıp bakire kılmışızdır” buyurdu.” Yine Peygamber Efendimiz'in zekice ve nezih şakalarından: “Bir adam Resülullah'a gelerek, “Ey Allah'ın resülü! Beni bir deveye bindir!” dedi. 
Resül-i Ekrem de, 'Ben seni devenin yavrusuna bindirecegim!’ dedi. Adam, ‘Ey Allah'ın resülü, ben deve yavrusunu ne yapayım (ona binilmez kil? deyince Hz. Peygamber, ‘Acaba deveyi deveden başka bir mahlük mu doğurur?” buyurdular, diye cevap vermisti.”'® 


18 Tirmizi, Birr, 57; Ebü Davud, Edeb, 92. 
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SORU SORMAYI 
BILIYOR MUSUNUZ? 


Ceyda Arin 


Agizdan rastgele cikmamalidir sorular. Belli bir inceliği, düşünüp tasınmayı, konusma ädabını bilmeyi gerektirir bu is. Zira kisi, kendini ve fikrini sorularıyla ortaya koyar. 


“Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp” demiş büyükler. Yaşam boyu devam eden öğrenme sürecinin en önemli aşaması soru sormaktır. Bir çocuğun konugmayı sökmesiyle başlayıp, dört-altı yaş civarı had safhaya vardırdığı soru sorma eylemi, bazan anne babaya zor anlar yaşatsa da sabırla, hoşgörüyle karşılanır. “Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan?” türünden manasız sorular sorabilse de her ne kadar çocuklar, merak dolu yüz ifadelerinde soru işaretinden başka anlam barındırmazlar. Biz büyüklerinse aklından geçen sorular sağlıklı bir düşünce ürünü ve gerçeğe ulaşma amaçlı olduklarında, sorana da cevabı arayana da bir şeyler katar. Gereksiz ve anlamsız sorular kimseye bir fayda vermez, aksine, sahibini ve böyle bir soruyu yanıtlamaya çabaladığı için, yanıtlayan kişiyi küçük düşürür. 


Güzel şeydir merak. Yararlı bilgiyi edinmek amacıyla ve kontrollü şekilde kullanıldığı takdirde sahibine bir fayda sağlar. Kişi, kendini ve fikrini sorularıyla ortaya koyar. Problemler soru sorularak çözülür. İnsan zekâsı, sorarak işlerlik kazanır. Sormayan kişi gelişemez, doğruyu öğrenemez, daha iyiye ulaşamaz. Fazla ve faydasız merak ise her zaman için zarar getirir. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen, başkalarının kusurları ya da özel hayatlarıyla alakalı sorular sorması bir fayda sağlamak yerine, kişiye değer kaybettirir. 


Merak etmenin de bir üslubu vardır, ağızdan rastgele çıkmamalıdır sorular. Belli bir inceliği, düşünüp taşınmayı, konuşma ädabını bilmeyi gerektirir bu iş. Doğru cevaplara giden yol, soru sormanın inceliklerini bilmekten geçer. İncelmeli, daha bir kibarlaşmalıyız soruya dönüştürürken düşüncelerimizi. Yanıt beklediğimiz ifadelerimiz, sağ el ile sol kulağı tutmak misali, dallandırıp budaklandırılmadan yöneltilmeli karşımızdakine. Uygun vakitte, anlaşılır bir dille sorulmalı sorular, dolaysız bir söz dizimi kullanılmalı. Açık seçik ortada olmalı ima ettigimiz şey, başka anlamlara çekememeli kimse. 


Olmadık Zamanda Başlar 
Sağanak Soru Yağmurları 


Konuşma, seminer, sohbet benzeri bir uygulamanın tam da can alıcı yerinde, dinleyenlerden birinin konuşmacıya yönelttiği ardı arkası kesilmeyen sorular dikkatleri dağıtıp, insanları konudan uzaklaştırmak için birebirdir. Oysa konuşmanın sonuna kadar sabredilebilse, mutlaka zaman ve fırsat tanınacaktır merak edilen noktaların sorulması için. Havada uçuşup duran soruların bolluğundan, konuşma uzar da uzar, bir türlü sonu gelmez. Kısıtlı olan zaman tükenmediyse, konusmaya ara verilen yerden devam edilir belki. Fakat soruları yanıtlayan kişinin ve diğer dinleyicilerin motivasyonları altüst olmuştur bile maalesef. 


Bazı sorular aklımızı kurcalayıp dursa da cogu zaman merakimizin önüne set cekme yolunu tercih etmeliyiz. Dile dökülmemeli, içimizde saklanmalı bazı sorular. 
Nitekim “Her soru her yerde sorulmaz” derler. Örnegin, karşılaşılan kişiye “Nereye?” ve “Neredeydin?” gibi özel sorular sormak, nezaket kurallarına ters düşer. Zira böyle sorularda cevap veren kişinin, gittiği yeri gizlemek için yalan söylemesine sebebiyet verilebilir. 


Bilmez ki Sorsun, Sormaz ki Bilsin! 


Hz. İbrahim (aleyhisselam), Rabbimiz”e, ölülerin nasıl tekrar dirileceğini sorduğunda, hemen ardından, “A/- lahım inanmadığımdan değil, kalbim tatmin olsun diye bunu istedim” (Bakara 2/260) diye eklemişti. Nitekim kimileri cevabını bildikleri halde, teyit etmek için sorular yöneltirler çevrelerine. Kendi bilgilerinin doğruluğundan emin olma ihtiyacı duyarlar. Kimileri de cevabını bildikleri halde etrafı sınamak amacıyla her buldukları ilim sahibine yönlendirirler sorularını. İşin kötüsü güvenip de hiçbir cevabı uygulamaya geçiremezler. Böylece zaman kaybından başka şey geçmez ellerine. 


Kimi sorular art niyetsiz bir ógrenme hevesinden alır kaynağını ve lüzumsuz gibi gözükse de mazur görülür. Kimileriyse sırf konuyla ilgili gözükme, soru sormuş olma amacı güderler. Alınan cevap can kulağıyla dinlenmez, önemsenmez bu yüzden. Kimi sorular ise imalı, yargılayıcı, kafa karıştırıcı, bazan zarar verici dozdadır. 
Soran kişiye sorun olarak geri dönerler. Çünkü ilişkilere zarar verip, iletişim bağlarını zayıflatırlar. 


Bilen kişinin bilmeyene sorduğu da olur bazı zaman, cevabı tartmak, yanlışı düzeltmek, doğruyu belletmektir amac. Bunun yanı sıra, birinin düsüncesini sorarak onunla istisare etmek, ona verdiginiz degeri gösterir. 
“Bu konuda sen ne düsünüyorsun?” diye sormak kendisini değerli hissettirir kişiye. Fikirlerinin önemsenmesi motivasyonunu artırır. İş hayatında dahi birçok kurumun, çalışanlarının fikrini sormadıkları için kaybettikleri kim bilir ne çok şey vardır. Bir çalışanın kendi bakış açısından gördüğü detayı bir başkası göremeyebilir. 


Soru, Ehil Olan Kişiye Yöneltilmeli 


Akıldaki sorulara cevap vermesi beklenen kişinin ihtisas alanı ve bilgi birikimi yerli yerinde olmalı. Sorulan kişi, konuyla alakası ve bilgisi yoksa, “Bu sahada yeterli bilgiye sahip değilim” dese ne âlâ, ama bir de cevaplamaya yeltenirse sorulanı, seyreyleyin gümbürtüyü ... 
Oysa yüzde yüz emin olamadığı bir konuyu cevaplamaktan çekinip, başka mercilere yönlendirmek gerçek ilim sahiplerinin âdetlerindendir. Bunun yanı sıra, büyük bir sorumluluk altına girmektir kısıtlı bilgiyle bu işe yeltenmek. Cevabın tüm vebalinin cevaplayanın üzerine kalması muhtemeldir. Bazan “bilmiyorum” demek de bir edep gereğidir. 


Öyle sorular vardır ki günlerce, aylarca gizlenir; kalplerde de bir türlü kelimelere dökülemez. Ama gönülden sağlam kurulursa bağlantılar, gönül erbabıyla yan yana gelince bir bir cevaplanır sorular. Alması gereken kişi cevabını alır da gönlü huzura kavuşur. Açığa vurulur kalbindeki ama açık edilmez soran kişi. İki kişi arasında sır olarak kalır. Kolay kolay geçmez ele bu maharet, her kişinin değil, er kişinin işidir. 


SÖZE SADAKAT GEREKIR 


Rümeysa Oguz Durak 


Rabbimiz, “... Verdiğiniz sözleri yerine getiriniz. Çünkü verdiğiniz sözlerden sorumlusunuz” (İsra 17/34) ayetiyle, bu işin basit bir meseleden öte, ciddi bir sorumluluk olduğunu anlatır. 


Sözünde durmak büyük bir erdemdir. Zaten yüce bir yaratılışa sahip olan insanın fıtratında vardır sözüne sadık olmak. Tabir câizse insan; verdiği sözleri yerine getirdiği ölçüde insandır. Çünkü Hz. Âdem'den [aleyhisselâm] Hz. Muhammed'e [sallallahu aleyhi vesellem) bütün peygamberler ve bütün ilâhi dinler sözüne sadık olmayı emreder biz insanlara. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de Rabbimiz, *. 
Verdiğiniz sözleri yerine getiriniz. Çünkü verdiğiniz sözlerden sorumlusunuz” (İsrâ 17/34) buyurarak, biz kullarına bu işin basit bir meseleden öte, ciddi bir sorumluluk olduğunu hatırlatmıştır. 


Hayatın Hızı Unuturdu Sözü 


Sürekli bir koşuşturmanın içinde, hayatın hızına yetişmeye çalışırken bizler, maalesef zorlanıyoruz sözümüze sadık kalmakta. Kur'an'da ve Sünnet'te sıkça yer verilmiş olmasına rağmen çoğu zaman göz ardı ediyoruz bu emri. Kaç defa, “Söz, bak şu saatte durakta olacağım” deyip beklettik arkadaşımızı. Kaç kere, “Seni bu akşam arayacağım” diye söz verip annemize, günün telaş ve yorgunluğu ile ertesi güne bıraktık aramayı. Kaç kere, 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“Bugün ödevlerini yaparken yardım edeceğim” diye söz verip çocuğumuza, “Neyse yarınkine birlikte bakalım, bak ütü yapıyorum, daha bulaşık yıkayacağım” dedik. 


Birçoğumuzun kulağına tanıdık gelen bu basit diyaloglar günlük hayatımızın rutinleri arasında ne yazık ki ... 
Daha da önemlisi biz farkına varmasak da bu ve benzeri durumların her biri bizi “sözlerimize sadık” olmaktan bir adım daha uzağa taşıyor. Peki ama bizleri sözüne sadik olmaktan alikoyan “şey” ne? Faturalarımızı bile oturduğumuz yerden yatırabilecek kadar kolaylaşmışken hayat, “vurdumduymazlık”tan başka bir kelime karsilik olabilir mi bu sorunun cevabına? 


İnsanoğlu hayatının her devresinde çeşitli işlerle uğraşmış, koşturmuş, bazan yorulmuş ama hayat mücadelesinden asla vazgeçmemiştir. Esasında verdiğimiz sözler de bizim için kazanımı büyük olan birer mücadeledir. 
Bir insan söz verdiği vakit nefsi ile mücadeleye başlar çünkü. Nefis ona her defasında sözünde durmasa da bir şey olmayacağını salık verirken, içimizde bir yerlerden bunun yanlış olduğu fısıldanıp durur kulağımıza. 


Sözünde durmaya hayli önem veren büyüklerimiz de bu konu ile ilgili pek çok söz söylemişlerdir. Atalarımız, “ölmek var dönmek yok, söz bir Allah bir” gibi vecizelerle ahde vefanın, sözünde durmanın önemini vurgulamışlardır asırlar boyu. 


Sözümüz Referansımızdır 

Evet, söz önemlidir, çünkü mümin çoğu zaman verdiği söze göre değerlendirilir. Hepimiz şahit olmuşuzdur bir insan için, “Sözünde bile durmuyor, sonra da bize 


dinden, ahláktan bahsediyor” dendigine. Ya da tam tersi, “O adam söylediyse doğrudur, sözünün eridir o, yapar söylediğini” gibi ifadelerle sözün hakkını verenlerin zihinlere nasıl bir güven telkin ettiğine. 

Sözlerimiz bizim kimliğimiz, ismimizin önüne geçen referanslarımız gibidir. Sanki Allah Resülü de bu konunun önemine binaen, “Münafıklıgın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, emanete hıyanet eder, söz verdiğinde yerine getirmez”? buyurmuştur. Öyle ise bize düşen hayatımızın her anında, yorgun da olsak yahut mesgul de, verdiğimiz sözü yerine getirmektir. Gerçekten önemli bir mazeretimiz olduğunda da en azından sözümüzü önemseyip meydana gelebilecek aksaklıktan ilgili kişileri haberdar etmektir. Ancak böyle yaparsak gerçek anlamda “sözünün eri” kimseler sayılabiliriz ve gittiğimiz her yerde bizden önce sözümüze olan sadakatimizden bahsedilir. 


7 “Eyl iman edenler! Yapmayacağınıı şeyleri: için . 
söylersiniz? Yapmayacağınız şeyleri sö 77 
Allah katında büyük günahtır” (Saf 61/2-3). o 


19 Müslim, İman, 25; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/357. 
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MAZERETİMİZ ÖLÜM MÜ, İ 
FELAKET Mİ? YOKSA HİÇBİR ŞEY Mİ? 


Büyük şair Mehmed Akif Ersoy ve arkadaşı Eşref Edip ile öğle yemeği yemek üzere sözleşirler bir gün. Yemek Eşref Edip”in evinde yenecektir ve Edip'in evi Vaniköy”de Ákif'inki ise Beylerbeyi'ndedir. Sözleştikleri gün şiddetli yağmur yağması üzerine Eşref Edip, Akif”in gelmeyeceğini düşünerek komşusuna gider. Akif ise yağan şiddetli yağmura rağmen Edip”in evine gelir ve onun çıktığını öğrenir. Sırılsıklam bir halde içeri dahi gir- 


* meden tekrar döner. Eve geldiğinde Akif”in gel- 


miş olduğunu öğrenen Eşref Edip çok üzülür ve ertesi gün hemen Âkif'in yanına gider. Kendisine kırılmış olan arkadaşından özür dilemeye, gönlünü almaya çalışırken Âkif ona şu unutulmayacak sözü söyler: “Bir söz ya ölüm veya ona yakın bir felaketle yerine getirilmezse mazur görülebilir.” 


pi ameli ən nəl 


SOHBET DINLEME ÄDABI 


Rabia Suluk 


Sohbet için bir araya gelen insanlar, rastgele toplanmış, şuursuz, gayesiz, sıradan bir topluluğu oluşturmaz. Aksine onlar, duygu ve düşünce birliğiyle allah rızasını hedefleyen samimi topluluktur. 
Sohbet vesilesiyle insanlar birbirinden görerek, yaşayarak, edep, erkan öğrenir. 


Sohbet meclislerine devam edenler nezaket, sevgi, şefkat, hizmet, fedakárlik gibi olgun ahláki erdemlerle bezenirler. Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] ashabını, nice büyük zatlar da müridlerini hep sohbet yoluyla eğitmişlerdir. Nitekim Şah-ı Nakşibend hazretleri, “Bizim yolumuz sohbet yoludur” buyurarak manevi eğitim metodunu belirtmiştir. Ancak sohbetten yeterince fayda sağlayabilmek için sohbet yapma ve dinleme adaplarına uymak gerekir. 


Sohbet meclisleri, “yeryüzünün cennet meclisleri ve sofraları”dır. Bu nedenle sohbet yapılacak günü sevinç ve heyecanla bekleyerek, sohbetin manevi atmosferi- ne kalbimizi hazırlamamız lazım. Evden abdest alarak, halis bir niyetle yola çıkılması sohbet için güzel bir başlangıç kabul edilir. Bu halle, her adıma büyük sevaplar yazılacağını büyükler söylemişlerdir. 


Sohbete kirli elbise ve üzerimize sinmiş kötü kokularla gitmeyelim. Mümkünse banyo yaparak, temiz giysili olmaya dikkat edelim. Özellikle kalabalık ortamlarda kokusuyla insanları rahatsiz eden sogan, sarımsak gibi yiyeceklerden yememeye, dislerimizi fırçalamaya, temiz çorap giymeye itina edelim. Çünkü onca insanın bir araya toplandığı yerde, en ufak kokular bile rahatsızlık verir. Böyle bir ortam, sohbete kendimizi vererek dinlememize mani olur. Sohbete gideceğimiz gün, midemizi rahatsız edecek yiyeceklerden kaçınalım. Aksi halde midemizden çıkan gazlar ve geğirmelerle etrafımızdaki insanlara hem mahcup oluruz hem de onların midelerini bulandırırız. 


Sohbete gelirken kalbimizin ve zihnimizin başka şeylerle meşgul olmasına müsaade etmeyelim. “Ameller niyetlere göredir”? sözü gereğince niyetimizi sağlam tutarak, sohbete Allah'ın rızasını kazanmak ve kardeşlerimizle ülfet etmek için gidelim. Kafamızdaki ve gönlümüzdeki takıntıları bırakarak ön yargısız bir halde sohbeti dinleyelim. 


Sohbet Dinlerken 


Sohbet mekânına girerken, Kur'an okunmuyorsa ya da sohbet başlamamışsa herkesin işitebileceği şekilde selâm verip, gürültü yapmadan ve kimseyi rahatsız etmeden müsait bulduğumuz yere oturalım. Sohbete belirlenen vakitte gidelim. Ancak geç kalmışsak ve sohbet başlamışsa, dinleyenlere sıkıntı verecek hallerden sakınarak hemen bulduğumuz boş bir yere oturalım. Selâm ve musâfahayla sohbeti kesmeyelim. İki kişi arasına oturmak gerekirse onların iznini isteyelim. Oturmak istediğiniz yerde başka biri varsa onu kaldırmaya çalış- 


20 Buhâri, Bed’ü’l-Vahy, 1. 


mayalim. Sohbeti anlatanin yanina, yer gósterilmeden oturmayalim. Sonradan gelene yer gósterelim ama her kapıdan girene başımızı cevirip bakmayalım, bu hareket dikkatlerin dağılmasına sebep olur. Sohbet için oturur oturmaz gözleri kapatıp rabıta ile kalp huzuru içinde sohbeti dinleyelim. 


Gavs Seyyid Sıbgatullah Arvâsi (kuddise sırrıhül bir halifesine sohbet adabını anlatırken gözleri kapatarak sohbet dinlemenin üstünlüğünden bahseder, “Nasıl ki doğan kuşu, gözünü kapatmadan avcılık yapamaz, sohbet dinleyen de aynı şekilde nasibini alır” der. Sohbet meclisine rahmet, mecliste bulunan kişi sayısınca gelir. Sohbet meclisinde kim ne maksatla bulunursa bulunsun sohbetin rahmetinden istifade eder. Yeterki müslüman olsun. Fakat en çok istifade eden kalbi huşü halinde olandır. Yapılan sohbeti bizzat büyük bir zattan dinliyor gibi dinleyelim, fakat bunu hikaye dinler gibi degil, ahlaki yaşantımızı düzenlemek için, bize verilmek istenen mesalı düşünerek yapalım. Sadece anlatılanlarla meşgul olmaya çalışalım. Çevremizdeki herkese tevazu gözüyle bakarak, saygı duyalım ve onları kendimizden üstün görelim. 


Aynı şekilde yaşça ve bilgece üstün olanlara hürmet edelim. Böylelerinin yanında ayak ayak üstüne atmama- ya ya da ayaklarımızı dinleyenlere veya anlatana karşı uzatmamaya özen gösterelim. Esnememeye, mecbur kalınırsa da sol elimiz ile ağzımızı kapatmaya dikkat edelim. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz isallallahu aleyhi vesellem] sohbet esnasındaki uykunun, şeytanın hilelerinden biri olduğunu bildiriyor. O yüzden sohbette uyumamaya çalışalım. 
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Mecliste daima güler yüzlü olalım ve gevezelik yapmayalım. Anlatana karışarak onun dikkatini dağıtmayalım, sözünü kesmeden dinleyelim. Sohbet sırasında soru sormayalım. Anlamadığımız veya kafamıza takılan şeyleri sohbet sonunda soralım. Kafa karıştırıcı ve insanların yanlış anlayacağı sözler topluluk arasında sarfedilmemeli. Sohbetlerde bos ve faydasız söz konusmama- ya, gıybet ve dedikoduya, politikaya girmemeye dikkat edelim. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem], “İnsan bazan bir söz söyler ki onun için doğu ile batı arasındaki mesafeden daha fazla cehennemin dibine iner”! buyuruyor. 


pen RR ANAN “.— 
ÇOCUKLARA AYRI ODA AÇIN 


Sohbet ve organizasyon için seçilen mekanda çocuklar için de bir oda ayırmaya özen gösterin. 
Çocuklarla ilgilenmek üzere bir görevli tesbit edin. 
Görevli abla onlara masal okuyup, oyunlar oynatırken siz de rahat bir sohbet ortamına kavuşursunuz. Ayrıca, çocuğunu bırakacak kimse bulamadığı için sohbetlere ve diğer organizasyonlara katılamayan hanımların sosyal hayata katılmasını sağlayarak önemli bir hizmette bulunmuş olursunuz. Hatta özürlü çocuğu olan tanıdıklarınıza çocuğuna bir gün de sizin bakmanız hususunda yardım teklif edin. Komşunuzun, ayda bir gün de olsa özürlü çocuğunu size bırakmasını sağlayarak çok büyük bir yükünü hafifletmis olacaksınız. 


21 Tirmizi, Zühd, 12, Malik, e/-Muvatta, Kelâm, 2. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


Bereketi 
“ə 


MİSAFİR NE GETİRİR 
NE GÖTÜRÜR? 


Fikriye Arslan 


Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], “Şunu iyi bilesiniz ki her misafir kendi rızkı ile gelir. Ve kimse kimsenin rızkını yiyemez, eksiltemez. 
Hatta misafir, bir evin bereketini artırır ve o evin rızkında artma olur” buyurur. 


Sahabi efendilerimizden biri misafir ağırlamayı severdi. Hiç kimseyi bulamasa da yanında en azından bir kişiyle eve gelirdi. Hanımı ise kocasının her gün yanında birkaç misafirle gelmesine çok kızar ve kocasına söylenip dururdu. Birkaç defa kocasına, “Sen her gün birkaç misafirle geliyorsun. Gelen misafirler, çocuklarımızın rızıklarını yiyorlar” dediyse de kocası misafir getirmeye devam etti. Kadın sonunda dayanamayıp Resülullah'a (sallallahu aleyhi vesellem] şikâyete gitti, “Ey Allah'ın resülü! 
Kocam her akşam eve birkaç misafir getiriyor; böylece de kocamın kazandıkları hep misafirlere gidiyor. Bir gün hastalanıverse açlıktan ölmekten korkarım” dedi. 


Kadının bu şikâyetinden sonra Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) kadının kocasını huzuruna çağırtır ve durumu sorar. Adam, “Ben misafirsiz edemem! Soframda misafir olması bana neşe ve huzur veriyor” der ve eve misafir getirme konusunda diretir. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem] kadına, bir misafire razı olup olmadığını sorar. Kadın buna da razı değildir. “Ben çocuklarımın rızkını başkalarının yemesine 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riza gósteremem” diye fikrinden vazgecmez. Adam hic olmazsa bir misafirde ısrar edince, kadın baska caresinin olmadığını anlar ve bir misafire razı olur. 


Ancak o akşam üzeri adam, eve iki misafirle gelmiştir yine. Kadın bunu görünce sinirlenir, içi içini yer fakat bir şey söylemez ve hazırlamak için mutfağa girer. Üç kişilik yemek hazırlayıp tepsiyi kocasına uzatır. Az sonra misafirlerden birinin çıkıp gittiğini görür. Hazırlanan yemeklerden biri de yenmemiştir. Kadın merak eder ve eşine, “Misafirin biri niçin yemek yemeden çıkıp gitti?” 
diye sorar. Adam şaşırır, “Sen hangi misafirden bahsediyorsun? Ben bir misafirle geldim, o da içeride” diye cevap verir. Kadın çok iyi görmüştür. Misafirin biri yemek yemeden çıkmıştır. Bu münakaşanın içinden çıkamayacaklarını anlayan karı koca, hemen Resül-i Ekrem Efendimiz'e [sallallahu aleyhi vesellem) müracaat eder ve durumu anlatırlar. 


Her Misafir Kendi Rızkı ile Gelir 


Onları dinleyen Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurur: “Evetl Eve iki misafir gelmisti. 
Fakat bunlardan biri insan değil, insan süretine giren rızıktı. Allah, hanımının ibret alması için rızkı insan kılığına sokmuştu. Şunu iyi bilesiniz ki her misafir kendi rızkı ile gelir. Ve kimse kimsenin rızkını yiyemez, eksiltemez. Hatta misafir, bir evin bereketini artırır ve o evin rızkında artma olur” Kadın bu hadiseden sonra misafir ağırlamanın önemini idrak eder. 


Yaşadığımız dönemde akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin zayıflaması misafir istemeyen kadınlar veya erkekler olmamızdan kaynaklanıyor belki de. “Geçim sıkıntı- 


miz cok; ancak kendimize bakabiliyoruz, bir de akraba, komsu telasesini kaldiracak durumumuz yok” diye düsünmek misafirin rızkı ile gelip, yediginin dokuz katını geriye biraktigina inanmamaktan geciyor. Yalnizca bu dünyada değil ahirette de misafirin bize hayrı çok. Onlara yaptığımız ikramların fazlası ve daha güzeli ebedi yaşayacağımız diyarda bize ikram edilecek. Akrabayı misafir etme ve ağırlama ise diğer misafirlere göre kat kat sevaplı. Zira hem misafir ağırlama sevabı getiriyor hem de akrabaya iyilik etme, sıla-i rahimi gözetme sevabi. 


MİSAFİRDEN GERİYE KALAN 


Bir gün Peygamberimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] ailesi bir koyun kesip ihtiyaç sahiplerine ve fakirlere dağıtmışlardı. Resül-i Ekrem Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] eve gelince koyundan geriye ne kaldığını sordu. “Sadece bir kürek kemiği kaldı” dediler. Bunun üzerine Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], “Desenize, bir kürek kemigi hariç hepsi duruyor”? buyurdular. 


Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] bu sözünden, kişiye asıl fayda sağlayanın Allah yolunda yaptığı harcamalar ve hayırlar olduğunu anlıyoruz. Zira insanın dünyada kendi nefsi için harcadığı, yiyip içtiği şeyler tükenip gidecek; Allah için yaptığı hayırlar ise ahirette kendisinin karşısına büyük bir kâr olarak çıkacaktır. Büyüklerimiz boşuna dememiş: “Ne verirsen elinle, o gider seninle.” 


22 Tirmizi, Kıyâmet, 33. 
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DAVETSIZ MISAFIR 
OLMAYALIM 


"manda 
Ceyda Arın 


Evimize gelen kişiyi nimet biliriz, başımızın üzerinde yeri vardır. Ancak misafir beklenmeyen ve uygunsuz bir vakitte geldiğinde işler değişebilir 


Evlerimiz sığınaklarımız gibidir. Kapımızı sıkıca kapattıktan sonra her türlü sıkıntı ve tehlikeden uzak hissederiz kendimizi. Her ne kadar evimizde gün boyu uzanıp başımızı dinlemek huzur verse de bize, insanlarla iletişim kurmadan da yaşayamayız. İki gün yalnız dursak, üçüncü gün dayanamayıp bir kapıyı tıklatma, iki çift kelám etme ihtiyacı duyarız birileriyle. Yakın ya da uzak çevremizde ikamet eden kimseler olabilir bu birileri. Kimler olursa olsun kendilerini ziyaret etmemiz onları ziyadesiyle hoşnut etmeli. 


Merkezi bir muhitte ikamet ediyor olabiliriz ya da dostlarımızın sık sık uğradığı bir mekana yakın olabilir evimiz. Bu da kapıyı çalıp selamı veren eş dostun kendisini sık sık evimizde bulması ile sonuçlanabilir; ne güzel! Fakat işin kötüsü, habersiz yapılan bu ziyaretlerin uzun tutulmasıyla o güne dair tüm planlarımızın suya düşmesidir. Tabii ki samimiyetimize güvenilerek ve sevildiğimiz için çalınır kapımız, buna şüphe yok; fakat bizim de özel hayatımız, gidecek bir yerimiz, yapılacak işlerimiz vardır. 
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Ev Sahibinin Müsait Olmadıgını 
Vücut Dilinden Anlarız 


Gönül muhabbet ister, kahve bahane demiş eskiler. 
Bir tanıdık ya da dostla bir kahve içip, muhabbet etmeyi herkes özler. Evinde misafir ağırlamak da ayrı bir memnuniyet kaynağıdır. Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] ve sahabilerin hayatlarında misafir ağırlamaya olan düşkünlüklerine ilişkin pek çok örnek bulabiliriz. Büyüklerimizin, “Bugün ne iyilik yaptım ki Rabbim bana misafir gönderdi?” diyerek hamdetmeleri ise oldukça manidardır. Evimize gelen kişiyi nimet biliriz; başımızın Üzerinde yeri vardır, evde neyimiz varsa ikram etmeye uğraşırız. Fakat işin arka planı nasıldır acaba? 
Ev sahibi o an gerçekten misafir ağırlamaya müsait değilse üzerindeki tedirginliğin sezmek için feraset sahibi olmaya gerek yoktur. Belli etmemeye çabalasa da, “Daha oturur mu ki?” dercesine bakan gözleri, gelen kişiyi her an uğurlamaya kalkacak umuduyla kanepenin uç bölümüne oturması, konuğun muhabbet açma teşebbüslerine kısa cümlelerle karşılık vermesi, ev sahibinin hiç de uygun bir pozisyonda olmadığını ele verir kolayca. Yine de gelen kişi, “Rahatsızlık veriyor muyum acaba?” diyerek hassas düşündüğü takdirde farkına varabilir bu durumun. 


Bir Haber Vermek Zor mu? 


Telefonun icadı epey eskiye dayansa da bazı kimseler ziyaret edecekleri kimseleri aramakta ihmalkârlık yaparlar nedense. Vakitli vakitsiz kapıyı çalıp içeri buyur edilmeyi beklemek pek bir gizemli gelir belki de. Gidi- 


lecek kisiyi arayarak müsait olup olmadığını öğrenmek, bir dakika dahi almaz halbuki. Ev sahibinin, gelen kişiyi kapıdan içeri kabul edemeden geri döndürmesindense, müsait olmadığını telefonda söylemesi çok daha kolaydır aslında. Her iki taraf için de daha az mahcup edici olur bu. Kapıya kadar gelme zahmetinde bulunmamıştır bu kişi ne de olsa. 


Misafirlik söz konusu olduğunda önde gelen ve belki de en önemli incelik, planlanan ziyaretten ev sahibinin haberdar edilmesidir. Zira misafir beklenmeyen ve uygunsuz bir vakitte geldiğinde ev sahibi memnun olacak bir vaziyette değilse işler değişebilir. “Her şey gönül hoşluğu ile olur” demiş büyükler. Cani sıkkın, kendi derdinden başka şeyle ilgilenecek durumda olmayabilir ev sahibi. 


Ya da o gün müsait olmayabilir; örneğin kendisinin veya aile fertlerinin dinlenme günüdür. Disariya cikmak üzere ya da baska bir misafir bekliyor da olabilir. Ayrıca kendi yasantimizdan biliriz; “ev hali” diye bir ifade vardir, evimiz her an konuk agirlamaya hazir vaziyette bulunmayabilir. Bırakalım evde ikramlık bir şeyler olup olmamasını, evimiz iğne atılsa yere düşmeyecek derecede dağınık ve bakımsız halde olabilir. Böyle bir durumda, gelen kişi kim olursa olsun sıkıntıya girmemiz kaçınılmaz olacaktır. Ya da konuğumuz mahcup olacaktır, geleceğini haber vermediği için. 


Misafire halini belli etmeden, duruma ayak uydurmayı başarabildiği de olabilir ev sahibinin, geleceğinden haberdarmışçasına en iyi şekliyle ağırlamaya çalışır konuğunu, fakat bu kez de ev içerisinde işler karışabilir. 
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Temizlik, çocukların banyosu, akşam yemeği yahut dışarı işleri gibi yapılması gereken pek çok şey yapılamadığından ev içinde küçük çaplı bir kaos yaşanabilir. Çat kapı misafirliğin ev sahibini böyle zora soktuğunu ve onu birçok işinden alıkoyduğumuzu göz ardı edemeyiz. 


Haberleşmek Mümkün Olmadiysa ... 


Eğer ziyaret etmeyi planladığımız kişiyi herhangi bir sebepten dolayı geleceğimize dair bilgilendiremediysek; hiç olmazsa “misafir” olmanın inceliklerine hassasiyet göstermemiz gerekir. 


Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), birinin evine vardığı zaman, kapıya doğru bakmadan, sağ veya sol tarafta beklerdi. Nitekim, kapıyı açan kişi aceleyle açmış ve uygunsuz bir halde bulunuyor olabileceğinden, kapıyı çaldıktan sonra yan tarafa çekilmeli, kapı açıldığında evin içini görmeyeceğimiz bir pozisyonda beklemeliyiz. “Kim o?” diye seslenildiğinde ise sadece “Ben!” 
değil, “Ben, filanca!” şeklinde kendimizi tanıtarak cevap vermeliyiz. Eve buyur edilmeden girmemeli, hatta böyle ziyaretlerde kapıyı, içeri kabul edilmeme ihtimalini göze alarak çalmalıyız. Bu gibi bir durumda ise gücenmek yerine; ev sahibinden daha uygun bir zamanda gelebilmek için randevu alıp, ziyaretimizi erteleyebiliriz. 


Eğer ev sahibinin samimi ısrarı ile kapıdan içeri girersek, mahremiyet sınırlarına fazlasıyla dikkat etmemiz gerekir. Ev sahibinin gösterdiği yere oturmalı ve “Şurayı da göreyim”, “İçeride kim var ki?” türünden düşüncelerle etrafı meraklı gözlerle araştırmamalıyız. 


Ev sahibinin gönlü misafirini ikramsız góndermeye el vermeyebilir ve mutfağa yönelebilir. Çat kapı gelen misafire kurulan sofra ile davetli misafire kurulan sofra aynı olmaz elbette. “Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer” atasözü en çok habersiz ziyaretlerde devreye girer. Bu sebeple ikramda kusur aramamalı, sunulan yiyeceğin fazlasını ya da farklısını talep etmekten kaçınmalıyız. 


“Çat kapı ziyaretin kısası makbuldür” prensibiyle hareket ederek ev sahibinin günlük programını altüst etmemeye özen göstermeliyiz. Hal hatır sormak için uğradıysak ya da görüşeceğimiz bir konu varsa ona odaklanıp, en kısa zamanda ziyaretimizi sonlandırmayı hedeflemeliyiz. 
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ŞU GİBİ DURUMLARDA ə. 


LÜTFEN RAHATSIZ ETMEYÍNIZ! 


Hafta sonu ve diğer tatil zamanları yapılacak çat kapı ziyaretler için biraz daha hassas düşünmek gerekir. Ev sahibinin tatil gününü iple çekerek planlamış olabileceği programını bozmaya hakkımız yoktur. Ayrıca sabah erken, gece geç saatte ve yemek saatlerinde asla haber vermeden ziyarete gitmemeliyiz. Habersiz ziyaretler ancak bayram, hac-umre ve bebek ziyaretleri gibi, misafir geleceği tahmin edilebilen özel durumlarda mazur görülebilir. Böyle durumlarda da ev sahibinin yorgun veya meşgul olabileceği düşünülerek, fazla zamanını almamaya özen gösterilmelidir. 
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Bunların yanı sıra, ziyaretimiz haberli ise ev sahibinin bizi beklediği vakitte gitmeliyiz. Davet edilen yere zamanından önce gitmek de “çat kapı ziyaretler” kategorisine girebilir. Öyle ki ev sahibi yapacağı ikram ve temizliği misafirin geleceği güne bırakmış olabilir. Böyle bir durumda ev sahibini hazırlık yaparken yakalama ihtimali onu sıkıntıya düşürüp, her iki tarafı da mahcup edecektir. 


EV SAHİPLERİNİN KORKULU 
RÜYASI: AFACAN MİSAFİR 
ÇOCUKLARI 


-—A.— 


Ceyda Arın 


Afacan bir çocuktan daha endişe verici ikinci şey, iki afacan çocuktur. Çocukların limitsizce birlesen enerjileri ev sahibini çileden çıkarmaya yeter 


de artar bile. 
ADA 


Beklenen misafirin evin zilini çalması ve kapinin acilmasının ardından yaydan fırlamış ok misali eve saplanan misafir çocuğu, bir oyuncakçı dükkanına adım atmışçasına hevesle ortalığı karıştırmaya başlar. Özel mahrem dinlemez, hatta kulağına tıkaç takılmışçasına kimsenin uyarılarını duymaz, zaten duysa da algılayamayacak kıvamdadır. 


Ne iki kelám edebiliriz ne hazırladığımız ikramları tattırabiliriz konuklarımıza ağız tadıyla. Değerli eşyalarımızı, kirilmasin diye ortalıktan toparlamaya çalışırken, çocuğu ikaz etme noktasında annesinden medet ummaktan başka çaremiz yoktur. Ne de olsa “onlar misafirdir”; bu sebeple her durumda zoraki bir gülümsemeyle de olsa sakin görünmeye çalışıp, her türlü müdahaleyi çocuğun büyüklerinden beklemeyi yeğleriz. Evde misafir olarak başka çocuklar da varsa vah o evin halinel 


Çünkü afacan bir çocuktan daha endişe verici ikinci şey, iki afacan çocuktur. Çocukların limitsizce birleşen enerjileri ev sahibini çileden çıkarmaya yeter de artar 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bile. Cogumuz igin pek de yabancı olmayan bu manzaraya, “Az kaldı, birkag saat iginde gidecekler” diye sabretmeye cabalasak da bir ara cinnet gecirecegimizden siddetle korkmaya baslarız. 


“Eve bir misafir cocugu gelecegine dokuz atlı gelsin” dermis eskiler. Ónceki devirlerde de misafir cocuklarının afacanlık performansları günümüzden pek farklı değilmiş demek. Ne yazık ki tahammül sınırlarının zorlandığı bu gibi durumlar ev sahiplerini misafirliğe gelmesi beklenen tüm evlat sahibi eş dosttan soğutabiliyor. Kısacası, ne kadar konuksever olsalar da ev sahipleri için evlerine çocuklu ailelerin konuk olması maalesef küçük çapta bir facia niteliği taşıyor. 


Ev Sahibine Verilen Zahmetin 
Haddi Hesabı Yoktur 


Misafirliğe gidilen evde, “Bütün eve kırıntı dökmek serbest” dercesine çocukların ellerine verilen yiyecekler, çocuklar döke saça dolaştıkça yağlanan, kirlenen halı, koltuk ve yer döşemeleri rahatsız etmez bazı anneleri. Bu noktada cevabı merak edilen önemli bir soru vardır: “Acaba evlerinde de aynı müsamahakör ve kayıtsız tavır içinde midir bu anneler?” Bunun yerine yere bir örtü serilip veya bir masa hazırlanıp önce çocukların karnı doyurulsa, ev sahibinin misafir arkasından temizlik için harcayacağı efor en aza indirgenebilir aslında. 


Bunun yanı sıra, tuvalete giderken eşlik edilmeyen ya da arkalarından kontrol edilmeyen çocuklar, ortamı uygunsuz bir halde terkedebilirler. Bu noktada ya ev sahibi canı sıkkın vaziyette fakat kimseye ses etmeden 


temizliğe el atar ya da çocuğunun ne yaptığından haberdar olmayan anne bu manzarayla karşılaşıp oldukça mahcup duruma düşer. 


Ayrılmak İstemediği Eşyayı 
Eve Taşıma Alışkanlığı 


Bazı çocuklar misafirlikten ayrılırken gözlerine kestirdikleri oyuncak veya oraya ait bir eşyayı yanlarında götürmek için ısrar ederler. Hedefine ulaşmayı amaçlayan çocuk, ağlamayı silah olarak kullanarak ortalığı velveleye verir. Ev sahibi, çocuğun ısrarla arzu ettiği şeyi, nezaketen hediye etmek zorunda hisseder kendini. Bu davranışa göz yumulduğunda alışkanlık haline gelir ve önü alınamayabilir. Bozulan, kırılan eşyalara verilmiş olan zararın yanında, bir de çocuğun bu davranışı anne babayı da ev sahibini de canından bezdirir. Üstelik savaş alanına çevrilen evden, kucakta ağlayarak götürülen çocuklar sayesinde maalesef tatsız bir uğurlama yaşanır. Çocuğun böyle bir alışkanlığı biliniyorsa, o ortamdan ayrılmanın öncesinde ilgisini başka bir yöne çekmek kimsenin aklına gelmez oysa. 


Küçüklüğümüzün “Caydırıcı Anne Bakışları” 


Konu açıldığında herkes, “Bizim zamanımızda” diye söze başlar, “Ben küçükken misafirliğe gittiğimizde, süt dökmüş kedi gibi annemin yanından ayrılmazdım, bir yaramazlık yapacak olsam onun bir bakışı bana yeterdi” diye devam eder. Belki bugün de yaramazlığın çaresi şu meşhur “anne bakışı”dır. Zira çocuk, eğitim 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ve terbiyesini öncelikle anneden alır ve anne çocuğunu ilgisi ile sürekli kontrol altında tuttuğunda, çocuğun yanlış davranışlarda bulunması istisnalar dışında pek de muhtemel değildir. 


Kimi ebeveynler aşırı rahattır, çocuklarıyla baş edemeyeceklerini bildiklerinden hiç müdahaleye girişmezler, üstelik endişelenmemenizi tavsiye ederek sizi avutmaktan da geri kalmazlar. 


Kimileri ise baş edemeyeceklerini bilseler de ev sahibine karşı umursamaz gözükmemek adına, otoriter bir tavırla ve ilgileniyor gözükerek, çocuklarının taşkın davranışlarını kontrol altına almaya çalışırlar. Fakat sonuç başarısızdır, bir süre sonra onların da ümitsizce pes etmeleri kaçınılmaz olur. 


Sorun Bizde mi, Yoksa Çocuklarımızda mı? 


Bir ortama girildiğinde çocukta uyumsuzluk sorunu bulunduğunu hissediyorsak, hatta böyle bir tecrübe yaşayıp birilerine mahcup olduysak, önce çocuğun bu davranışlarının sebeplerini aramalıyız. Örneğin çocuk evde fazla baskılandığı için mi bir yere gidince böyle bir patlama yaşanıyor, ya da muhabbete dalan, kendisini ihmal eden annesinin dikkatini çekebilmek için mi böyle davranıyor, yoksa çocuk girdiği her türlü ortamda mı uyumsuzluk problemi yaşıyor? 


Kendi evlerinde eşyalarla hareket alanları sınırlanmış çocuklar bir de annelerinin sürekli “Yapma, ellemel” ihtarlarıyla karşılaştıklarından, evde azarlanmamak için sessizce bir köşede otururlar. Betonların arasındaki ufa- 


cık hanelere sığıştırdığımız çocuklarımız, dışarıya çıktıklarında ne yapacaklarını şaşırıyor olabilirler. 


Her misafirliğe gidişte annesinin koyu bir muhabbete girişip, kendisine karşı ilgisiz kalması da çocuğu fazla hareketliliğe yöneltebilir. Sınırlı bir zaman için bile olsa annesinin ilgisinden mahrum olan çocuk kendisini terkedilmiş hisseder. Böyle bir durumda çocuk bir şeylere zarar verdiğinde annesinden negatif bir ilgi görse bile, annesinin dikkatini çektiği için bu durum ona mutluluk verecektir. 


Çocuğunun özelliklerini tanıyan bir ebeveyn, çocuğunun rahatsızlık verici hareketlerini sınırlayabilmek amacıyla onunla sürekli iletişim kurmak, belki onu meşgul edebilecek farklı bir uğraş sunmak gibi çarelere başvurmalıdır. Her şeye rağmen sorun çözülemiyorsa ve çocuk bulunduğu ortama gerektiği şekilde uyum sağlayamıyorsa, doğru davranışı edinene kadar bu tip ziyaretleri ertelemeleri gerekir. 


Eğitimde Görgü Kurallarını Atlamayın 


“Çocuk iştel” deyip geçilerek, toplum kurallarını bellemeden, başkalarının hakkına saygı duymadan yetişen çocuklar, belli bir yaşa geldiklerinde, toplumun kendilerine ayak uydurmasını beklerler. 


Bu gibi durumlarda nerede, nasıl davranılması gerektiğini çocuğa öğretmek anne babalara düşen en önemli görevdir. Misafir olunan ortamlarda ev sahibine mümkün olduğunca zahmet ve eziyet vermekten kaçınmak için bize sunulan yerde oturup başka odalarda gezintiye 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çıkmamamız gerektiğini, tuvalet ihtiyacı da dahil her türlü isteğimizin kendi başımıza değil, ev sahibi tarafından karşılanmasının uygun olduğunu, vb. toplum kurallarını yapılacak ziyaretler öncesi çocuğa önemle anlatmalıyız. 


Bu eğitimde çocuklar için hazırlanmış görgü kurallarını öğreten kitaplardan, hikayelerden yararlanabiliriz. Birdenbire çocuğumuzun davranışlarının tamamıyla düzelmesini, örnek “cici çocuk” olarak karşımıza çıkmasını bekleyemeyiz elbette. Biz, her ihtimale karşı, çocuklarımıza sezdirmeden davranışlarından haberdar olup, yeri geldiğinde müdahale etmeye hazır durumda bulunmalıyız. 


SOFRA ÄDABI 


Ceyda Arın 


Bir sofra etrafında halkalanmanın güzelliği kullar arasındaki muhabbetin artması şeklinde tezahür ederken, Rabbimiz”in rızasını kazanma- 


ya da vesiledir. od 


Toplumumuzda misafire son derece değer verilir. 
Zira misafire ikram, peygamberlerin ve salih kimselerin ádetidir. Yemek yedirmek icin daima birilerini gózeten Hz. İbrahim'in [aleyhisselam] misafirperverliği hala dillerde dolasir. 


Eve gelen misafir nimetten sayılır. Öyle ki, “Misafir dokuz kısmet ile gelir, birini yer, sekizini bırakır” denir. 
Bizler bu kültürle yoğrulmuşuz. Kültürümüzde ikram vesilelerimiz de çoktur. Hac ve umre dönüşleri, ev alma, düğünler, sünnetler bu vesilelerden bazıları. Ayrıca yakınlaştırıcı ilişkilerden olduğundan, yalnızca dostlarımızla bir arada olmak amacıyla da yemek daveti verebiliriz. 
Peki bu davetlerde kurulan sofralar nasıl olmalıdır? 


Selam - Kelam - İkram ... 


“Selâm, kelâm, ikram” sıralamasını tavsiye etmiş büyüklerimiz.Yani misafirimizi önce selâmla karşılama, sonra biraz hoşbeş, sonra da yemek ikramı. Şöyle bir tasarlayalım: Bir ahbabımızı yemeğe davet ediyoruz. 


Gün ve saati belirleyerek sözleştik. Vakit yaklaştıkça 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sunulacak ikramlar kadar evin temizlik ve düzenini de elden gecirmeliyiz. Ayrica konugumuza özel havlu, terlik gibi ihtiyagları hazir bulundurmayı da ihmal etmemeliyiz. 
Tam ev kıyafetimizi gıkarıp temiz bir seyler giydik ki iste kapının zili! 


Misafirlerimizi kapıda karsılayıp salona alıyoruz. Öncelikle unutmayalım ki onlara güleç bir yüz sunamazsak, diğer ikramlarımızın hiçbir değeri kalmayacaktır. 
Memnuniyetimiz yüzümüze öyle yansımalı ki konuklarına pozitif enerji gönderebilen bir ev sahibi olabilelim. 


İkinci adım, onları odada birkaç dakika yalnız bırakmak. Bu, onların herhangi bir ihtiyaçlarını gidermeleri için fırsat olabilir. Ornegin, kısa bir soluklanmak veya üzerlerine çeki düzen vermek isteyebilirler. 


“Hoş geldiniz” faslından sonra kısa bir sohbet ortamı oluşturabiliriz. Bu konuşma daha çok onların hatırını sorma şeklinde olmalı, onları şahsi problemlerimize odaklama şeklinde değil. 


Soframız önceden hazır olmalı ki telaşa sebebiyet verilmesin. Ayrıca unutmayalım, ikramlarımızın vitrini özenle hazırlanmış bir sofradır. İlk önce göze çarpacak olan soframızın düzen ve temizliğidir. 


Ve Sıra İkramda ... 


Soframız neredeyse hazır gibi ... Son bir kontrolden sonra artık ikramlarımızı masaya taşıyabiliriz. Bu arada ikram çeşitlemesinde aşırıya kaçıp, konuğumuza, “Karşılığını nasıl veririm?” endişesi uyandırmayalım. Bu bir yemek daveti olduğundan misafirimiz muhtemelen tok 


gelmemistir. Bu yúzden konuklarımızı bir an önce sofraya davet etmek en uygun davranıs olacaktır. 


Yemeğe davet edilen misafirleri sofraya yaşlarına, bilgi ve makamlarına göre oturtmaya dikkat ederiz. Yemek servisine sağdan başlayıp sıra ile devam ederiz. 
Servisi konukların sağ tarafından yapar, kirli tabakları sol taraftan alırız. 


Misafirseniz Bunlara Dikkat Edin 


e Yemeğe besmele ile başlanır ve sağ el ile yenir. 
Yemeğin başında ve sonunda, “Afiyet olsun” dilekleri sunulur. 


e Ekmek ısırarak değil, elle kopararak küçük lokmalar halinde yenir. 


e Uzağımızdaki ekmek sepeti veya tuzluk için uzanmakta ısrar yerine, yakınımızdakinden isteyebiliriz. 


e Kürdan kullanmamız gerekiyorsa sağ el ile kullanıp, sol el ile ağzımızı kapatırız. 


e Sofrada ilaç alınması gerekiyorsa, bunu mümkün olduğunca farkettirmeden yapmalıyız. 


e Hastalık, ölüm veya mide bulandırıcı şeylere değinilmesi iştah kaçıracağından pek uygun görülmez. 


e Yemekler beğenilmemiş veya malzemersi eksik bulunmuş olabilir. Ama ev sahibine bunu dile getirmekten kaçınırız. 


ə Misafirin acele etmemesi için, ev sahibinin doymuş olsa bile sofradan kalkmaması ve yiyor gibi yapması büyük bir inceliktir. Misafir de yemeğini bitirdiğinde hemen sofradan kalkmamalı. 


e Kültürümüzde her lokma nimetten sayılıp tabakta yiyecek bırakılmamaya özen gösterilir. Hatta bu, kültürümüzde “sünnetleme” diye adlandırılır. Yemeğin bir bölümü bırakılmak zorunda kalınmışsa bu, çatal değdirilmemiş bir bölüm olmalı. Çöpe dökülmesini önlemek için “hiç dokunmadım” şeklinde belirtilebilir. 


e Yemek sonunda nimerti veren Allah”a hamd ve dua, ev sahibine de teşekkür ederiz. İkramlardan hoşnut olunduğuna dair iltifatlar, ev sahibini son derece memnun edecektir. 


Bir sofra etrafında halkalanmanın güzelliği insanlar arasındaki muhabbetin artması şeklinde tezahür eder. 
Bu durum aynı zamanda Rabbimiz’in rızasını kazanmaya da vesiledir. Yeter ki konuklarımızın sadece karnını doyurmakla kalmayıp gönüllerini de alalım, kubbemizde bir hoş seda kalsın geriye. 


DIS KiRASI 


Osmanlı döneminde iftar yemeklerinin ardından verilen “dis kirasi” hos bir ádetti. Bu güzel adet, konuk olan ese dosta gümüş tabaklar, kehribar tesbihler gibi hatıralıklar vermekten ibaretti. 
Devrin önemli ekabiri köşk veyahut konaklarında zengin fakir herkesi “bir tek kuş sütü eksik” dedirtecek güzellikte iftar sofralarında ağırlardı. İftardan sonra misafirler teravih namazına gitmek üzere hazırlanırken kendilerine içinde kehribar tesbihlerin, gümüş tabakların, oltu taşı ağızlıkların, gümüş yüzüklerin bulunduğu kadife keseler diş kirası olarak ikram edilirdi. Fakir fukaraya verilen keselerde ise gümüş akçe veya altın paralar bulunurdu. Bu ikramın altında yatan zarif düşünce ise misafirlerin o gece zahmert edip haneye gelerek hane sahibinin hayrına vesile olmalarıdır. Misafirler konaktan ayrılırken hane sahibine “Ziyade olsun”, “Kesenize bereket” gibi hayır dualarda bulunurlardı. Günümüzde bu adeti yeniden canlandırmaya çalışan restoranlarımız dahi mevcut. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM . 


emizliğimizle 
Tanınırız 
Kiyafetlerimizle 


eKarşılanırız 


” 3” 


TEMIZLIGIMIZLE TANINIRIZ 
KIYAFETLERIMIZLE 
KARSILANIRIZ 


A Ahsen Nur Eren 


“Kişi kıyafetiyle karşılanır, sözleriyle ağırlanır” denir. Zira önce kiyafetimizle kabul görür ya da reddediliriz. O yüzden ilk görüntü önemli. Hele de gireceğiniz o topluluğa bir mesaj iletmeniz gere- 


kiyorsa. Yə } 


Fitratimizda güzele karsı bir meyil var. Gúzel olan bir şey gördüğümüzde gözlerimizin içi güler. İçimiz de yüzümüz de onunla aydınlanır. Güzel, temiz, uyumlu giyinen kişiler çevresinde saygı ve hayranlık uyandırır. “Kişi kiyafetiyle karşılanır, sözleriyle ağırlanır” denir. Zira önce kıyafetimizle kabul görür ya da reddediliriz. O yüzden ilk görüntü önemli. Hele de gireceğiniz o topluluğa bir mesaj iletmeniz gerekiyorsa. Eğer temsil makamındaysak insanların sevgisini kazandıracak hoş kıyafetleri giymeye özellikle gayret etmek gerekir. Çünkü sözler, şahsa verilen değer ve duyulan sevgi nisbetinde dinlenir. 


Düzgün görünüm ve görgü kuralları, ilişkileri kolaylaştırır. Derli toplu, titiz bir kiyafet, kişiyi vakur gösterir. 
İnsanlar böyle bir kişiye daha yakın olmak ister. Bu da kalplerin kolayca birbirine ısınmasını ve saygıyla dinlenmesini sağlar. Ayrıca düzgün, güzel, temiz ve hoş kokulu bir kıyafetin içinde insan özgüvenli olur, daha rahat konuşur ve hareket eder. 
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Dinimiz Güzel Giyinmeyi Tesvik Ediyor 


Allah Teälä bir topluluğun içine girerken giyimimizle ilgili bizleri bakın nasıl uyarıyor: “Ey ädemogulları! Her mescide gidişinizde ziynetinizi alın ...” (A‘raf 7/31). Müfessirlere göre “ziynet”ten maksat, güzel ve temiz elbiselerdir. Resülullah Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] yolculuga çıkan bir grup ashabına verdiği şu öğütler dikkate şayan: “Sizler kardeşlerinizin yanına varacaksınız; binek hayvanlarınızı düzene koyunuz, elbiselerinize çeki düzen veriniz! Tâ ki insanlar arasında, yüzdeki güzelliğin timsali olan ben gibi olunuz. Çünkü Allah çirkin görünüşü ve kötü sözü sevmez.” Görüldüğü gibi Resül-i Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) bir topluluğun yanına gidenlere, giyim kuşamları bir yana, binilecek araçlarının bile düzenli olmasını öğütlüyor. 


Allah'ın Nimetinin Eseri Üzerinde Görünsün 


Allah Teâla verdiği nimetlerin eserini kulu üzerinde görmeyi sever. İmkânı olduğu halde pejmürde bir şekilde giyinmek doğru değil. Birçok rivayette Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] pejmürde, özensiz kılık kıyafeti hoş karşılamadığını görüyoruz. Örneğin Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], Ebü Ahvas”ın (radıyallahu anh) huzuruna çok basit bir elbiseyle gelmesi ve onun zengin olduğunu öğrenmesi Üzerine, ona şöyle öğüt veriyor: “Mademki Allah sana bu kadar mal vermiştir; öyle ise Allah'ın nimetinin eseri üzerinde görünsün. ””* 


23 Ebü Davud, Libâs, 17. 
24 Ebü Davud, Libâs, 17. 


Güzel Giyinmek mi, Kibir mi? 


Diğer yandan tertipli ve temiz giyim ile kibirlilik sayılan giyimi birbirinden ayırmak gerekir. Nitekim Resül-i Ekrem Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem), “İsraf etmemek ve kibre kapılmamak şartıyla yiyiniz, içiniz, tasadduk ediniz ve giyininiz” buyuruyor.2 İbn Abbas da, “Kibir ve israf hatasına düşmediğin müddetçe dilediğini ye, dilediğini giy!” der. Aynı zamanda ticaretle uğraşan, zengin biri olan dört büyük mezhep imamlarımızdan imamı Ebü Hanife de kıymetli elbiseler giyerdi. lbn Mesud diyor ki: “Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], ‘Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kişi cennete giremeyecektir' buyurdu. Kendisine, “İnsan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını ister” denilince, Fahr-i Kâinat Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], ‘Allah güzeldir, güzel olanı sever. 
Kibir ise hakkı beğenmemek, şımarmak ve insanları küçümsemektir” buyurdu.” Giyimiyle büyüklük taslamamanın, gösteriş yapmamanın anlamı, kalbin; güzel elbise giydiği zaman, giymeden önceki hali gibi olmasıdır. 


Bir de kıyafetiyle tevazu göstermeye çalışma mese- | 


lesi var. Oysa tevazu kalptedir ve onun yansıması tüm davranışlarda bulunur. Üzerimizde en sahane kıyafetler de olsa, onu hangi niyetle giydiğimiz önemli. 


Ortama Göre Giyinmeli 


Tüm bunların yanında önemli bir husus da ortama göre giyinmek... Örneğin çok fakir bir topluluğun içine 


25 Buhari, Libös, 1. 
26 Buhari, Libas, 1. 
27 Müslim, Imán, 39. 
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abartılı bir şekilde takıp takıştırarak, pahalı kıyafetlerle gitmek pek doğru değil. Oradaki insanları özendirecek, buracak kıyafetlerden ziyade, daha orta yollu giyinmek uygun olur. Ama kıyafete son derece önem verilen ya da zenginlerin bulunduğu bir ortama mütevazi olacağım diye özensiz bir şekilde gitmek de doğru olmaz. 


Kiyafet nasıl olursa olsun, muhakkak temiz olmasına dikkat etmek gerekiyor. Hz. Aişe”den [radıyallahu anhä] nakille Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyuruyor: “Yâ Âişe, bu iki elbiseyi yıka. Bilmez misin elbise tesbih eder ve kirlenince tesbihi kesilir.” “Cibril hadisinde de dinimizi öğretmeye gelen Cebrâil'in [aleyhisselâm] Resül-i Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem] ve ashabının huzuruna çıktığında, elbisesinin bembeyaz olduğu, üstünde başında en küçük bir leke ve dağınıklık bulunmadığı ifade ediliyor.” 


Kötü kokulu, kirli, salaş görüntülü kıyafetlerle bir topluluğun içine ne girmeli ne de misafirlerimizi o şekilde ağırlamalıyız. Temiz, derli toplu kıyafetler içinde bulunmak öncelikle kendimize, sonra birlikte bulunduğumuz kişilere saygımızın en önemli ve birinci göstergesidir. 
Kimse kötü kokulu, salaş bir insanın yanında oturmak, hele onunla sohbet etmek istemez. Mecburiyet gereği birlikte bulunuyorsa da bir an önce yanından uzaklaşmaya bakar. 


Diğer yandan imkânı bulunduğu halde, tertipli temiz olmakla beraber, sırf tevazu nedeniyle lüks kıyafetler giymeyene Allah Teâla'nın herkesten önce hitap ede- 


28 Ali el-Múttaki, Kenzü’l-Ummäl, nr. 26009; Hatib el-Bagdadi, 
Tarihu Bağdad, 9/245. 


29 Müslim, Imán, 1. 


ceği, ona cennet elbiselerinin en iyilerinden giydireceği müjdesi de veriliyor. Tabii hakiki tevazu sahiplerine ... 


ATT İş şa 
A GİYİNMENİN ÂDABI NEDİR? 
e Elbise, helâl malla alınmalı. 


ə Yeni elbise giyince dua edilmeli. Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] buyuruyor ki: “Sizden biri yeni bir elbise giydiğinde, “Bana vücudu- mu kendisi ile örtebileceğim ve hayatımda onunla güzelleşeceğim elbise ikram eden Allah”a hamdolsun’desin.”°° 


ə Kiyafetin tesettüre uygun olmasına ve heläl haram şartlarına dikkat edilmeli. 


e Käfirlerin, siar ve sembolü olan elbiseler giyilmemeli. 


e Kadın ve erkeğin, fıtri yapılarına uygun olmayan giyim kuşamdan uzak durulmalı. 


ə Elbise giyerken besmele çekilmeli; sağ taraftan giyinip, sol taraftan çıkarılmalı. 


e Çıkarılan elbise besmele ile katlanmalı. 


ə Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] yeni elbise giydiği zaman eski elbisesini bir miski- ne sadaka verirdi. “Herhangi bir müslüman, başka bir müslümana elbise giydirirse Allah'ın hifzinda, himayesinde olur”** buyurmuştur. 


a ANAM MANN 


30 Tirmizi, Daavât, 108. 
31 Ali el-Müttaki, Kenzü”/-Ummal, nr. 43141. 


DERVISLIK PEJMÜRDELIK 
DEGILDIR 


Bazı insanlar garip bir bigimde dünyadan el etek cekmis olmanın alameti olarak düsünürler 


özensiz ve bakımsız giyinmeyi. c 


Resúlullah Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] ashabindan bir grup toplanmış, kendisini ziyarete gelmişlerdi. Hane-i saâdetin kapısına gelince içeri girmek için izin istediler. Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] derhal giyindiler ve misafirlerini karşılamak üzere kapıya doğru yürüdüler. Kapının hemen yanında, igi su dolu bir küp vardı. Resül-i Ekrem Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], kapıyı açmadan önce, küpteki suya doğru eğildiler ve suya akseden görüntüsüne bakarak saçlarını güzelce düzelttiler, başlarındaki sarığa da muntazam bir şekil verdiler. Bu durumu garip karşılayan Âişe (radıyallahu anh) annemiz, “Ya Resülallah sen de mi süsleniyorsun?” diye sormuştu. Bunun üzerine Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], “Evet ya Aişe, kardeşlerinin karşısına çıkarken, kendisine çeki düzen verip, onlara karşı temiz ve düzgün bir kıyafetle çıkılmasını Allah sever”? buyurdu. 


32 İbn Adi, Kâmil, 1/348. 
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Evet, “Bir Lokma, Bir Hirka” Ama ... 


Bazı insanlar garip bir bicimde dünyadan el etek cekmis olmanın alameti olarak düsünürler ózensiz ve bakımsız giyinmeyi. Ya da manevi terbiyenin gereklerinden görürler fiziki görünüme önem vermemeyi. Hırpani, eski ve bakımsız kıyafetlere bürünmek takva, fazilet ve tevazu göstergesidir onların zihinlerinde. Dünyadan bir heveslerinin kalmadığını simgeler bu tutumları. Oysa bir İnsan dünyada nefes almaya devam ettiği müddetçe kendini toplumdan soyutlayamaz. Toplumun da kendi içinde yerleşmiş bazı kuralları vardır ve bu kurallara ayak uyduramayanların toplum tarafından küçümsenip önemsenmemeleri kaçınılmaz olur. Bunun yanı sıra, kişinin özensizliği ve pejmürdeliği sadece şahsına değil, inancına yahut bağlı olduğu yola da mal edilebilir. Bu sebeple bir müminin, özellikle de temsil durumunda olanların daima temiz ve bakımlı bir görünüm sergileyerek örnek olması gerekir. 


Kılık kiyafetinde aşırı özensiz davrananlar, asıl tevazuun salaş ve kötü bir dış görünüşle değil kalple olacağını bilmelidir. Burada moda dergisinden çıkmış gibi giyinmeyi savunmuyoruz. Bahsettiğimiz şey “bir lokma bir hırka” düsturunu eleştirmek de değil. Aksine bir hırka da olsa üzerimizdeki, temiz ve gözü yormayan bir sadeliği tercih etmektir, içimizden gelmiyor olsa bile. 


Al Üstüne Mor Giyenler 


Birebir ele alındığında gayet estetik ve şık diyebileceğimiz öyle kıyafetler vardır ki birbirleriyle alakasız renk ve desenlerle kombine edildiğinde uyum açısından bir 


faciaya dónúsebilir. Nitekim, kaliteli ve marka giyinmis görünebilmek pahasina dehset verici zevksizlik manzaraları sergileyen insanlara rastlayabiliyoruz cevremizde. 
Örneğin, bir pardösü, şıklığı ve kumas aksesuar kalitesi ile kendisi igin ödenen yüklü ücreti hak etmis olabilir; yalnız basarılı bir kombinasyon yapılmıs olması sartıyla. 
Baska bir örnek olarak, klasik kesim bir kıyafetin, bir gift spor ayakkabı ve spor model cantayla eslestirilmesinin, çevreye, hedeflenen şıklığın aksine rüküş bir görünüm sunacağı muhakkak. 


Bunun yanı sıra, “al üstüne mor giymek” deyimini onaylatırcasına alakasız renkli, farklı türden desenli kiyafetleri (çiçekli-puantiyeli vb.) kombine etmek ya da boydan cizgili bir eteğin üzerine, enine çizgili bir bluz giymek ve benzeri uyumsuzluklar, bir kıyafetin başlı başına sahip olabileceği ihtişamı bir anda yerle bir edecektir. 


Oysa şöyle bir düşünelim, gayet sade, ama temiz, düzenli, ütülü bir kıyafet kombinasyonu, renk ve desen uyumu da yerli yerindeyse oldukça şık olarak nitelendirilebilir. Üzerinde herhangi bir markanın izlerini taşıması şart değil. Yeter ki bütün halinde bakıldığında tezat ve göz zevkini bozacak bir görüntü oluşturmasın. 


Beyler de Kendilerini İhmal Etmemeli 


Tabii ki bu incelikler sadece hanımlar için değil, toplumun her alanında yer alabilen beyler için de geçerli, unutmayalım. Beyler kendilerine uygun olan bedendeki kıyafetleri almalı. Takım elbise giyildiyse ceketi omuzlardan düşmemeli. Ayakkabılar çamurlu, yırtık değil, 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temiz ve bakımlı görünmeli. Özellikle koyu renk pantolonun altindan göz kamastiran beyaz ya da acik renk çoraplardan kaçınılmalı. Düzenli olarak saç sakal bakımı da ihmal edilmemesi gereken noktalardan. Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], saç ve sakalı birbirine karışmış halde karşılaştığı bir sahabiye, “Allah bunları, böyle başıboş olarak salıvermen için vermedi”? diyerek sakalını, saçını düzeltmesini, toplum içerisinde pejmürde bir kıyafetle dolaşmamasını emretmişti. Nitekim insanların ütüsüz, yakası bağrı açık, düğmeleri kopuk, üstüne üstlük bir de yoğun ter kokusuyla bezeli bir gömlekle dolaştıklarında, çevrenin tiksinen bakışlarına hedef olmaları kaçınılmaz olacaktır. 


“Gözler senin üzerinde beklemediği bir elbiseyi görünce şaşırır. Sakın ha, seni dile düşürecek bir elbise giymel” 


Hasan-ı Basri [k.s] 
a er: 


33 Ebü Davud, Libäs, 17. 
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TEMIZLIK ANLAYISINIZI 
HIC SORGULADINIZ MI? 


Kimse kolay kolay kendi titizliğine toz kondurmaz. Ancak yanlışı bol bir temizlik anlayışına sahip olunduğunda sağlık ve hijyene ilişkin pek çok 


detay göz ardı edilmiş olur. 0 
sün 


Herkesin bedeni ve yaşadığı yer kendisine göre en temiz olandır. Bu sebeple konu açıldığında kimse kolay kolay kendi titizliğine toz kondurmaz. Küçük yaşta ve aile ortamında yerleşmeye başlayan temizlik alışkanlıklarımız, dış çevreden de bir miktar etkilenerek şekillenir. 
Bu alışkanlıklar kökleştikten sonra, özellikle yaş ilerledikçe herkes kendi temizlik prensibinde ısrarcı olur, bir daha bunun değiştirilmesi de pek mümkün olamaz. 
Yanlışı bol bir temizlik anlayışına sahip olduysak vay halimizel Çünkü böylece sağlık ve hijyene ilişkin pek çok detayı göz ardı ediyoruz demektir. 


Temizlik anlayışı ve yapılış tarzı kişilere, milletlere hatta yaşanılan bölgelere göre farklılıklar gösterebilir. 
Bununla birlikte akla ilk gelen temizlik çeşidi beden temizliğidir. El, ayak ve tırnak temizliği, yüz, göz, ağız, diş ve kulak temizliği, saç ve tüy temizliği, düzenli aralıklarla banyo yapılması, temizlik işlemlerinde sabun ve akan su kullanılması, temiz giyeceklerin kullanılması, havlu, tarak, çamaşır, diş fırçası, tırnak makası gibi gereglerin kişiye özel olması beden temizliğinin ana unsurlarıdır. 
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Kisi Ailesinin Temizlik Anlayısını Benimser 


İlkokula yeni başlayan bir çocuğun öğretmeni dahi bu unsurları baz alarak, çocuğun fiziksel görünümünü gözlemleyip, ailesindeki temizlik hassasiyetine ilişkin bir kanaate varabilir. Temiz ve taranmış saçlar, fırçalandığı belli olan beyaz dişler, düzgünce kesilmiş tırnaklar, temizlenmiş kulaklar, bakımlı kıyafet, ayakkabı ve çoraplar ... Bunların tümü alle titizliğinin çocuk üzerine yansıması ve temizliğe gösterilen özenin belirtileridir. 


Dış görünümümüze gösterdiğimiz özen, temizliğe ilişkin tutumlarımızı ele verir. Olması gerekenin aksine, ter kokusuyla, uzun zaman yıkanmamış saçlarla, kirden içi görülemeyen kulaklarla, yoğun ağız kokusuyla yanımıza yaklaşan insanların bulunduğu bir ortamı can havliyle terkedesimiz gelir. Etrafa yayılan tabir cáizse burun direğini sızlatıcı koku, bulunulan yere dahi sinmiştir ve bu kişiler oradan ayrıldığında ortamı dakikalarca havalandırmaktan kendimizi alamayız. 


Bunun yanı sıra, uzun ve kirli tırnaklarla, hijyenden mahrum, mikrop barındıran ellerle hazırlanan yiyeceklerin, fayda sağlamak yerine hastalığa kapı açabileceğini hiç akıllarına getirmiyordur herhalde hazırlayanlar. Oysa onlara titizlikleri konusunda güvenip teslim olmuşlardır bu yemeklerden yiyecek olanlar. Böyle bir durumdan rahatsızlık duyulmaması, “ellerim temiz” deyip, belki suyun altından şöyle bir geçirmenin yeterli olduğunun düşünülmesi, büyük oranda ailede küçük yaşta edinilmiş olan temizlik alışkanlıklarından kaynaklanır. 


Resülullah Efendimiz [s.a.v] 
Beden Temizligine Son Derece Ónem Verirdi 


Kişisel temizlik hem beden sağlığımız hem de insan ilişkilerindeki uyumumuz açısından gereklidir. Yaşantısında hijyene gerektiği kadar yer vermeyen bir kimsenin hem sıhhatini kaybetmesi hem de yaşadığı sosyal çevre tarafından dışlanması kaçınılmaz olur. İnsan ilişkilerine son derece önem veren Resül-i Ekrem Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] toplum içine beden temizliğine riayet etmeden çıkan kişilere, “Sizden biriniz bana gökten haber soruyor, halbuki tırnaklarını kuş tırnağı gibi uzatıyor ki içinde cünüplük, pislik, yemek kırıntıları kalmıştır” ve “Benim yanıma dişleriniz sararmış ve ağzınız kokar vaziyette gelmeyiniz””” buyurmuştu. 


34 Ahmed b. Hanbel, el-Músned, 5/417. 


35 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/442; Heysemi, Mecmau’z- 
Zeváid, 1/221. 
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SU SAGLIKTIR 


Bir Anadolu turuna çıktığımızda, rastladığımız tarihi hamamların bir çoğunun isminin, “Şifa Hamamı” olduğunu gözlemleyebiliriz. Hamam ve banyolar şifa bulunan yerler olarak nitelendirilmişlerdi Anadolu”da. Çünkü su şifadır, hem bedene, hem de ruha. Nitekim günümüzde hidroterapi (su ile tedavi) yöntemiyle birçok rahatsızlığın tedavisi mümkün. 


Su bulunmayan ya da kullanılmayan bir mekanda sağlığın kolayca yitirilmesi ve insanlarda envai çeşit hastalığın baş göstermesi kaçınılmaz olur. Bu sebeple olsa gerek ecdadımız herhangi bir yapı inşa ederken bile öncelikle çalışacak işçiler için hamam yaptırırlardı. 


ALLAH TEMIZDIR 
TEMIZ OLANI SEVER 


) Hülya Balcın 


Açıkça dile getirmesek de temizlik güvendir bilinç altımızda. Temizliğine pek güvenmediğimiz insanlarla fazla görüşmek istemeyiz akraba bile olsalar. Evi, mutfağı, üstü başı ve ahlâkının temiz olduğuna inandığımız insanlarla görüşmeyi daha çok severiz. Çocuklarımızın arkadaşlarını, eşlerini hep temiz ailelerden seçmelerini isteriz. 


Temizliğin ne ifade ettiği sorulduğunda hemen örnekle başlarız söze. Tanıdığımız birini hayalen karşımıza getirir onun hoş görmediğimiz temizliğe aykırı hallerini sözüm ona örnekleriz. “Bir kere insan beden temizliğine dikkat edecek; saç baş, el, tırnak, elbise ... Hele ter kokan kıyafetlerle nasıl dolaşırlar bilmem. Ya çocuklarına ne demeli?... Memlekette su mu yok, sabun mu bitti?” 
denilerek son söz söylenir. Aslında biten ne su ne de sabundur, biten tahammülümüzdür bu insanlara. Lâkin başkaları hakkında bu yorumları yaparken kendimiz için neler düşünüldüğünden habersizizdir. Zira temizlik herkese göre değişken bir seyir gösterir. Kimileri için ev temizliği son derece önemli iken, kimilerine göre beden temizliği vazgeçilmezdir. Evine ve kendine dikkat edip çevre temizliğini gözetmeyenlerin sayısından bahsetmeye gerek bile yok. Bir de iç temizliği var ki o da ayrı bir yazı konusu. 
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Peki túm bunlar icinde hangisi gercek temizlik tanımının içine girer? Tabii ki hepsi. Çünkü temizlik beden, elbise, yiyecek içecek, ev, çevre, ruh ve ahlak gibi hayatın her alanını kapsar. “Temiz olmak” için de bütün bu sayılanlara asgari düzeyde dikkat etmek gerekir. 


Temiz Olmak, Mis Gibi Kokmak 
Bu Kadar Zor Olmamalı 


Temizlik anlayışı kişiye göre değiştiğinden bize temiz gelen bir şey başka birine pis gözükebilir. Bu sebepten olsa gerek insanların bazıları ter, kir, sigara vb. kokar- ken gayet rahat bir şekilde günlerce dolaşırlar. Sohbetlere, toplantılara katılır, otobüse, dolmuşa biner, sabah sabah evimize kahve içmeye gelirler. Siyasi veya ekonomik tüm toplumsal problemlerin üstesinden gelirler de etrafı bezdiren kötü kokularıyla hesaplaşmazlar bir türlü. Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] cami, sohbet, dost ziyaretleri gibi başka insanlarla bir arada olacağımız yerlerde soğan ve sarımsak gibi etrafı rahatsız edecek yiyecekleri yemememizi tavsiye ediyorken bu insanların yolları neden banyodan geçmez hafta da bir kere bile olsa? Uzayan tirnaklar makaslara ne zamana kadar küs kalacaklar? Bakımlı da olsa bakımsız da olsa tırnak uzatmanın anlamı nedir? Mikropların yıkanmayan ellerde ve özellikle tırnak altlarında rahat bir şekilde hayatlarını sürdürdükleri bilimsel olarak açıklanmışken modern görünmek adına neden temizliğimizden taviz veririz? Temiz ve düzenli olmak, mis gibi kokmak bu kadar zor olmamalı, her türlü temizlik maddesini temin etmenin kolay olduğu zamanımızda. 


Kendi Temiz Ama Etrafı Pis 


Bir de oturduğu caddeyle övünen, giyimiyle, eli yüzü kisaca her haliyle “ben temizim” diyen fakat çevresine hiç özen göstermeyen kişiler vardır ki onların temizlik anlayışını anlamak da hayli zordur. Biraz önce kullandığı kirli mendili koyacak bir yer ararken, yüzünü “Ay bu pis şey de nereden bana yapıştı, nasıl kurtulurum?” 
tedirginliği sarar. Elindekini ya kendince uygun bir yere sıkıştırıverir kimse görmeden () ya da baktı ki uygun yer bulamadı, atar kıyıya köşeye ve, “Zorda kalmasam ben böyle bir şey asla yapmam” edasıyla çalımlı çalımlı yürür gider. 


Böylece anlı sanlı mahallelerimiz, sitelerimiz, ışıltılı caddelerimiz çerden çöpten geçilmez hale gelir. Oysa Resülullah Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) herkesin ortak kullandığı yerlerin temizliğine, düzenine dikkat etmenin ve insanları rahatsız edecek şeyleri ortadan kaldırmaya özen göstermenin cenneti kazanmaya sebep olduğunu belirtir. Ortak kullanılan alanların temizliğinden herkesin sorumluluk sahibi olması beklenirken bize düşeni yine diğerlerine yükleriz. Mesela umumi tuvaletleri kullanmak istediğimizde temiz yer ararız. Tabii ki bulmak çok kolay olmadığı için mecburen birini tercih ederiz. Çıkışta ya oradaki görevliye ya da bizden önce kullananlara kızarız bildik sözlerle. Hiç arkamıza dönüp bakmayız acaba biz nasıl bıraktık diye. 


Temizlik Güvendir 


Açıkça dile getirmesek de temizlik güvendir bilinç altımızda. Temizliğine pek güvenmediğimiz insanlarla fazla görüşmek istemeyiz akraba bile olsalar. Evi, mutfağı, üstü başı ve ahlakı temiz olduğuna inandığımız insanlarla görüşmeyi daha çok severiz. Çocuklarımızın arkadaşlarını, eşlerini hep temiz ailelerden seçmelerini isteriz. Temizlik hususunda itibar ettiğimiz yerlerden gıda alışverişimizi yapmaya gayret gösteririz. Güvenimizi kazanmış mekanı ve mutfağı temiz yerlerde yemek yemeyi ve konaklamayı tercih ederiz. Zira kişisel bakımına ve bulunduğu ortamın temizliğine, düzenine dikkat eden bir kişinin ruh hali sağlıklı, etrafıyla barışık ve güven veren bir görüntü sergiler. “Aslan yattığı yerden belli olur” sözü burada kendini gösterir. Müslüman kişi de etrafına işte bu güveni verebilmelidir. 


Aslında Temizliği Severiz Ama ... 


Temizliğin önemini “imanın yarisidir”* hadisiyle ortaya koyan, “tahir” adını taşıyan bir Peygamber”in [sallallahu aleyhi vesellem] Ümmetiyken her türlü temizliğimize dikkat etmek neden kolay gelmiyor da işi tembelliğe vurup “boş ver” diyoruzl Aslında temizliği severiz ama başkalarındaki eksikleri gördüğümüzde temizliğin önemi aklımıza gelir. Nedense hep karşımızdaki pistir, ter kokar, dağınıktır ... İğneyi hep muhataba batırırız. Oysa ignenin ucunu kendi tarafımıza çevirip Mevla”dan temiz yaşayıp temiz ölenlerden olmayı istemek ne güzeldir. 
Çünkü Rabbimiz temizdir ve temiz olanı sever ... 


36 Müslim, Taharet, 1. 
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YOLDA YÜRÜMENİN 
YOLU YORDAMI 


“Eu en 
Ceyda Arın 


Beden dili uzmanları insanın yürüyüşü gözlemlenerek karakter analizi yapılabileceğinden bahsediyorlar. Yani atılan adımlar kişiliği ele veren 


izler taşıyabiliyor. öm 


Nezaket kuralları bize açılması zor kapıları açar. 
Yüksek tahsil yapmamış olsak dahi nazik davranışlarımızdan ötürü çevremizdekiler tarafından iyi yetişmiş biri olarak nitelenebiliriz. “En kibar insan yalnız olduğunda dahi esnerken eliyle ağzını kapatandır” diye bir söz vardır. Sadece başkalarının yanında nezaket kurallarını uygulamak değil, bu davranışları tabiatımız haline getirmek hedefimiz olmalı. Bu bizim özgüvenimizi ve kendimize olan saygımızı artırır. Önemsiz gibi görünse de yolda yürümenin dahi bir yordamı vardır. Bu konuda toplumda yer edinmiş olan kurallara uymak edebimizin göstergesidir. Türk filmlerinde izlediğimiz türden, başımızın üzerine kitap koyarak dimdik bir şekilde yürüme eğitimi alalım demiyoruz elbette. Sokakta/caddede bir yere giderken ya da şöyle bir gezintiye çıktığımızda gözetmemiz gereken birtakım kurallardan bahsediyoruz. 


[Eb 


116 


Adimlarimiz Kisiligimizi Yansıtır 


Beden dili uzmanları insanın yürüyüsü gözlemlenerek karakter analizi yapılabileceğinden bahsediyorlar. Yani atılan adımlar kişiliği ele veren izler taşıyabiliyor. Örneğin hızlı ve dinamik adımlarla yürümek olumlu, yavaş ve ayaklarını sürüyerek yürümek olumsuz bir izlenim bırakıyor. Nitekim sahabe-i kiram, Peygamber Efendimiz”in (sallallahu aleyhi vesellem) yürüyüşünden, aciz ve tembel bir kişi olmadığının anlaşılabildiğini belirtiyorlar. Bunun yanı sıra, grup halinde yürürken, grubun merkezinde veya ön safında gitmek, kişinin mevki ve gücünü yansıtıyor ya da lider yapıda bir karaktere sahip olduğuna işaret ediyor. 


Göz Ayakta, Gönül Allah”ta 


Sadat-ı kirâmın büyüklerinden Abdülhalik-ı Gucdüvani (kuddise sırrıhül Hak yolunda yürüyen kimsenin uyması gereken on bir düsturdan bahseder. Farklı mecazi manalar taşıyan ve Farsça “nazar ber-kadem” diye ifade edilen beşinci düsturda, Hak yolcusunun bir yere doğru yürürken bakışlarını yerden ve ayağından ayırmaması tavsiye edilir. Zira insanın gözü tıpkı bir fotoğraf makinesi gibi gördüklerini kaydedip, aklının bunlarla meşgul olmasına yol açar. Çevreye gereksizce bakınmak yerine, önüne bakarak hedefine ilerleyen kişinin gafletten büyük ölçüde korunacağı belirtilir. Böylece kendisini lüzumsuz bakışlardan sakındırıp, iç älemindeki huzur ve sükün halini muhafaza edebilir insan. Bunun yanı sıra tevazu erdemini de kazanır bu düstura uyan kişi. Nasıl ki dimdik ve böbürlenerek yürümek kibrin göstergesiyse, önüne bakarak edepli bir şekilde yürümek de tevazuun göstergesidir. 


Yürürken de Kul Hakkı Gózetilmeli 


Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem) ashabına, “Yola hakkını veriniz” buyurur. Ashap, “Yâ Resülallah, yolun hakkı nedir?” diye sorduklarında Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle cevap verir: “Haramdan göz çevirmek, halka eza vermekten kaçınmak, selâm verenin selâmını iade etmek (almak), iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, sorana yol göstermek, mazluma yardım etmektir.”°” 


Yolda yürürken önemsemeden yapılabilen davranış hataları, Resül-i Ekrem Efendimiz'in “halka eza vermemek” sözüyle nasıl da ters düşer. Örneğin, çoğumuzun, yolda sakince ilerlemekteyken, dikkatsiz biriyle çarpışıp ağır bir darbe almışlığı vardır. Üstelik özür dilemeyi bırakın, bir de suçlanıp, önümüze bakmamız konusunda ihtar almış bile olabiliriz bu tip kişilerden. Bunun yanı sıra, hem yürüyüp hem de bağırış çağırış telefonla konuşan kişiler ya da elindeki çikolata kağıdını yere atan çocuğuna duyarsız kalan ebeveynler bize pek de yabancı gelmez. Bir de elindeki çöpü sokağın ortasına bırakıveren büyükler vardır tabii, onlara söyleyecek söz bulmakta zorlanıyoruz doğrusu! 


Benzer manzaralarla karşılaşmamız için dışarıda ufak bir gezintiye çıkmamız yeterli olacaktır. Mâlumunuz, trafik kuralları sadece taşıtlar için değil, yayalar için de geçerlidir. Oysa bazı aceleci kişiler henüz yayalara kırmızı ışık yanmaktayken sabredemeyip yola fırlar ve gelen arabaları el hareketiyle yavaşlatıp karşıya geçer. Bu son derece alışıldık bir manzaradır, ancak bir o kadar 


37 Buhâri, Mezâlim, 22; Müslim, Libâs, 144. 
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tehlikelidir. Bunun yanı sıra, çift yönlü olarak kullanılan merdivenlerde, yukarı cikiliyorsa da aşağıya iniliyorsa da sağ taraf tercih edilmelidir. Bunu herkes bilir. Fakat bu kuralı umursamayan üç-dört kişilik bir grubun merdivenleri enlemesine kaplayıp, inenleri göğüsleyerek yukarı çıkmaya çalıştıklarını sıkça görebiliriz. 


Öncelikle bu tür davranışlarla kul hakkına girildiğinin farkında olunmalı. Özür dileyip helâlleşmeden affedilmeyen kul hakları, hayatımızın her anında böyle basit gibi görünen durumlarda bile karşımıza çıkabiliyor. Ve ne yazık ki hatamızın farkına varmış olsak da gelip geçenlerle helâlleşmek pek mümkün olamıyor. 


CAMILERIMIZ BIZDEN 
ÖZEN BEKLIYOR 


Ummühan Atak 


Her ne gerekceyle olursa olsun, birkag sorumsuz yüzünden, camilerimizin “kötü ve pis” manzaralarla anılmasına tahammül edemeyiz. 


Peygamber Efendimiz”in [sallallahu aleyhi vesellem], “Temizlik imanın yarisidir’’® dediğini bizzat kendisinden işittiğinizi farzedin. Duyduğunuz bu sözün dilden dile dolaştığını izlediğinizi de ... Ev ev, sokak sokak, “Temizlik imanın yarısıdır” hadis-i şerifini duyanların heyecanına ortak olduğunuzu düşünün. Bu hadis-i şerifin, tıpkı diğer hadis-i şerifler gibi müslümanlar arasında en çok camilerde konuşulduğunu düşünün. Ve orada durun. 
Camilerde. 


İlk dönem müslümanlarının temiz olmadığına dair aklınıza şu güne dek, zerre kadar bir şüphe düştü mü hiç? Eminim ki düşmedi. Eminim ki aklınızın ucuna bile gelmedi bu. Hatta şimdi, böyle bir şeyin ifade edilmesi bile sizi rahatsız etti (Bazan bazı rahatsızlıklar iyiye işarettir. Bir şeylerin “korunduğunun” işaretidir mesela). 
Ve eminim, bugün, müslümanların temizlik konusunda yeterince hassas olmadığını görmek de sizi rahatsız ediyor. Ne yazık ki böyle, bugün, biz müslümanlar, “temizlik” söz konusu edildiğinde, gıptayla anılacak durumda değiliz. Ve ne yazık ki bu durum, ne mahalle- 


38 Müslim, Taharet,1. 
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mizde ne isyerimizde ne de evimizde kendini “camilerimizdeki” kadar acik ediyor! 


Evet, durum bu; camilerimiz, yani ibadethanelerimiz, yani “Allah’ın evi” oldugunu zaman zaman da olsa hatırladığımız mábedlerimiz, “temizlik” başlığı altında anıldığında, başımızı önümüze eğmemize sebep oluyor. Ve evet, bu durumun müsebbibi kişiler, tanımadığımız bilmediğimiz insanlar değil, biziz. Sen, ben, o ... Yani camilere giden, vakit namazlarını camilerde eda eden, arkadaşlarıyla cami avlusunda buluşan, yorulunca en yakın camiye koşup dinlenen, kendilerine öğüt veren büyüklerinin çevresinde dizlerini kırıp halka oluşturan bizler ... 


Bütün bunlar bir başkasına anlatırken çekinmeyeceğimiz, hatta çekinmek bir yana dursun, anlatırken -sessizce de olsa- içimizi ısıtan şeyler, namazı camide kılmamız, bir âlimin çevresindeki halkaya dahil olmamız. 
Ve bütün bunlar olurken, kaşla göz arasında muhatap olup da bir başkasıyla paylaşmaya bile çekindiğimiz camilerin tuvaletleri! 


Cevabı “Hayır” Olan Birkaç Soru 


Bugüne kadar, camilerin tuvaletlerinin temiz olmadığını çevrenizdekilere söyleyebildiniz mi? Herhangi bir camide, bir “yetkiliyi” bulup, bu durumdan hiç de hoşlanmadığınızı söyleyebildiniz mi? “Şikayetimi müftülüğe mi yoksa diyanete mi iletsem?” dediğiniz oldu mu? 
Peki, daha hazin bir soru soralım; daha evvel hiç cami tuvaletlerinin temiz olmayışından yakınıp bunu bir başkasıyla paylaşmayı düşündünüz mü? 


Büyük ihtimalle, bu soruların cevapları hep “Hayır”. 
Aklınızdan bile geçmedi, “ortalık yerde” cami tuvaletlerinin pis olduğunu söylemek. Çünkü “Kol kırılır, yen içinde kalırdı” ve siz de alnı secdeye bile değmeyen insanların her fırsatta sizi eleştirip yerden yere vurmasına tahammül edemiyordunuz. Bunu da o sebeple konuşmuyordunuz. 


Fakat bu duruma, yani camilerin tuvaletlerinin pek de temiz olmayışına, artık sessiz kalmasak, nasıl olur dersiniz? Önce kendimize söyleyebilsek mesela: “Camilerimizin tuvaletlerinin hali içler acısıl” Ardından birkaç “yetkili” bulsak ve içimizi döksek hatta hesap sorsak, “Neden böyle bu?” Ve sorsak, “Camilerimizin temiz tuvaletlere sahip olması için elimizden geleni yapabiliriz biz, sizce nereden başlamalı?” 


Bir Terslik Var Bu İşte 


Camilerin “umuma açık” olması, temizlik konusunda daha titiz olunmasını gerektiriyor. Ancak ne yazık ki diyanetin camilere tahsis ettiği “kadro” bu durumu kolaylaştıracak kadar yeterli değil ve “gelip geçenler” de temizlik konusunda hassas davranmıyor. Zaten bugün, “Camilerin tuvaletleri neden temiz değil?” sorusuna muhatap olan “yetkili merciler”, önce, “İyi de cami tuvaletlerini sadece cami cemaati kullanmıyor kil İhtiyacını gidermek isteyen herkes gelip gidiyor ve temizliğe dikkat etmiyor” diyor. 


Doğru olabilir. Camiye bir kez bile namaz kılmak için adımını atmayan bir insan, cami tuvaletini kullandıktan sonra temiz bırakma hassasiyeti göstermiyor olabilir. Fakat o insanların bu tavrı, bizim temiz olmayışımızın gerekcesi olamaz, olmamalı. Camide temizlikten görevli bir kişi varsa, gerekçesi “Herkes kullanıyor yahul” olmamalı. 


İşin kilit noktalarından biri de bu aslında. Camilerin temizliğinden, imam ve müezzin sorumlu oluyor. Üstü başı tertemiz olması gereken, namaz vakitleri haricin- de cemaatiyle yakından ilgilenmekle görevli imam ve müezzinin, kollarını, paçalarını sıvayıp tuvaletlere “inmesi”... (Tuvaletlerin camilerin alt katında olması sizi de rahatsız ediyor mu?). 


İşin mimari yönüyle ilgili olarak da birçok eleştiri yapılabilir. Tuvaletlerin, camilerin alt katında yer alması, buram buram kötü kokuların yayılıp mescide kadar girmesi. İnsanın, hele hele bir müslümanın tahammül edebileceği şeyler değil. 


Ya cami tuvaletlerinin temizliği görevinin ihaleyle irili ufaklı şirketlere verilmesil Durum daha da çirkinleşiyor. 
Kötü kokular arasında ulaştığınız lavabonun temiz olmayıp insanı çileden çıkarmasının üstüne, bir da para alınmasıl Çok küçük, göze batmayan bir ücret söz konusu olabilir. Fakat ha bir kuruş istenmiş de verilmiş ha binlerce liral Hiçbir şekilde mazeret kabul edilmeyecek bir durum bu. 


En İyisi, En Sağlıklısı, En Hiiyenik Olanı ... 


Müslümanız ve her ne gerekçeyle olursa olsun, birkaç sorumsuz yüzünden, camilerimizin “kötü ve pis” manzaralarla anılmasına tahammül edemeyiz biz. Bu yüzden “yetkili” saydığımız tüm mercilerden, “en iyisini” istemeye hakkımız var. En iyisinil En kaliteli musluk, 


en temiz tuvalet, en hijyenik sabun, en dúzgún tuvalet kağıdı ... Evimizi ne kadar temiz tutuyorsak, evimiz için ne kadar özen gösteriyorsak yani, camilere de aynı hassasiyetin hatta daha fazlasının gösterildiğini hissetmeliyiz. Bahane işitmeye değil, güzeli görmeye ihtiyacımız var. Cami önünden geçerken burnunu kapayanlara bakip başımızı önümüze eğmek zorunda mıyız? Değiliz. 
“Temiz olmaya” ihtiyacımız var. Temizliğiyle örnek olması gereken bir ümmetin, temiz olma alışkanlığına yeniden kavuşması için ne gerekiyorsa onun tedarik edilmesi gerek. “Kalabalıkları yola getirmek” zor mu veya daha açık ifadeyle, “Herkese temizlik alışkanlığı aşılamak” zor mu? Zorsa, imkânsız değil ya! Bugün olmaz, yarın.Yarın olmaz bir yıl sonra. Belki birkaç yıl sonra. 
Bugün tuvaletleri temiz bulan insanlar, zaman geçtikçe, illa ki, “Bizim de temiz bırakmamız gerekiyor” diyecek ve temizlik alışkanlığı edinebilecektir. Bunun için biz ümitliyiz. Lütfen siz de ümitli olun ve başlarda ne kadar çok zorlansanız da kangren haline dönmüş bu konuyu dile getirmekten, çözüm istemekten çekinmeyin. 
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İstanbul eski müftüsü Mustafa Çağrıcı ile yapılan görüşmeye göre müftülük bu konuda duyarlı vatandaşlardan “şikâyet bekliyor!” 


Kadroların yetersizliğinden yakınan Çağrıcı, “İstanbul'da sayıları binlerce olduğu için her camiyi takip edemiyoruz. Zaten imkânsız bu. Elbette mazeret üretmemek gerek. İnsanlar, hangi caminin tuvaleti pisse bize şikâyet etsin. Düzeltmek için üzerine gideriz sorunun” diyor. Peki, biz de tek tek şikâyetimizi dile getirelim. Hatta sadece İstanbul'da değil, Ankara'da, Malatya'da, Kütahya'da, Rize'de... Nerede bizi rahatsız eden cami tuvaleti varsa, müftülüklere şikâyetimizi bildirelim ve “temiz tuvalet istediğimizi” söyleyelim. Tek tek uğraşmaktansa, diyanetin kapısını çalmak da çözüme ulaşmak için faydalı olabilir. 
İhaleyle temizlik görevini üstlenen firmalara ikaz- da bulunulabilir. Hiç değilse, ücret öderken, “Tuvaletleri yeterince temiz tutmuyorsunuz” demek bile, zamanla işe yarayabilir. Zaman, bu sorunun çözülmesi için bize en çok ümit vaat eden unsur değil mi zaten? 


SADAKA NASIL 
VERİLİR BİLİYOR MUSUNUZ? 


Yardımcı olmak, destek olmak öylesine hassas bir mesele ki bazı adapları mutlaka bilmemiz ve 


onlara dikkat etmemiz gerekiyor. 
a RE 


Rızık konusunda kullarinin bir kısmını digerlerinden üstün kıldığını bildirir Rabbimiz. Belki doğuştan ihtiyaclı belki de öncesinde iyi bir gelir düzeyi varken, şimdi fakirlikle sınanıyor olabilir bazı kimseler. Her hälükärda kalpleri buruk, gönülleri yaralıdır onların. “Zenginlik gurbeti vatan haline, fakirlik ise vatanı gurbet haline getirir” buyurur Hz. Ali (radıyallahu anh]. Yoksul insanlar nerede olurlarsa olsunlar, kendilerini garip ve yalnız hissederler zira. 


Bu sebeple Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] yoksul ve kimsesizlerle birlikteliğe önem verir, türlü bahanelerle onların gönüllerini alırdı. Bir yerde toplumun farklı kesimlerinin toplanmış olduğunu gördüğünde, önce fakirlerin yanına uğrar, onlarla birlikte otururdu. 
Bize düşen de Resülullah Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] izinden gidip, yoksulun yanında olmaktır. Ancak yardımcı olmak, destek olmak öylesine hassas bir mesele ki bazı âdapları mutlaka bilmemiz ve onlara dikkat etmemiz gerekiyor. 
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Yoksula Tesekkür Borc Bilinmeli 


Yeni tasındıgım apartmandaki kapı komsularımın son derece muhtac bir aile olduğunu gördüğümde bir sıkıntı yer etmişti gönlüme. Sonunda dayanamayıp, fikirlerine değer verdiğim bir dostumla paylaşmıştım üzüntümü. 
Fakat bu dostum tasavvuf gözü ile bakabilip olaya, sıkıntımın üstesinden gelmeyi başarabilmişti. “Ne güzel iştel” demişti, “Birine yardım etmek istediğinde tam iki adım yakınlıkta bir muhtaç, yemeğini fazlaca yaptığında belki de aç biilaç bekleyen çocuklar ve böylece Allah'ın rızasını kazanman için sana çok yakın vesilelerin var. Bu nimetin değerini bilmelisin bence.” 


Bir hayırda bulunmayı talep ettiğimizde, yakın çevremizde kendilerine kolayca ulaşabileceğimiz dar gelirli kimseler bulunuyor olabilir. Gerçek ihtiyaç sahipleriyle karşılaştığımızda, bunun bizim için bir lutuf olduğunu düşünmeliyiz. Böyle kimselerin yaptığımız hayrı kabul ederek Allah'ın rızasını kazanmamıza vesile olmaları, aslında kendilerine teşekkür etmemizi gerektirir. 


Bizim rahatça israf edebildiğimiz ufak bir ekmek parçasına dahi muhtaç olan insanları gördüğümüzde, halimize ne kadar da az şükrettiğimizin farkına varabiliriz hem. Bir nebze olsun şükrümüzü eda edebilmek için, muhtaç durumda olanlara destek olmayı boynumuzun borcu bilmeliyiz. 


Yoksulun Onuru Muhafaza Edilmeli 


Resül-i Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) gizli sadakanın, alenen verilenden efdal olduğunu belirtirdi. 


Hz. Ömer [radiyallahu anh) devlet reisi iken sırtında çuvalla erzak taşır, kimliğini gizleyerek onu fakir halka dağıtırdı. İmam Zeynelabidin hazretleri geceleri yüzünü bir örtüyle örterek, Medine”de muhtag ailelerin kapılarına yiyecek taşırdı. 


Sadaka verirken gizlice, kimseye sezdirmeden vermeye çalışmak faziletli bir davranıştır. Sadakayı alenen vermenin riya ve şöhret türü hasletlere kapı aralaması hayırlarımızı ziyana ugratabilir. 


Hiç kimse, veren el olması sebebiyle, bir başkasının gururunu incitmemeli, yapılan yardım başa kakılmadan yapılmalı, yardımı alan kişiyi aldığına pişman etmemeye özen gósterilmeli. 


Verdiğimiz sadakayı güler yüz ve tatlı dille süsleyerek sunmalı, incitici sorular yönelterek araştıran bir tavırdan kaçınmalıyız. Edeplerine riayet edilerek yapılan yardımlar, gözetilen hassasiyetleriyle Hak katında daha bir değer kazanır. 


“Yok” Demenin de Usulü Vardır 


Bizim kültürümüzde kapıya gelip bir şey isteyenin eli boş çevrilmez. Gelen kişinin Hızır faleyhisselam) olma ihtimali dikkate alınır, az da olsa yardım etmeye çalışılır. 
Başa gelebilecek belalardan özat olmaya vesile bilinir verilen sadaka. 


Sadaka ve yardımlar, toplumdaki bireylerin kalplerini birbirine yaklaştırır. Edebine riayet edilerek yapılan hayırlar, sosyal hayattaki sevgi ve güven bağlarını güçlendirir. O anda infak edecek bir şeyimiz bulunmasa bile, 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bizden yardım talebinde bulunan kimseleri, söz ve davranisimizla zulmetmeden, hayır dualarıyla ugurlayabiliriz. 
Güzel bir sözün dahi sadaka oldugunu bildirir Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem]. En azindan terslemekten çekinip, güzel bir tavir ve söz ile bu kimselerin gönüllerini almaya çabaladığımızda, mahzun bir gönlü hoş etmiş olmanın verdiği huzur içimizi rahatlatacaktır. 


Geçmişimiz İnceliklerle Bezeli 


Osmanlı toplumunda egemen olan ahláki yapı ve kalplerdeki incelik hayatın her alanına iz bırakmıştı. Bir sonbahar günü, hali vakti yerinde olan kişilerce, yoksul bir hanenin avlusuna boşaltılan bir araba kömürün, kim tarafından yollandığını şaşkınlıkla soran bir fakire, Abdullah (Allah”ın kulu) cevabının verdirilmesi sıkça rastlanan durumlardandı. 


Cami ve bazı sosyal hizmet veren mekánlarin önünde yükselen sadaka taşları ise günümüz insanına örnek teşkil edecek bir işlev görmekteydi. 1,5-2 m. yüksekliğinde ve üst tarafında bir oyuk bulunan bu taşlar, mimari yapılarından çok gördükleri işlev ile hayranlık uyandıracak niteliğe sahiptiler. Vakit olarak özellikle yatsı namazı sonrasını seçerlerdi, yoksullara bir nebze faydası bulunsun isteyen insanlar. Sadaka taşlarının oyuğuna usulca bırakılan sadakaların, ihtiyacı olanlar tarafından sadece ihtiyacı kadar alınması bir o kadar dikkat çekiciydi. Osmanlı topraklarını 17. yüzyılda ziyaret eden Batılı bir gezgin, bir sadaka taşına bir hafta boyunca kimsenin para almak için ugramadigina sahit olup, seyahatnamesinde bundan övgüyle bahsetmişti. 


Zimem Defterleri Sıfırlanırdı 


Yine Osmanlı toplumunda, maddi durumu yerinde olan kimselerin, özellikle ramazan ayında uyguladıkları bir alışkanlık mevcuttu. Özellikle yoksul mahallelerden bir esnafın dükkanına gidilir, o zamanlar zimem defteri diye adlandırılan veresiye defterinden rastgele bir veya daha fazla sayıda borçlu seçilirdi. Öncesinde ne borcu ödeyen ne de esnaf bilirdi bu borçlunun kim olduğunu. Ve defter- de yazılı olan borç son kuruşuna kadar kapatılırdı. 


Süpermarketlerin yaygınlaşmasıyla zimem defterleri hemen hemen ortadan kalkmış durumda olsa da bu uygulamanın günümüze uyarlanan versiyonları bulunabiiyor. Örneğin, belediyelerce “sosyal kart” diye adlandırılan bir uygulama, yoksul kimselerin ihtiyaçlarının, “veren el” ile karşılaşmadan anlaşmalı alışveriş yerlerinden karşılanmasına imkan veriyor. Bu kartlar, hayırda bulunmak isteyenler tarafından yüklenen para miktarınca ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunuluyor. 


Bunun yanı sıra, çevremizde yoksul ve dar gelirlilere yardım etmede aracılık eden vakıf, dernek gibi hayır müesseseleri yaygın olarak bulunmakta. Yardımlarımızı bu kurumlara teslim edip aradan çekildiğimiz- de, yalnızca bir değil, onlarca ihtiyaçlıya sadaka ve zekatlarımız ulaşabiliyor. 
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ALAN EL ¡LE VEREN EL 
HİÇ KARSILASMASA 


Sadaka, yerine göre özendirmek niyetiyle aciktan verilse de riza terazisine vuruldugunda büyük ölgüde deger kaybeder. Aciga ciktidinda özünden bir seyler yitirir sanki. Bir kulun sahitligi olmadan, sırf Allah’a ayan bir sadaka ise, gönüllere huzur ustune huzur verir. Bastan basa ihlas hedeflenebilse de keske, alan el ile veren el hiç karsilasmasa. Boylece zenginde gururdan, fakirde minnetten eser kalmasa. 


KOMSULARIN HUZURUNU 
KAGIRMAYALIM 


Ceyda Arın 


Evler, her türlü sıkıntıdan uzaklaştığımız, süküna erdiğimiz sığınaklarımızdır ve elbette huzurumuza kimsenin gölge düşürmeye hakkı yoktur. 


Rabbimiz “Allah sizin için evlerinizi bir huzur ve sükün yeri yaptı” buyurur (Nahl 16/80). Büyüklerimiz de huzur ve muhabbet bulunan yer manasında hane-i saádet, saadethane ifadesini kullanmışlar evlerimiz için. Evler, her türlü sıkıntıdan uzaklaştığımız, süküna erdiğimiz sığınaklarımızdır ve elbette huzurumuza kimsenin gölge düşürmeye hakkı yoktur. Bu nedenle komşuluk adabı sandığımızdan daha önemlidir. 


Hoşlanmadığın Şeyi Başkasına Yapma 


Hepimiz akşam eve varmayı gün boyu iple çeker, yemekten sonra ailemizle birlikte dinlenmeyi düşleriz. Kitap okumayı ya da yorgun olduğumuzdan dolayı erkenden uyumayı da arzulayabiliriz. Tam bu sırada birden üst veya alt kattan gelen tamirat sesiyle irkilmek kimsenin arzu edeceği bir şey değildir. Aynı şekilde müziğin sesinin fazlaca açılması ya da bir bebeğin çığlıklarla ağlaması da tadımızı kaçıracaktır. 


Komşuluk ilişkilerini dengede tutmanın yolu, kendimize yapılmasından hoşlanmadığımız şeyi, başkasına yapmama hassasiyetini göstermekten geçiyor. Doğal 


131 


132 


olarak bizi rahatsiz eden seyler, komsularımızı rahatsız eden seylerle hemen hemen aynıdır. Örnegin acık olan penceremizden içeriye, üst kat komsumuzun halı tozlarının girmesinden hiçbirimiz hoşlanmayız. Ya da henüz yıkayıp astığımız çamaşırlarımızın üzerine bir sofra bezinin silkelenmesi ya da sigara küllerinin dökülmesi bizi öfkelendirecektir. 


Komşulukta Tahammül Önemli 


Komşuluk ilişkilerinde tahammül son derece önemlidir. Kasten yapıldığından emin olduğumuz şeyler dışında, diğer problemler mümkün olduğunca sabretmeyi gerektirir. Örneğin, hiç kimse bebeğini veya çocuğunu kasten ağlatmaz. Muhakkak her anne baba çocuğunu sakinleştirmek için elinden geleni yapıyordur. Başka bir örnek olarak geç saatte kulaklarımızı tırmalayan tamirat gürültüsünü ele alalım. Komşumuz başka bir fırsat bulamamış olabilir evinin onarılması için ya da o saate kadar uzamış olabilir tadilat işlemleri. Böyle hallerde bize düşen sabır ve süküttur. Rahatsızlığımızı en aza indirgemek için bulunduğumuz odayı değiştirebilir veya başka bir çözüm yolu deneyebiliriz. Empati kurup kendimizi o komşumuzun yerine koymak, bu durumu anlamamızı kolaylaştıracaktır. Hasan-ı Basri [kuddise sırruhül şöyle buyurur: “İyi komşuluk, yalnız komşuya eziyet etmemek değil, komşunun eziyetlerine de katlanmak demektir.” 


Bazı yerlerde de komşularımızı nazikçe uyarmamız gereken durumlar olacaktır mutlaka. Örneğin, bizi rahatsız eden durum rutin olarak gerçekleşiyorsa, tartışmaya dönüştürmeden, gayet kibar bir dille, komşumuza şikayetimizi dile getirebiliriz. Ancak böyle davrana- 


rak özlemini duydugumuz o sicak komsuluk iliskilerine sahip olabiliriz. 


KOMSULARIMIZIN HAKLARINI 
UNUTMAYALIM! 


Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem] bir hadislerinde, Cebrail”in faleyhisselam) komsu hakkından sıkça bahsetmesi sonucu, neredeyse komşunun komşuya vâris kılınacağını düşündüğünden bahseder. Komşusunun, kendisinde ne gibi hakları bulunduğunu soran bir sahabiye yine Resülullah Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem] şöyle cevap verir: “Hastalanırsa ziyaretine gidersin, vefat ederse cenazesini kaldırırsın. Senden borç isterse borç verirsin. Darda kalırsa yardım edersin. 
Başına bir felaket gelirse teselli edersin. Evinin damını onunkinden yüksek tutma ki onun rüzgârını kesmeyesin. Ya senin ne pişirdiğini bilmesin ya da pişirdiğinden ona da ver.”** 


—..... 
BUNLARA DİKKAT EDELİM! 7:3 


e Evlerimizin temizliğine titizlik gösterdiğimiz gibi, bina içini ve bahçeyi de temiz tutalım. “Herkes kapısının önünü temizlerse sokaklar tertemiz olur” sözünü unutmayalım. 


e Ortak kullanımlı otoparkı bulunan konutlarda, aracımızı dikkatlice ve diğer araçlara yer kalacak şekilde park edelim. 


39 Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 8/165. 
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ə Tamirat, tadilat ve evden tasinma gibi durumlarda komsularmiza ónceden haber verip özür dileyebiliriz. 


e Resül-i Ekrem Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], “Komsusu acken tok olarak yatan kimse bizden degildir”** buyurur. Maddi durumu kötü ya da hasta ve yaşlı olup ihtiyacını sağlayamayan komşularımız olabilir. Onlara ikramdan kaçınmayalım. 


ə Komşularımızın özel hayatlarına saygılı olup kusurlarını araştırmayalım. Gizli hallerine şahit olursak görmezlikten gelip örtmeye çalışalım. 


e Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığımızda ilk çalacağımız kapı komşularımızın kapısı olacak- 


| tır. Bunu hiç akıldan çıkarmayıp ilişkilerimize hep 


olumlu yön vermeye uğraşalım. 


ə Komşularımıza karşı güler yüzlü davranıp, onlarla karşılaştığımızda selâmlaşmayı, hal hatır sormayı ihmal etmeyelim. 


e Misafir geçirirken bilhassa gece geç vakitte ve sabah erken saatlerde daha temkinli davranarak, sessiz olmaya çalışalım. 


e Kapı önünde ayakkabı, çöp, bisiklet gibi geçişi zorlaştıracak engeller bırakmamaya özen gösterelim. 


40 Süyüti, e/-Camiu s-Sagir, nr. 7771. 


TAZIYE ÄDABINI 
BILMEK GEREK 


Hilal Arslan 


Ölüm hangi bahaneyle hanemize gelirse gelsin ölenin en yakınlarına destek vermek, onları bu en zor zamanlarında yalnız bırakmamak gerekir. Bu anlamda anadolu'da kusaktan kusaga aktarılan 


bir taziye ädabından söz edilebilir. 
—. 


Çoğu zaman hiç ummadigimiz bir anda, hiç yokmuş gibi aklımızın ucundan bile geçmezken, ansızın karşılaşırız ölümle. Ne kadar kendimizi alıştırdığımızı zannetsek de hazırlıksız yakalanırız çoğu kez. Kimi ciğerparesi evladını, kimi eşini, kimi ana babasını, kardeşini, bir yakınını ebedi hayata uğurlamıştır. Bazılarımız ölüm hakikatiyle çok küçük yaşlarda karşılaşırız, kimimizin hayatında dönüm noktası olur bir yakınımızın kaybı. Belki de hiç tanımadığımız birinin ölümü silkeler bizi ve kendimize gelmemizi sağlar. Ama her hálúkárda ölüm karşısında şaşkınlığa düşeriz. Tam da bu yüzden taziye ädabını bilmek, cenaze evinde nasıl davranılması gerektiğine dair kuralları her daim hatırda tutmak büyük önem tasır. 


Pek çoğumuzun en zayıf olduğu anlardır ölüm hakikatiyle karşılaştığımız zamanlar. İtikadımızın sağlam olduğunu düşünsek de ölüm acısı küçücük bir an bile olsa isyana düşmemize sebep olabilir. Sevdiğimiz kişinin elimizden alındığını, bir daha onu göremeyeceğimizi, bizi tamamlayan bir parçamızı yitirdiğimizi ve eksik 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kaldıgımızı düsünürüz. Bu yúzden kaybettigimiz yakınımiz kim olursa olsun, hangi yasta olursa olsun, ne sebeple ebedi hayata yüzünü dónerse dönsün óncelikle ölümü metanetle karsılamamız gerekir. Ónce biz sabır göstermeliyiz ki taziyeye gittiğimiz hane halkına da sabır telkin edebilelim. 


Sınav Salonunda Kalmak İsteyen Var mı? 


Kaldı ki ölümün son değil ebedí hayatın başlangıcı olduğunu bilmek aslında en büyük teselli kaynağıdır bizler için. Üstelik asıl meşakkatli ve zor olanın yaşamak ve dünya imtihanına devam etmek olduğu düşünülürse, ölüm, bu anlamda Rabbimiz”in rızasına uygun yaşayanlar için huzura kavuşmak anlamına gelir... Düşünün zor bir sınav için girdiğiniz salonda bir dakika fazla durmak ister misiniz? Dersinize çalışmışsanız bazı sorularda takılsanız da çoğuna doğru cevabı verip kendinizi bir an önce o sıkıntılı ortamdan dışarı atmak istersiniz. Bir mümin için de ölüm, o sınavdan sonra rahat bir nefes alınacak aydınlık ve ferah mekánlara bir kapıdır. 


İsyana Düşmeden Hak”tan Gelene 
Rıza Göstermek 


Söylemek, yazmak kolaydır da o hal insanın başına geldiğinde o sabrı göstermek kolay mı? Elbette değill Ama zaten bütün mesele, imtihan sırrı da isyana düşmeden Hak”tan gelene razı olabilmekte değil mi? Tazecik bir annenin üç günlük bebeğini kara toprağa verirken dövünüp, feryat etmeden sabır göstermesi hakikaten 


cok zordur. Böyle bir durumda en makbul olan taziyeye gidenlerin o kanadı kırık annenin yúregindeki acıya tuz biber ekmek yerine ona yavrusunun cennet cocugu olduğundan söz ederek onu sükünete çağırmalarıdır. 
Düşünün hangi anne evladının sonsuz álemde mutluluk içinde yaşamasını istemez ki... 


Ölüm türlü şekillerde çalar kapımızı, Azrail ummadık bahanelerle alır canımızı. Eskilerin deyişiyle “Ecel gelmiş cihane baş ağrısı bahane”. Ölüm hangi bahaneyle hanemize gelirse gelsin ölenin en yakınlarına destek vermek, onları bu en zor zamanlarında yalnız bırakmamak gerekir. Bu anlamda Anadolu”da kuşaktan kuşağa aktarılan bir taziye ádabindan söz edilebilir. 


Mum Yakmak, Alkış Tutmak Hangi İnançta Var? 


Hemen her yörede yakın çevresinden birinin vefat ettiğini duyanlar vefat eden kişinin ailesine cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, namazının kılınması ve defnedilmesi de dahil olmak üzere her konuda destek olurlar. Konu komşu cenaze evindekiler için günlerce yemek pişirir. Okuma bilenler Yäsinler okur, hatimler indirilir. Bazı yörelerde tabutun üzerine bir halı örtülür ve o halı cenaze namazının kılındığı camiye bağışlanır. Ancak Anadolu”daki taziye geleneği içersinde Peygamberimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] cenaze ädabı konusunda hoş görmediği kimi uygulamalar da var ne yazık ki. Özellikle bir meslek haline dönüşen ağıtçılık bu anlamda yanlış örneklerden biri. Kaldı ki Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] cenaze ardından bağırıp, çağırarak, üstünü başını parçalayarak dövünmeyi haram kıldığı herkesçe bilinir. 


Şehirlerde ise cenaze ve taziye adabına dair yanlışlar Anadolu”dakinden çok daha fazla sayılır. Cenaze evi önünde mum yakmak, cenaze musalla taşındayken dua okumak yerine merasime gelen eş dostla sohbete dalmak, bilhassa ölen kişi ünlü biriyse cenazeyi alkışlarla uğurlamak bu anlamda yanlışlığı sıkça dillendirilen ama ne yazık ki giderek yaygınlaşan adetler ... 


Bir Gün mü Hatırlanmak İstersiniz Her Gün mü? 


Dinimizde bir karşılığı olmasa da ilahiyatçılar tarafından bu uygulamanın İslam tarihinde bir karşılığı bulunmadığı söylense de cenaze merasimlerinde “adet” haline gelen bir başka uygulama da vefat eden kişinin toprağa konuluşunun 7, 40 ve 52. gecesinde mevlid okunmasıdır. Oysa ölenin ardından sadece belirli günlerde değil her fırsatta Kur”an, mevlid okumak ve sevabını o kişinin ruhuna ve bütün müminlere bağışlamak gerekir. Çünkü kişi öldüğü andan itibaren her hälükärda ardından okunacak dualara ihtiyacı vardır. 


ÇOK UYKU EZİYET 
AZ UYKU MEZİYET 


A Ceyda Arın 


Peygamber efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], “sabah uykusu rizka manidir” buyururken, sabah erken. saatlerdeki uykunun kişiyi tembellestirdiğini, hafızayı zayıflattığını ve rızkı bereketsizlestirdigini belirtir. Âlimler, riziklarin sabah ve ikindi namazlarından sonra dağıtıldığı için, bu saatlerde uyanık halde bulunulmasını tavsiye ederler. 
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Hayatımızın yaklaşık üçte birini uyuyarak geçiririz. 
Yemek yemek ve nefes almak gibi hayati bir ihtiyaç olan uykunun süresi, kişiden kişiye farklılık gösteriyor. 
Fazla uyuyanlar, günün bereketsizliğinden yakınıp, uyuma sürelerini kısaltma arzusundalar. Bu kişiler genelde sıkıntılı, gergin, saldırgan tipler olarak biliniyorlar. Uykunun fazlası şişmanlık, seker hastalığı, tansiyon, kas kalitesinde azalma gibi sağlık problemlerine de sebep olabiliyor. Uykunun kısaltılması sonucunda ise farklı belirtilerle karşılaşılıyor. Çok uyumak gibi az uyumak da vücut fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiliyor. Gerginlik, yorgunluk, halsizlik, konsantrasyon güçlüğü, hayal görme gibi şikayetler de uyku süresinin azlığından kaynaklanıyor. Yine bu bu sebeplerden dolayı uyku süremizi azaltmakta zorlanıyoruz. 
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Saat On, Yatağa Kon! Saat Üç, Yataktan Uc! 


Mevlänä hazretleri söyle buyurur: “Vakit keskin kılıc gibidir, ömrü keser. O seni kesmeden evvel sen onu kes.” Az uyuyanların, fazla uyuyanlara kıyasla daha enerji dolu, sosyal ve dışa dönük insanlar oldukları gözlemlenmekte. Bu kişiler günün bereketsizliğinden yakınanların aksine, birçok aktiviteye kolaylıkla vakit bulabiliyorlar. Yaşamlarından memnun oldukları gibi, dış dünya ile olan iyi iletişimleri sebebiyle insanlar tarafından seviliyorlar. Böyle faal kişiler, zamanı uyku ile geçirmeyi kendilerine göre bir kayıp olarak değerlendiriyorlar. 


Bu konuda, Sevmiye Hanım çevresindeki birçok insanın gıpta ile baktığı bir örnek. Sevmiye Hanım oğlu ve gelini ile aynı evi paylaşıyor ve üç torununun bakımını üstlenmiş. Buna rağmen uyku süresini aşağı çekmeyi başarabilmiş ve zamanla yarışan bir hanım. Ev işleri ne kadar yoğun olsa da öğleden önceye kadar tamamlayabildiğini belirten Sevmiye Hanım, böylece gün boyu hizmet faaliyetlerine de rahatça zaman ayırabiliyor. Múmkün olduğunca erken saatte yatmayı alışkanlık edinip, teheccüd namazına uyanan Sevmiye Hanım, sabah namazı sonrası uykuyu “Günün bereketini bitirir” diye tanımlıyor. “Büyüklerimizin bir sözü vardı” diye de ekliyor: “Saat on, yatağa kon, saat üç, yataktan uç!” 


Erken Kalkanın Nasibi Gür Olur 


Resülullah Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), “Sabah uykusu rızka manidir”* buyururken, sabah erken saatlerdeki uykunun kişiyi tembelleştirdiğini, hafızayı zayıflat- 


41 Münziri, et-Tergib ve”t-Terhib, 2/517. 


tığını ve rızkı bereketsizleştirdiğini belirtir. Alimler, rızıkların sabah ve ikindi namazlarından sonra dağıtıldığı için, insanların bu saatlerde uyanık olmalarını tavsiye ederler. 


Herhangi bir sağlık problemimiz yoksa, fazla uyuma ihtiyacımız tamamıyla alışkanlıktan ibaret. Uzmanlar, bu alışkanlığı değiştirmeye çabaladığımızda yeni uyku düzenine adapte olma süremizin yaklaşık on-on beş günü bulacağını belirtiyorlar. Bunu günlük yaşantımızda hemen uygulayabiliriz. Gece erken yatmaya çalışıp, sabah saat 6.00'da kalkmayı deneyelim. Kısa bir süre sonra uykuya yenilecek gibi olsak da herhangi bir meşguliyetle oyalanabiliriz. Alışkanlık sebebiyle birkaç saat halsiz ve yorgun olabiliriz. Fakat ilerleyen saatlerde kendimizi canlı ve kuvvetli hissederiz. Ertesi gece tekrar erken yatmaya çalışıp, önceki sabahın aksine saat 11.00'de kalkalım. Bu defa tüm gün beynimiz uyuşmuş bir halde dolaşacağımız muhakkak. Bu yeni düzen çoğumuza pek kolay gelmese de gün boyu tasarruf edeceğimiz saatleri düşünürsek denemeye değer olduğunu görürüz. 


Günlük uyku ihtiyacının bir kısmının gündüz giderilmesi, gece uykusunda azalmaya yol açıyor. 
Peygamberimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] öğleden önce veya sonrası için tavsiye ettiği gündüz uykusu “kaylüle” olarak adlandırılıyor. Yarım saatlik gündüz uykusunun, iki saatlik gece uykusuna eşdeğer olduğu uzmanlarca belirtiliyor. Böylece, gece uyku süresinden iki saatlik bir tasarruf sağlanabiliyor. 


Kaylülenin yapıldığı saat aralıkları uykunun en kaliteli olduğu zamanlar. Kaliteli bir uyku ise bedenimiz için saatlerce uyumaktan çok daha faydalı. Âlimlerin ve evliyaların ádet haline getirdigi bir súnnet olan kaylüle, beyni dinlendirmesinin yanı sıra, vücudu tazeliyor, 6grenme yeteneğini güçlendiriyor, performansı artırıyor, şeker ve kalbi düzenliyor. İmam-ı Azam”ın (kuddise sırruhül her gün sabah namazını camide kıldırıp, öğleye kadar sorusu olanlara cevap verip, öğleden önce oturduğu yerde kaylüle yaptığı rivayet edilir. 


BATI'NIN KAYLÜLE YORUMU: _ 
“ŞEKERLEME YAP, HAYATIN DEĞİŞSİNI” 


Bilim adamlarına göre de kaylülenin insan vücuduna pek çok faydası var. Yapılan testler sonucu, gündüz uykusunun hafızayı güçlendirip, / öğrenme yeteneğini artırdığı ifade ediliyor. Bu | uyku, faydaları sebebiyle, sıcak iklim kuşaklarında | ve Bati ülkelerinde sikca tavsiye ediliyor. Bu ülkelerde özellikle “Sekerleme yap, hayatin degissin!” 
sözü, doktorlar tarafından çokça kullanılan bir slogan. Diğer taraftan Japonya'da bazı iş yerlerin- de, bu saatlerde uyuyanlara mekan tahsis edilip, ek ücret ödenerek öğle uykusu özendiriliyor. Zira öğle saatlerini dinlenerek geçiren kişiler, günü daha aktif ve verimli şekilde değerlendirebiliyorlar. 


DOSTLUK ə 
İNCE BİR CAM GİBİDİR 


Neslihan Beyhan | 


“Allah için oluşturulan dostluk ince cam gibidir. Onu korumaz ve sakınmazsan pek çok afetle yüz yüze gelir. Kardeşliğin faziletini bilen kimse bu kıymetli arkadaşlığı devam ettirmek için bütün yolları dener ve dostluğun edeplerini yerine getir- 


meye ihtimam gösterir.” a) 


Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) mi'racdan dönüyordu, Cebrâil'le [aleyhisselâm] konuşmaktaydı. “Ben bu hadiseyi andığım zaman kavmim beni yalanlar” diyordu. 
Bunun üzerine Cebrâil [aleyhisselâm], “Seni Sıddik tasdik eder, merak etme” diyerek Resülullah Efendimiz'e teselli vermek isteyince sevgili Peygamberimiz Sıddik’ın kim olduğunu sordu. Cebrâil faleyhisselam) “Sıddik, Ebü Bekir”dir” cevabını vermişti. Gerçekten de Hz. Ebü Bekir (radıyallahu anh] mi'rac hadisesinde dostluğunu ve sıddıkiyetini ispatlamıştı. Mi'rac hadisesinde bazıları Resül-i Ekrem Efendimiz'in anlattıklarını inkâr etmiş, bazıları ise tereddütte kalıp kendisine sormaya gelmişti. Oysa Hz. 
Ebü Bekir'in sözleri yalnızca şunlar olmuştu: “Bunları o mu söyledi? O söylediyse, şüphesiz doğrudur!” Hz. 
Ebü Bekir ömrü boyunca bu düsturdan ayrılmadı, sadık dostluğunu, zirvede yaşadığı teslimiyeti hayatının her karesine nakşetti. Bu sebepten olsa gerek, Allah 


42 İbn Sa'd, et-Tabakätü’l-Kübrä, 3/170. 
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için kurulan dostluk ve kardeşlik İslâm älimlerince evlad u iyalden önde tutulur. Allah'ı kendisine dost edinenler yine Allah için kurulacak dostluklara yapışır. Zira onlara göre çoluk çocuk, aile sevgisi, çoğunlukla, beraberinde az çok dünya kaygısı taşır. Oysa Allah için kurulan kardeşliğin temelinde ahiret kaygısı ve Allah rızası bulunur; bu nedenle de diğer sevgilerden öndedir. 


Allah İçin Sevenler Cennetin En Güzel Yerlerini Hak Eder 


Dostluk nimetini bize kendisinin lutfettiğini, birbirimize karşı kötü duygular beslerken kalplerimizi birleştirdiğini haber veren Cenâb-ı Allah, “Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı sarılın; dağılıp parçalanmayın” diye de ihtarda bulunur Âl-i İmrân süresinde. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem] ise, “Kim bir mümini yüce Allah için kardeş edinirse, Allah Teâlâ o kulunu cennette herhangi ameli ile ulaşamayacağı bir dereceye yükseltir”* müjdesini verirken, “Mümin, kendisiyle rahat geçinilen ve hemen kaynaşılan kimsedir. Kimseyle kaynaşmayan ve kendisine de yanaşılmayan kimsede hayır yoktur” uyarısını yapar. Çeşitli rivayetlerde ise kıyamet gününde Allah için sevenlerin birbirlerine şefaat yetkisinin olacağından, arşın gölgesin- de gölgelenecek yedi sınıftan birinin de Allah için birbirlerini sevenler olduklarından bahsedilir. 


İşte bu kadar kıymetli olan dostluk ve kardeşlik hakkında âlimlerimiz bizi dikkatli olmaya çağırarak, “Allah için oluşturulan dostluk ve kardeşlik ince bir cam gibidir; 


43 Zebidi, İthaf, 7/14. 
44 Beyhaki, Suabü’l-Imän, nr. 8121. 


onu korumaz ve sakınmazsan pek cok afetle yúz yüze gelir” diye nasihat ederek bu konuda dikkatli olmamızı salik verirler. Yillarca sürmüs olsa dahi dostluk sona erdiğinde tüm sevabı yok olabilir. Bu nedenle Allah için tesis ettiğimiz dostluğu sürdürmemiz ve gerekli özeni göstermemiz gerekiyor. 


Dostluğu devam ettirebilmenin ve kardeşliğe gereken ehemmiyeti verebilmenin ilk sırrı arkadaş seçimini doğru yapmak ve doğru kişiyle yola çıkmakta gizli. 
Karar için öyle güzel düşünüp tercihimizde öyle isabetli olmamız gerekir ki bir kez bu arkadaşlık başladığında, çeşitli sıkıntılar, imtihanlar vesilesiyle hemen yıkılmasın, temeli sağlam olsun. Hz. Davud”dan [aleyhisseläm] rivayet edildiği bildirilen bir kudsi hadiste Allah Teala ona, “Ey Davud! Kendine dost seçerken uyanık ve dikkatli ol. 
Benim razı ve hoşnut olacağım işlerde sana yardımcı olmayan hiç kimse ile yakın dost olma. Bu haliyle o senin için bir düşmandır. Kalbini katılaştırır, seni benden uzaklaştırır” buyurur. 


Dostluğun Gerektirdiği İncelikler 


Arkadaşlık ilerletildiğinde dostun kıymeti bilinmeli ve haklarını yerine getirmede ihmalkâr davranmamal. Cenâb-ı Allah'ın “Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Şüphesiz şeytan aralarını bozar” (İsrâ 17/53) uyarısını dikkate alıp Allah için sevdiğimiz kişilere tatlı dilli güler yüzlü olabilir, onlarla kolay ve güzel geçimi temine çalışabiliriz. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem] bir hadisinde, “Kardeşinle çekişme. Ona sevmediği şakaları yapma. Ona bir söz verip sözüne ters davranma”* buyurmuş ve kardeşliğimizi sağlamlaştırmanın yollarını göstermiştir. Önceki dönemlerde yaşayan güzel ahlaklı salih kimseler, kardeşleri hakkında konuşulduğunda kendilerini arkadaşlarının yerine koyar, kendileri hakkında neyin konuşulmasından hoşlanıyorlarsa, kardeşleri hakkında da o şekilde konuşurlardı. Bununla birlikte kardeşinin bir kusurunu gördüğünde örter, fakat düzeltmek maksadiyla, hos bir üslupla kendisini uyarırlardi. Hz. Ömer [radiyallahu anh], “Arkadaşına kusurlarını söyleyen kimseye Allah rahmet etsin” diye dua eder. 


Her Halde Dost İçin Güzel Söylemeli 


Samimi arkadaşlığın bir gereği de kardeşi günaha düştüğünde onu bu durumdan kurtarmaya çalışmaktır. 
Ayrılık ve dargınlık dönemlerinde ise kardeşinin ardından her şeye rağmen güzel konuşabilmek çok önemli bir erdemdir. 


Arkadaşlığı sağlam ve emin adımlarla devam ettirmenin önemli yollarından biri de arkadaşımızın yokluğunda arayıp hal hatır sormak, hastalığında ise ziyarette bulunmaktır. İslam büyüklerinden olan Ata b. Ebü Rebah”tan şöyle rivayet edilir: “Üç günden sonra kardeşinizin durumunu araştırın; eğer hasta iseler onları ziyaret edin; işleri çoksa yardım edin, eğer Allah'ı ve ahireti unutmuşlarsa kendilerine hatırlatın.” Sevdiği bir sahabeyi göremeyen Hz. Ömer'e Resülullah sallallahu aleyhi vesellem], “Bir kimseyi sevdiğin zaman onun ismini, babasının ismini, oturduğu 


45 Tirmizi, Birr, 58. 


yeri sorup öğren. Hasta olursa ziyaret edersin, çok işi bulunursa yardım edersin”** hatırlatmasında bulunur. 


Her ne kadar dostluğun pekişmesi ve güzelce devam etmesi için tatlı söz gerekliyse de dostluk yalnızca sözle kurulacak bir yapı değildir. Bazı kimseler güzel fakat boş sözlerle dostluk iddiasında bulunur. Oysaki dostluğun gerçeklik durumu söylenen sözlerin yerine getirilip getirilmemesi ile anlaşılır. Dostluk, hizmet, feragat ve iyi niyet bekler. Dünyaya rağbeti çok olan kimselerin dostluğu sadece dillerindedir. Onlara bir işiniz düştüğünde yıllarca yaptığınız iyilikleri bir anda unutuverirler. Böyle kişilere yapılan hizmetlerin karşılığını beklemek ya da samimi olmayan dostluklarına kanmak adeta başına dert almaktır. 


Dostlugun gerektirdigi diger inceliklerden bazıları; kardesini malı, dili, kalbi ve yardımlarıyla destekleme; ona karş sabırlı, sefkatli ve algak gönüllü olma, buğz ve hasetten sakinip sik sik hal hatir sorma, cekisme derecesinde tartışmaya girmeme, kendi nefsinden önce onun iyiliğini tercih etme, onun dertleriyle dertlenme, verdiği sırları kesinlikle gizli tutma, dualarında unutmama, kardeşini ağır yük altına sokmama, ona soğuk davranmama, kendini ondan üstün görmeme, sevgide aşırı gitmeme şeklinde sıralanabilir. 


Sevgide ölçüyü koruma ile ilgili Hz. Ali (radıyallahu anh], “Sevdiğin kimseyi ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olur. Kızdığın kimseye de ölçülü kız, belki bir gün dostun olur” uyarısını yapar. Nihayetinde sevgide aşırılığa kaçma da karşımızdakine ve kendimize zulüm olacaktır. 


46 Tirmizi, Zühd, 53. 
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FARE İLE KURBAĞA DOST OLURSA 


Mesnevi'de geçen bir hikâyeye göre fare ile kurbağa bir gün su kenarında karşılaşır, arkadaş olur. Bir müddet sonra dostlukları bir hayli ilerler. 
Gece gündüz sık sık görüşürler. Fare bu durumdan endişelenmeye başlar ve, “Kurbağa kardeş! 
Seninle dostluğa doyamıyorum ama bir gün beni terkedersin diye de korkmadan edemiyorum. 
Gel, seninle ayaklarımızı birbirine bağlayalım, böylece her an birbirimizden haberdar oluruz” diye teklifte bulunur. 


Farenin önerisi, kurbağanın pek hoşuna gitmese de arkadaşının ısrarına dayanamaz. Ayağını fareninkine bağlar fakat karaya sürüklenme tehlikesine karşı da her an tetiktedir. Bu hal böylece devam ederken karga bir anda fareyi kapar ve havalanır. Onunla birlikte kurbağa da göklere yükselince görenler bu duruma şaşar. “Nasıl olur da kurbağa gibi bir su hayvanı kargaya yem olur?” 
diye söyleşenlere kurbağanın lisan-ı hal ile cevabi şu olur: 'Ben bu felaketi hak ettim. Su halkından olduğum halde hemcinslerimi bırakıp karada yaşayanlarla arkadaşlık ettim. Toprakta gezenle dost olanın layığı budur.” 
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ÖFKELİ İNSAN | 
ÖNCE DİLİNE SAHİP OLMALI 


Ceyda Arın 


İlişkiler her an güllük gülistanlık olamaz elbette. 
Zaman zaman tartışacağız da ama, önemli olan tartışırken öfkeye yenilip telafisiz hatalara düşmememizdir. 


Sadece evlilikler değil tüm beşerf birliktelikler için geçerli olan bu kuralın ihlali, belki de toplumsal ilişkilerimizi yıpratan en etkili sebep. Zira aynı ortamı paylaştığımız insanlarla, an gelip sürtüşmeler yaşayabiliyoruz. Uzun yıllar boyunca canciğer dost olunsa dahi tahammülsüz bir anda girilen laf kavgası çevremizle olan ilişkilerimizi derinden zedeleyebiliyor. Nerede patlak vereceği belli olmuyor üstelik bu tip gerginliklerin, havadan sudan konuşurken, bir toplantı yahut belki sıcak bir sohbet esnasında, belki sabırlar tükendiği anda. İki kişi sözle atışmaya görsün, sesler yükseliyor ve sıralanıyor içlere dert olan, unutulamayan kırgınlıklar bir bir. 


Öfke Geldiğinde Merhamet Kalbi Terkeder 


Öfke bizi esir almaya görsün ... O çok sevgili erdem, hani o Rahman sifatının tecellisi olan merhamet duygusu, kırarcasına kapatıp kalbimizin kapılarını, terkeder gider benliğimizi. Ardında hiçbir iz bırakmadan hem de. 
Ve işte o zaman, öfkemizle baş başa kaldığımızda, korkulur bizden. 
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Medeni ve müeddep (edepli, terbiyeli) insanlar, kendilerine haksızlık yapılan bir durumla karşı karşıya geldiklerinde tartışıp öfkelenmek yerine, sorunu güzel bir üslupla ve akılcı bir yöntemle çözmeye çalışırlar. Fakat canlarını sıkan her olumsuzlukta tartışmaya girmeyi gelenek haline getirmiş insanlar da vardır. Problemlerin yalnızca tartışarak çözülebileceğini sanırlar. Üstelik birilerine bağırıp çağırınca deşari olmuş hissederler kendilerini. “Oh, içimdekini döktüm, rahatladim!” derler. 
Oysa öfke krizinden kurtuldukları anda onları pişmanlık ve vicdan azabı bekler. Zira o kişiyle tekrar yüz yüze bakmak oldukça zordur ve muhatabına sarfettiği kırıcı sözler bir bir çarpar yüzüne insanın. Dönüşü yoktur bunun, ağızdan çıkan söz oktan çıkmış yay gibidir. Toprak testi kırılmıştır artık, eski haline dönemez, en kuvvetli tutkal ile yapıştırılsa dahi ortadadır bir zamanlar kırılmışlığın izleri ... 


Tartışıp kalbini kırdığımız insanı bir daha görememe ihtimalimiz ne kadar yüksektir oysa bir hesaplayabilsek ... Kendisinden helâllik alamama ihtimali hiç mi huzursuz etmez bizi? Dilimizin ucuna geleni hiç tereddüt etmeden kelimelere döküvermemiz, karşımızdakine hissettiğimiz tüm kızgınlığımızı ve bir köşede biriktirdiğimiz tüm kırgınlığımızı oracığa öylece boşaltıvermemiz hiç mi sızlatmaz vicdanımızı? Malum, dil yarası demişler adına, yaralanır gönüller. Hiçbir merhem de iyi etmez bu yarayı üstelik. 


Tartisma mi Sóz Dúellosu mu? 


“Kardesinle múnakasa etme! Cúnkú bu, konunun anlaşılmasını engeller ve belasından da emin olunmaz”*” buyurur Peygamber Efendimiz isallallahu aleyhi veselleml. Bir anlaşmazlığı ortadan kaldırmanın yolu tartışmak olamaz. 
Çünkü tartışmak muhatabımızı inada sevkeder, köprüleri yıkıp, aramıza engeller koyar. Israrla savunduğumuz düşünce tüm dünyanın doğruluğunu onaylayacağı netlikte bile olsa, tartışmaya dönüştüğü müddetçe kabul edilir olmaktan çıkar. Tartışmaların çoğu zaman bir galibi olmaz. Kısa bir zaman içinde inatlaşmaya dönüştüğü için böyle karşılıklı atışmalar, tarafları kendilerini savunmaya yönelterek, birbirlerini söz düellosuyla pes ettirme savaşına dönüşür. Kendisini savunmaya geçen kişi, zihin gücünü söz konusu problemi çözmeye çalışmaktan çok, kendisini savunmak için kullanır. Bu tartışmadan nasıl galip bir şekilde sıyrılacağına, nasıl karşısındakini bertaraf edeceğine odaklar kendini. Kendisini savunmaya yoğunlaştığı müddetçe de muhatabının düşünce ve duygularını algılamaktan uzaklaşır gider. 


47 Tirmizi, Birr, 58. 
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Ya Hayır Söyle ya da Süküt Eyle! 


Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], “Ófkelendiğin zaman sus, ses çıkarma, yine öfkelenirsen yine sus”* buyurmuştur. Büyük bir erdemdir sabredip, süküt edebilmek. 


Bazan susmak verilebilecek en iyi cevaptır. Haksızlik ve zulüm karşısında sessiz kalınmaz elbette, fakat doğruyu savunmanın da bir edebi vardır. Düşüncelerimizi sesimizi yükselterek kabul ettirmeye çalışırsak, davamızda sonuna kadar haklı olsak da insanların gözünde haksız duruma düşeriz. Unutmayalım, bağırarak konuştuğumuzda bizi kimse duymaz, fakat alçak sesle konuştuğumuzda söylediklerimiz dinlenir. 


İnsan, özellikle kanının deli aktığı zamanlarda ağzından ne çıktığını bilemeyebilir, sonuçlarını düşünmeden konuşup, tozu dumana katabilir. Böyle davranışlar halk arasında toyluk olarak algılanır. “O daha cahil, öğrenecek” denir hatta böyleleri için. Buradaki cehalet yakıştırmasıyla tahsilsizlik değil, daha yaşayıp öğrenmesi gereken tecrübeler olduğu ima edilir. Yaptığı hatalı davranışlardan ders çıkara çıkara öğrenir hayatı insan. 


Oysa sessiz kalmanın zor olduğu bir anda susabilmek kişinin olgunluğunu, vakarını gözler önüne serer. 
Bazan öyle bir cevap gelir ki insanın dilinin ucuna, ağzından çıktığında karşısındakinin yüreğini delik deşik edeceğini bilir. İşte böyle bir durumda “Hasbinallah!” 
çekivermek; bıçak gibi keskin harfleri, kelimeleri körlendirebilmek yaraşır insana. 


Muhatabının bir karşılık vermediğini gören kişi, tartışmanın hararetinden sıyrılır. Kendisiyle baş başa kalır, konuyu uzatmanın abes olduğunu düşünmeye başlar. 


48 Buhâri, Edeb, 76. 


Ateslice savundugu seyler edep kalkanina carpip kendisine geri dóner, karsilik bulamaz. Cevapsiz kalip, olası bir söz düellosunu engellememiz, birbirimize konuyu tekrar düşünebilmek için zaman vermemiz muhatabımızın, kendisini ve savunduğu tezi bir daha sorgulamasına vesile olacaktır. 


Susmak Her Zaman Anlaşmazlığı Gidermez 


Bazan savunduğumuz fikirleri sakin bir şekilde açıklamaya yeltenmiş fakat karşımızdakini ikna edememiş olabiliriz. İşin münakaşaya doğru ilerlediğini hissettiğimizde cevap vermemek en iyisidir. Fakat bizim tamamıyla tepkisiz kalmamız her zaman için aynı olumlu sonucu vermeyebilir. Kendini bize ifade edemeyip, bizimle kozlarını paylaşamamış olmak, karşımızdaki kişiyi daha da çileden çıkartabilir. “İkimiz de sakinleştiğimiz- de bu konu üzerinde daha sağlıklı konuşabiliriz” diyerek meseleyi daha sakin bir zaman ve ortama taşımak üzere erteleyebiliriz. Üzerinden vakit geçtikçe iki taraf da çözüme odaklanacak, daha mantıklı ve ılımlı davranacaktır. Fakat konuyu başka zaman tekrar ele almayı ihmal etmeyelim, zira meselenin sürüncemede kalması daha büyük problemlere yol acabilir. 


Tirmizi Birr, 58. | 
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TARTISMALARI KOLAYCA 
BERTARAF EDEBİLMEK İÇİN 


e Öncelikle tartışma sinyalleri veren konulara asla değinmeyin. İnsanları, “sayende, senin yüzünden, bu senin suçun” gibi ifadelerle suçlayarak tahrik etmekten kaçının. Yanlışlarını uygun bir dille ifade etmeye çalışın. 


e Her iki taraf da gergin ise tartışma kaçınılmaz olur. Bu sebeple, öncelikle karşınızdaki kişi nasıl davranırsa davransın, siz sakin kalmaya çalışın. İç ses ile salavat getirmek, derin derin nefes almak, dikkatleri başka yöne çevirerek oyalanmaya çalışmak ... Tüm bunlar ağızdan hışımla, bir çırpıda çıkacak ifadelere engel olabilir. 


e Ortaya çıkabilecek huzursuzluklara karşı şeytandan ve her türlü şerrinden dua ederek Allah”a sığının. 


ə İçinizden gelen ilk tepkiye kesinlikle güvenmeyin ve kontrol altında tutun onu. Çünkü bir anlaşmazlık anında kişinin verdiği ilk doğal tepki kendisini savunmaya geçmektir. 


e Haklı, hem de çok haklı olabilirsiniz. Siz yine de karşınızdaki kişinin fikir ve isteklerine anlayış gösterip, olayları onun bakış açısıyla görmeyi bir deneyin. Empati kurmaktan kaçınmayın. 


ə Muhatabınızı dinleyin. Sözünü kesmeyin, bı- 


“rakın kendini özgürce ifade etsin. Belki anlattıkları 


sizin fikirlerinizi değişikliğe uğratacaktır. 


ə Kendinizi sütten çıkmış ak kasik olarak görmekten kaçının. Dürüst davranarak, söz konusu olan anlaşmazlıkta kendi hatalarınızı bulup itiraf etmekten ve muhatabınızdan özür dilemekten çekinmeyin. 


e Kendi benimsediğimiz doğrularımız olmalı hayatta, ama asla “Tek doğru benimkidir” diyemeyiz elbette. İnat etmeden, karşınızdakini dinleyerek onun haklı olduğu noktaları mutlaka dile getirin. 

Siz ona böylece hakkını teslim ettikten sonra o, büyük ihtimalle pes edip, kendini savunmaya geçmekten vazgeçecek ve çözüme 77777 i 


Se ee 
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GECIMSIZ KiSILERLE 
NASIL BAS EDEBILIRIZ? 


Bazı insanlar zordur. Bırakın ahbap olmayı, beraber is yapmayı, havadan sudan konusmak bile istemezsiniz onlarla. Çünkü neredeyse her konu- 

— da muhalefet her meselede olumsuzdurlar. 


Hepimizin güne mutsuz başladığı anlar vardır. “Sabah yataktan solundan kalkmışsın” derler ya yakınlarımız böyle zamanlarda. Onların da keyfini kaçırırız asık suratımızla. Canımız sikkindir belli ki bir şeylere. Arada herkesin başına gelir bu. Fakat bazı insanların karakteri, huyu olmuştur artık bu olumsuz yüz ifadesi ve tavırlar. 
Olmadık şeylere sinirlenip, bağırıp çağırabilirler, durduk yerde birini fena halde tersleyebilirler. Böyle geçimsiz kişilik davranışlarının sergilenmesi fitrattan gelen bir özellik olabilirse de bazan hayat şartlarının da kişinin huyunu değiştirip, tahammülsüz bir yan kattığı olur insan karakterine. En yüce erdemlerden olan sabır ve müsamaha özelliğini yitirir insanlar. Maalesef bu nedenle beseri ilişkilerimiz de derinden zedelenir. 


Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), “Mümin, geçimi güzel olan kişidir. Geçimsiz kişide hayır yoktur”* buyurur. Resülullah Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] hayırdan yoksun olarak nitelediği geçimsiz kişiliğe sahip insanlar, herkesin huzurunu kaçırma pahasına olur ol- 


50 Tirmizi, İmân, 12. - 
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maz her seye catar, surat asar, tartisma cikartirlar. Bóyle kimseler “gecinmeye gónlú yok” deyimini tasdik ettirircesine, tıpkı bir radar gibi sürekli bir yerlerde hata ararlar. 
Çevrelerindeki olumsuzlukları gördükçe daha da huzursuzlasırlar. Her sey mutsuz ve asabi davranmaları icin bir bahane olabilir. Ömeğin, trafikte sabredemeyip kornaya basmaya başlarlar, öndeki araçları bunaltmak istercesi- ne. Yolda yürürken kendilerine biri yanlışlıkla çarpmaya görsün, o kişiyi sokağa çıktığına pişman ederler. Evde bir eksik gedik mi gördüler, eşlerinin asla kurtuluşu yoktur, evde adeta terör havası estirirler. 


Sakın Beni Eleştirmel 


Eleştirilmek insanı hatalarıyla yüzleştirir, can sıkıcı olsa da. İtiraf edelim, hiçbirimiz eleştirilmekten hoşlanmayız, hele de o an isabetli düşünecek bir ruh halinde değilsek. Fakat bazı insanlar yapılan eleştiriden kendisine bir ders çıkaracağı yerde, eleştiriyi kendi karakterine yapılan bir hakaret olarak algılar. Kendi hatalarını hesaba katmadan, başkalarının kusurlarını rahatça sayıp döker. Peşinden de, “Benim içim dışımda, içimdekini saklayamam!” der. Fakat karşısındaki kişi içindekini açığa vurduğunda, kendisi aynı müsamahayı gösteremez. Yapmış olduğu hatalar en nazik bir tarzda dile getirildiğinde bile, yapıcı eleştiriler olduğunu bildiği halde, ters bir tavır takınarak, sesini yükselterek cevap verir karşısındakine. İşin tartışmaya dónúsebilecegini umursamadan kendisini savunmaya geçer. Eleştirilmeye gelemez asla. Yeri geldiğinde, “Benim hatamı görürseniz yüzüme söyleyin, bundan çok memnun olurum, 


anlayısla karsılarım, hatamı bileyim ki düzelteyim kendimi” der oysaki. 


Biraz ileri gitmeyi deneyip, “Belki bu olumsuz tavirları düzeltmesine yardımcı olabilirim” niyetiyle kendisine yakınlaşıp takındığı tutum sebebiyle insanların gözünde nasıl bir izlenim bıraktığından bahsetmeye çabalarsınız. 
Empati yapmasını, kendisini, terslediği insanların yerine koymasını istersiniz ondan. Tam, “İşte bu sefer görecek kendisini aynada” deyip umutlandığınız anda, terslediği insanlar için, “Onlar da öyle davranılmayı hak ettiler ama” diyerek kestirip atıverir. İşin içinden çıkamayacağını anlayıp, konuyu farklı yöne çekmeyi başarmıştır işte. 


Her Yerde Karşımıza Çıkabilirler 


Hayatımızın her alanında böyle geçimi zor insanlarla karşılaşabiliriz. Bu kişiler sosyal alanda, iş yeri ortamında mecburiyetler yüzünden iletişim içinde olduğumuz ya da bizzat ailemizde, hayatımızın merkezinde bulunan kişiler olabilirler. Onlara sürekli öfkelenip üzülerek kendimizi yıpratırız. Oysa onları yaşantımızdan çıkaramayacağımıza göre ya da ilişkilerimizi sürekli dargın bir halde sürdüremeyeceğimize göre, onların tahammülü güç davranışlarıyla baş edebilme mekanizmaları geliştirmeyi denemeliyiz. Ancak bu sayede süregelen bu ilişkinin içinden her defasında en az darbeyi alarak sıyrılabiliriz. 
Kendimize nasıl davranılmasından hoşlanıyorsak, karşımızdakilere de o şekilde davranmamız gerekir. Fakat geçimi zor insanların özellikle hassas oldukları konularda, onlara karşı çok daha özenli hareket etmeliyiz. 
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Zor Kisilere Nasıl Yaklasmalıyız? 


Öncelikle böyle insanların ters tavırlarını fazla üstünüze almamaya alıştırın kendinizi. Sadece şahsınıza değil, herkese karşı böyle olumsuz tutumlar sergilediklerini unutmayın. Yalnız bu sırada geçimsizliklerini bahane ederek, her konuda bütünüyle haksız taraf ilan etmeyin onları, suçu kendinizde de arayın. Her seferinde olup bitenden tamamıyla onları sorumlu tutmak pek adil olmasa gerek. Belki de yanlış bir yaklaşım tarzı kullanarak onları böyle davranmaya siz kışkırtıyor olabilirsiniz. Bu yüzden kendi konuşma stilinizi ve insanlarla iletişim tarzınızı gözden geçirin. 


Onların kişilik özelliklerini Öğrenip onlara bekledikleri gibi davranın, aksi halde kendilerini kontrol edemeyip kırıcı olabilirler. Ayrıca, olumlu yönlerini ve uyumlu davranışlarını dile getirip takdir etmeyi ihmal etmeyin. 
Olumsuz davranışlarını ise alttan alıp hoş görmeye çalışın. Hatta asabi davranacağını sezinlediğiniz zamanlar, konuyu mizahi bir yaklaşımla ele alın, konu hakkında onu gülümsetebilecek bir espri yapın örneğin. Bu sayede, kendisinin de ortada o kadar ciddiye alınacak, öfkelenecek bir şey olmadığını idrak etmesini sağlayabilirsiniz. Sizin gülümseyerek ve konuyu basite alarak yaklaşmanız onu da yumuşatacaktır. 


Bunların yanı sıra, huzursuzluğa sebep olan konu müsait bir zamanda muhakkak görüşülmeli, fakat konuşma üslubuna dikkat edilip suçlayıcı ifadeler kullanmaktan kaçınılmalı. Muhatabınıza onun şahsından değil, yapmış olduğu davranıştan rahatsız olduğunuzu mutlaka belirtin, ama asla tartışmaya girmeyin. Konuş- 


manın çatışmaya doğru ilerlediğini farkederseniz, ısrar etmeden konuşmayı sona erdirin. 


Zor Kişiliği Değiştiremiyorsak 

Tepkilerimizi Değiştirmeliyiz 

Böylesi geçimi zor kimselerin davranışlarında, zamanla herhangi bir farklılık göremiyorsak ve onunla ilişkilerimizi sürdürme durumundaysak, bu kişiye karşı hislerimizi ve tepkilerimizi değiştirmeliyiz. Onun davranışlarına öfkelenmemeye, onu hoş görmeye çalışmalıyız. 


Geçinilmesi zor insanların davranışlarının altında yatan nedenleri görmeye çalışmak da iyi bir çözüm yolu olabilir. Belki bize içini açıp, kendisini asabi ve tahammülsüz hale getiren dış etkenlerden bahseder, bu da onu mazur görüp ona karşı daha anlayışlı yaklaşmamıza sebep olabilir. Hatta böylece “bir taşla iki kuş” misali hem bu kişiyle iyi geçinmenin kapılarını aralamış, hem de derdiyle hemhal olma vesilesiyle hiç yoktan bir dost edinmiş olabiliriz. 


Böyle zor yapıya sahip insanları değiştirebilmek için çaba harcasak da maalesef bu çok nadir işe yarar. Çünkü böyle insanlar aynaya bakıp huy ve karakterlerini dışarıdan göremezler. İşin aslı, bu beceriden yoksun olduklarından, merhamet edilmeye ihtiyaçları vardır. Hoş, insan kendi hatalarını başkasının gözüyle bir görebilse, düzelme yolunda ilk adımı kendisi atacaktır zaten. Nefsini bilmeyi o yüzden bu kadar önemsemiş büyükler, kendini bilebilmek için nice yol katetmiş kemale ermeyi talep edenler. Bunun tek başına başarılabilecek bir maharet olmadığını sezinlemiş ve yardım almak için işin ehlini aramışlar. 
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Elinizdeki kitap degisen hayat sartlarının getirdiği görgü kurallarını, yani bir bakıma modern ädab-ı muäsereti anlatıyor. Semerkand Aile dergisinin ağırlıklı olarak bugünün adab-1 muáseretini işlediği yazılarından oluşturulan bu kitap, muhatabının gönül kapılarını tıklatan “güzel söz”, gözlerden kelimelere muhabbet vesilesi olan “selam”, insanın en güzel elbisesi olan “nezaket”, yolda yürümenin “yolu yordamı”, muhabbet vesilesi “sofralarımızın adabı” hatta çoğu eziyet azı meziyet olan “uyku”ya dair birçok hos detayı okuyucusuyla paylaşıyor. 

Biz, geçmiş neslimizi, bize bıraktıkları degerler için hayırla yad ediyoruz, bakalım gelecek nesiller bizi nasıl hatırlayacak? 
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